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BU SAYIDA 


SIKIYÖNETİM KALDIRILMALIDIR! 
MHP VE YAN ÖRGÜTLERİ KAPATILMALIDIR! 


ANTİ-FAŞİST SAVAŞIMI YÜKSELTELİM! 


ULUSAL DEMOKRATİK EĞİTİM (Barış Yıldırım) 


ONBEŞLER BAŞLATTI, o YÜZBİNLER SÜRDÜRÜYOR! 


LENİN'İ ÖĞRENMEK 
NAZIM 77 YAŞINDA 


ORTADOĞU'DA BARIŞ SORUNU VE BAZI GERÇEKLER 


UTKAN KAMBOÇYA HALKINA SELAM! 
ANILARI ESİN KAYNAĞIMIZDIR! 


YURTSEVER 


ANTİ-EMPERYALİST, 


İGD KARS ŞB KONGRESİ YAPILDI 


16.12.1978 günü İGD Kars Şubesinin kongresi yığınsal bir katılımla yapılmıştır. Bugüne kadar Kars'ta ilk defa böylesine görkemli ve işçi 


sınıfının disiplinine uygun bir gençlik örgütü kongresinin yapılması Kars ilerici-yurtsever gençliğinin geniş ilgisiyle” karşılandı. Kongreyi bir ko- 


nuşmayla açan Şube Başkanı Veysel 
Uçum konuşmasında “Yasal haklarımızı kullanmamız engellenmeye çalışıldı, bildiri dağıtmamıza izin verilmezken, gerekçesiz yere şubemiz basılıp arandı. İYG gazetesi satan drkadaşlarımız tutuklanıp günlerce hapishanede tutuldular. Faşistler ve maocu hainler üyelerimize sinsi saldırılar düzenlediler. Bütün bunlar boşunadır, savaş azmi, kararlılığı, uyanıklığı her geçen gün artan militan üyelerimiz bu oyunları boşuna çıkarmıştır, çıkaracaktır” diyerek, “İGD'- ye karşı kullanılan silahların her zaman olduğu gibi bundan sonra da geri tepeceğini” belirtmiştir. 

Kongrede alınan kararların bazıları şunlardır: 

* Gençliğin Kars'ta anti-faşist birliğinin sağlanması için savaşım, 

* Ulusal baskı ve ayrıcalıkla savaş, re. İşçi sınıfı partisine özgürlük için savaşım. 


İGD BARTIN ŞUBESİ 
KURULUŞ GECESİ YAPILDI 


İlerici Gençler Derneği Bartın Şubesi 17 Aralık Pazar günü yapılan yığınsal, görkemli açılış gecesiyle çalışmalarına başlamıştır. 

İGD Bartın Şube Başkanı Ömer 
Canata, geceyi açış konuşmasında özetle şunları söyledi: “Faşist terörün önüne geçmenin tek yolu tüm demokrasi güçlerinin eylem ve cephe birliğini sağlamaktan geçer. Hiç kimse bundan başka bir yol aramamalıdır. Halkın can güvenliğinin sağlanması da buna bağlıdır.” 

Bartın'da İGD'nin örgütlenme çalışmaları açısından ileri bir adım olan gecede tiyatro, koro ve slayt gösterileri ilerici-yurtsever gençlerin coşkun alkışlarıyla karşılandı. Geceye katılan konukların ve demokratik 


ve 


örgüt temsilcilerinin İGD'ye başarı dilekleri de geceye ayrı bir renk kattı. 
“Yaşasın İGD”, “İşçi sınıfı partisine özgürlük”, “Halkın can güvenliğini 


sağlayacağız” belgileriyle sona eren gece Bartınlı ilerici-yurtsever gençlerin anti-faşist savaşım azmini kat kat artırmıştır. 


FTGB'DEN 
İGD'YE MESAJ 


Dostlar, biz yurt dışında Almanya Bölgesi Frankfurt Şehrinde bulunan ilerici gençlerin yığın örgütü olan Frankfurt Türkiye Gençler Birliği olarak faşizme, emperyalizme karşı olan tüm eylemlerinizi destekliyor, sizlere devrimci selamlarımızı yolluyo- 


ruz. 

Değerli arkadaşlar, 

Bildiğiniz gibi Türkiye işçi sınıfı ile burjuvazi arasındaki savaş büyüyor, gelişiyor. İlerici güçlerin eylem birliği burjuvaziyi korkutuyor, sarsıyor. Bundan dolayı burjuvazi maocu ve faşist itleri ile birlikte her türlü silahını ilerici güçler üzerine yöneltiyor. 

Türkiye'den çok uzaklardayız. Fakat Türkiye'de gelişen olayları çok iyi izleyebiliyoruz. İlerici Yurtsever Gençlik Gazetesi'ni genç arkadaşlarımızla birlikte okuyup, inceliyoruz. Yığınlar arasında satıyoruz. 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 


YAŞASIN İLERİCİ GÜÇLERİN EYLEM 


BİRLİĞİ! 
FTGB 


YÖNETİM KURULU 


10-17 KASIM SAKARYA'DA KUTLANDI 


— 


İGD DENİZLİ 
ŞUBESİ 3. KEZ 
KAPATILDI 


İGD'ye yönelik anti-demokratik baskı ve kapatmalar son günlerde daha da hızlanarak devam etmektedir. Bunun bir örneğine de Denizli'de tanık olundu. 
29 Aralık 1978 günü İGD Denizli Şubesi Valilik 
kararıyla hiçbir gerekçe gösterilmeden süresiz olarak kapatıldı. 


Bilindiği gibi bundan bir süre önce İGD Denizli Şubesi ikinci kez kapatılmış, ilerici-yurtseverlerin etkin savaşımıyla yeniden açılmıştı. Ancak açılması- nın üzerinden üç haftalık bir süre geçmeden yeniden kapatılması ilerici gençlik ve demokratik güçler arasında sert tepkilere yol açtı. İGD Denizli Şubesi adına yapılan açıklamada bu anti-demokratik karar sert bir biçimde kınanmakta ve şöyle denmektedir: 


“Anarşinin', faşist tırmanışın kaynağı faşist odaklardır. Faşist diktaya tırmanışı önlemek faşist partinin, yan örgütlerinin, gizli-açık faşist odaklarının dağıtılmasıyla olanaklıdır.” 


Dünya ilerici gençliğinin emperyalizme, faşizme karşı tek umruk, tek yürek olduğu 10-17 Kasım Dünya Gençlik ve ğrenci Haftası Sakarya'da da anti-emperyalist dayanışmı: nın 

coşkusuyla yığınsal ve görkemli bir biçimde kutlandı. Sakırya ilerici gençliği bu haftada aynı heyecanı, aynı coşkuyu yaşadı tüm dünya gençliği ile... 

İlimizde ilk kez düzenlenen böylesine anlamlı kutiama gecesinde, fabrikalardan, okullardan, mahallelerden ve köyler- den 1000'in üzerinde yaşlı, genç tüm ilericiler bir araya toplandı. Tuttuğu yolun doğruluğunu, İGD'nin gücünü, örgütür üzün yalnız ulusal çapta değil uluslararası çapta da saygınlığını bir kez daha somutladık. 

Gecede günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, koro, folklor, halk türküleri, pandomim, skeç gösterileri yapıldı. “141-142'ye hayır”, “İşçi sınıfı partisine özgürlük”, “İĞD'ye uzanan eller kırılacak”, “Yaşasın gençliğin anti-faşist birliği” gibi belgilerin haykırıldığı geceyle örgütümüz İGD, Sakarya'da da gücünü dosta düşmana göstermiştir. 


IGD TRABZON 
ŞUBESİ 


1. OLAĞAN 
KONGRESİ 


YAPILDI 


Şube Başkanı Yaşar Yağcı'- nın konuşmasıyla açılan İlerici 
Gençler Derneği Trabzon Şubesi'nin 1. olağan Kongresi, devrim şehitleri anısına yapılan saygı duruşundan sonra çalışmalarına başlamıştır. 

Kongrede bir konuşma yapan Doğu Karadeniz Bölge 
Sekreteri Gencer Uçar, “Amacımız, kapitalist düzenin kendisine işsizlik ve yoksulluk - tan başka bir gelecek sunmadığı, tersine her türlü yozlaşmanın ve sapıklığın kucağına ittiği gençlerimizi; insanlık ue toplumsal bir amaç etrafında birleştirmek ve savaşsız sömürüsüz bir dünya için gençleri örgütlemektir” demiştir. Çalışma ve Mali Rapor'un okunmasıyla devam eden kongreye birçok demokratik örgüt ve kuruluş telgraf ve mesaj yollamışlardır. Ayrıca İGD Genel Sekreteri Alaettin Taş'ın, kongreye gönderdiği “İşçi sınıfı yolunda verilmekte olan savaşımı ileri boyutlara ulaştırmada 
Trabzon ilerici gençliğinin de katkılarının olacağını” belirten telgrafı coşkun alkışlar arasında okunmuştur. 

Kongre, şube yönetim organlarının belirlenmesi ve Merkez Delege seçimiyle son bulmuştur. 


GFKD KONGRESİ YAPILDI 


İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi öğrencilerinin ezici çoğunluğunu çatısı altında barındıran, öğrencilerin akademik-demokratik sorunları için kararlılıkla savaşım veren GFKD (Genç Fenliler Kültür Derneği)'- nin kongresi 13.1.1979 da beklenenin üstünde bir katılımla yapılmıştır. Kongreye konuk olarak kâtılan bazı okul birim dernekleri temsilcileri, öğrencilerin demokratik hakları ve anti-faşist savaşımda öğrencilerin görevleri üzerine konuşmalar yapmışlardır. Fen Fakültesi öğrencilerinin coşkun alkışlarıyla süreri kongrede yeni yönetim kurulu seçilmiş ve öğrencilerin akademik-demokratik sorunları uğrunda savaşım, ön lisansın tamamen kaldırılması için savaşım, GFKD'nin güçlendirilmesi gibi bir dizi karar alınmıştır. 


iGD ALİAĞA ŞUBESİ 


OLAĞANÜSTÜ 
KONGRESİ YAPILDI 


1977 yılında kurulan ve kısa 
bir süre içinde Aliağalı ilerici gençlik kesimleri arasında, özellikle genç işçiler arasında örgütlenme çalışmalarında önemli adımlar atan İGD Aliağa Şubesi, 24.12.1978 günü 2. 
Olağanüstü Kongresini yaparak yeni yöneticilerini seçmiştir. Kongrede Başkanlığa Münir Çelik, Sekreterliğe Selami Sicakyüz, Saymanhëa Mehmet 
Bektas, üyeliklere Arif Dinç ue 
Mustafa Mutlu getirilmiştir. 
Yeni çalışma döneminde İGD 
Aliağa Şubesinin üye ve yöneticilerini zorlu görevler beklemektedir. Aliağa'da faşist çevrelerin tezgahlamak istedikleri oyunları açığa çıkarmak, faşist saldırıları püskürtmek, ilerici gençliğin birliğini güçlendirmek ve İGD'yi daha geniş gençlik yığınlarına tanıtmak, başlıca (görevlerdir. İlerici gençlik hareketinin Aliağalı militanları, yurtsever gençler bu görevlerin üstesinden geleceklerdir. ÌGD’nin savaşım bayrağını Aliağa'da daha da yükseklerde dalgalandıradaklardır!.. 
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SIKIYONETIM KALDIRILMALIDIR! 
FASIST MHP VE YAN ÖRGÜTLERİ KAPATILMALIDIR! 


13 ilde ilan edilen sıkıyönetimle faşist diktatoryaya doğru 
adım atan işbirlikçi tekelci burjuvazi, faşist güçler, CHP ağırlıklı hükümeti yıkmak için çabalarını yoğunlaştırıyorlar. 

Emperyalizm, özellikle ABD emperyalizmi Guadelup tepe 
toplantılarında Türkiye'nin geleceğine ilişkin kararlar alıyor. 9 
AET ülkesinin dışişleri bakanları Türkiye'ye yardım (!) 
konusunu görüşmek için biraraya geliyorlar. 

İran'daki halk hareketinin ulaştığı boyutlar, Şah'ın sonunun gelmesi, emperyalizmi kaygılandırmaktadır. Görülen odur ki emperyalizm bölgede zayıllayan konumlarını Türkiye'ye yüklenerek güçlendirmek istiyor. Emperyalistler CHP ağırlıklı hükümetle pazarlığa oturuyorlar. Üstelik bu pazarlıkta ellerindeki kozlar üstün. Sıkıyönetimi boşuna dayatmadılar. 

12 kişilik bir ABD heyeti yeni kölelik anlaşmaları imzalamak 
için ülkemize geliyor. Guadelup tepe toplantışmida alınan kararları, direktifleri iletmek için geçtiği günlerde Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher'- ın ön görüşmelerinin gelecek ABD heyetine fazla iş bırakmadığı açıktır. Bir süre önce yurdumuzdan ayrılan IMF ise yeniden Ankara'ya dönüyor. % 30'luk devalüasyon dayatan, işçi ücretlerinin dondurulması için baskı yapan IMF'nin vereceği kredi (!) ile ekonomik bunalımdan çıkış yolu arayan (!) CHPağırlıklı hükümete, bu kredilerin NATO'nun askersel varlığının güçlendirilmesi yolunda harcaması için baskı yapılıyor. Emperyalizm silahlanma harcamalarının daha da artırılmasını istiyor. 


FAŞİZM TEHLİKESİNİN ARDINDAKİ GÜÇ: EMPERYALİZM 


Sağ sosyal demokratların yöneticiliğindeki CHP ağırlıklı iktidar, ABD'ye daha sıkı bağlanma, NATO'yu güçlendirme, yeni saldırı üslerinin açılması(AWACS)gibi) için girişimlerde bulunma gibi uygulamaları ile ulusal bağımsızlığımızı hiçe sayıyor. Bu tehlikeli gelişmeler komşulanmızla, sosyalist ülkelerle, en başta Sovyetler Birliği ile ilişkilerimizi gerginleştiriyor. Başbakan Ecevit, Sovyetler Birliği ile imzaladığı “politik belge”ye ters düşüyor. 

Bütün bunlar irani güçlere daha yoğun saldırı ortamı hazırlıyor. Ülkemizdeki faşist diktatorya tehlikesinin ardındaki güçlerin emperyalizm; CIA ve uluslararası finans örgütlerinin olduğu gerçeği gözardı ediliyor. Faşist Türkeş bu uygulamalardan destek alarak hükümeti düşürme, askersel bir faşist dikta kurma yolunda saldırılarını yoğunlaştırıyor. CHP ağırlıklı iktidarın sonunun geldiğini açık açık söylüyor. Faşist elebaşı 8 ilde daha sıkıyönetim ilan edilmesini istiyor. Dikkat edilirse bu illerde faşistlerin gücü yok denecek kadar azdır. 
Ancak adları sayılan illerde provokasyonların yoğunlaşması, buralarda faşistlerin görevlerini maocu ve “apo”cu karşı-devrim odaklarının üstlendiğini gösteriyor. Bu karşı-devrim çetelerinin önümüzdeki günlerde girişecekleri her provokasyonun, gerici-faşist güçlerin, militarist kliğin bilgisi ve yönlendiriciliği altında olacağı açıktır. Bu provokasyonların gerekçe gösterilerek işçi sınıfına, ilerici-devrimci güçlere karşı saldırının artması olasılığı kuvvetlidir. Gerici-faşist güçler, demokratik güçlerin ezilmesi için “güvenlik kuvvetlerine 

ardımcı olacaklarını” açıklıyorlar. Faşist cinayet yuvası 

Ikücü Gençlik Derneği, “Sıkıyönetime yardımcı olmak için” şubelerini kapatıyor. Gerici-faşist güçler, işçi sınıfına, emekçi halka, ilerici-devrimci gençliğe karşı kanlı bir kırımın son hazırlıklarını yapıyor. h 

Sıkıyönetim uygulanan illerde “demokratik hak ve özgürlüklerin askıya alınması”, MC artığı faşist unsurların tehdit ve terörü, CHP ağırlıklı iktidarın “sıkıyönetim demokratik hak ve özgürlüklere yönelmeyecek” iddiasını yalanlıyor. İşverenler grevlerin yasaklanması için demeç üstüne demeç veriyorlar. 
Sıkıyönetim grevleri yasaklıyor. İlerici-demokratik örgütlerin çalışmaları durduruluyor. Maraş katliamını protesto eden ilerici liselilerden 349'u sıkıyönetim mahkemelerine götürülüyor. İGD Beşiktaş ve Beykoz şubeleri “toplantı yapıldığı” gerekçesiyle basılıyor. Yüzlerce ilerici genç gözaltına alınıyor. 
Şube yöneticileri günlerce Selimiye'de gözaltında tutuluyor. 
Uluslararası Çocuk Yılı'nda ülkemiz çocuklarının yapacağı yürüyüş yasaklanıyor. Yürüyüş, toplantı ve gösteri hakkı izne (!) bağlanıyor. Yani yasaklanıyor. İlerici yayın organları basılacak matbaa bulamıyor. Matbaalar tehdit ediliyor. 

Bütün bunlar CHP ağırlıklı hükümetin ipleri elinden kaçırdığının somut belirtileri. Uygulamalar, gelişmeler sıkıyönetimin kime karşı, ne amaçla ilan edildiğini açıkça ortaya koyuyor. İlerici-demokratik güçlerin gerici-faşist çevrelerin boy hedefi olduğu ve önümüzdeki günlerde terörün açık-çıplak biçimler alacağı açıktır. 


BÖYLESİ BİR DÖNEMDE İLERİCİ-DEVRİMCİ GENÇLİĞİ BEKLEYEN GÖREVLER NELERDİR? 


İlerici-devrimci gençlik, kabından boşalan gericiliğe, faşist teröre karşı kendini günübirlik eylemlerle savunabilir mi? Şunu hemen belirtmek gerekir ki bu olanaksızdır. 

Demokratik mevzilerin savunulması, faşist teröre karşı kararlılıkla göğüs gerilmesi, güçlü, yığınsal çıkışları zorunlu kılmaktadır. Bunun dışında girişilecek serüvenci, sorumsuz, hesapsız, grupsal ya da bireysel çıkışların gerici-faşist güçlerin ekmeğine yağ süreceği apaçık ortadadır. 

Anti-faşist, anti-emperyalist gençliğin güçlerini birleştir-. 
mesi, somut hedefler doğrultusunda geliştirilecek eylemler örgütlemesi, demokratik mevzilerin kararlılıkla korunması yolunda gençlik örgütleri arasında canlı, yakın ilişkiler kurulması güncelliğini dayatıyor. 

Ülkemizdeki gençlik örgütleri arasında bugüne dek bu yolda somut, kalıcı adımlar atılamaması, atılmış olsa bile bunların istenilen düzeye ulaşamamış olması, gençlik örgütlerinin birbirleriyle yakınlaşmalarının önüne suni engeller çıkartılması, gençliğin demokratik birliğinin sağlanmasının pek de kolay başarılamayacağını gösteriyor. Gençlik örgütlerinin yönetici çevrelerinde süregelen sekterlik, subjektif niyetler, kimi örgüt yöneticilerinin sağ eğilimlerinin ön plana 


çıkması bu engellerin belli başlılarını oluşturmaktadır. Bunun sadece bizim ülkemize özgü bir olay olmadığını vurgulamakta da yarar var. Bulgaristan devrimci gençlik hareketi tarihi bu 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konuda zengin, öğretici deneyimlerle doludur. İşte ilerici gençliğe düşen görev, bu zengin deneyimlerden gerekli sonuçları çıkarması, bu deneyimleri ülkemiz gençlik hareketinde yaratıcı bir biçimde kullanmasıdır. 


ASIL GÖREV: İLERİCİ-DEVRİMCİ GENÇLİĞİN DEMOKRATİK BİRLİĞİNİ SAĞLAMAK 


İlerici-devrimci gençliğin demokratik birliğinin sağlanması yolunda asıl görev ilerici gençlere düşmektedir. İlerici gençlik militanları sabırla, inatla, anti-faşist gençliğin birliğini sağlamak göreviyle karşı karşıyadır. 

Koşullar, gelecek günler, bu konuda daha fazla beklenilemeyeceğini, sorunun ertelenemeyeceğini göstermektedir. 
Bu yolda olumlu, kalıcı adımlar atılmasının objektif koşulları vardır. İş, bu objektif koşulları değerlendirmek, gençliğin demokratik birliğinin sağlanması yolundaki engelleri ortadan kaldırmak, diğer gençlik örgütlerini bu gerekliliğe inandırmak, ikna etmektir. 

İlerici-devrimci gençliğin demokratik birliği nasıl sağlanacaktır? Her şeyden önce gençlik örgütlerinin ülkemizdeki politik ortamı somut olarak değerlendirmesi, bazı farklılıklar göstermektedir. Kimileri izledikleri politik hatta uygun olarak bugünkü koşulların, sıkıyönetimin faşistlere yöneleceğini sanıp, bu yüzden pasif bir bekleyiş içinde olurken, kimileri ise sıkıyönetimi askersel diktatörlükle karıştırmakta, sonuçsuz serüvenlere sürüklenmeye yatkın görünmektedir. Bu olgu da gençliğin eylem birliğinin önüne çıkarılmak istenmektedir. 

Gençliğindemokratik birliği için her şeyden önce gençlik örgütlerinin ortak eylem platformunda birleşmesi gerekir. 
Örgütlerarası karşılıklı güven ortamının yaratılması, örgütsel bağımsızlıklarına karışılmaması, karşılıklı anlayış temelinde demokratik mevzilerin savunulması, faşist saldırganlara karşı can güvenliğinin sağlanması, sıkıyönetime, baskı ve teröre karşı savaşımın yükseltilmesi gerekir. 


İLERİCİ GENÇLİĞİN DEMOKRATİK BİRLİĞİNDE MAOCULUĞA YER YOK 


Ancak önemle vurgulanması gereken bir olgu da böylesi demokratik bir birlikte maoculuğa yer olamayacağıdır. Bu, ilerici gençliğin ilkesel bir tavrıdır. Maoculuk gerici-faşist güçlerle kolkola girmiş, karşı-devrim cephesinde çoktan yerini almıştır. Maoculuğun gerici-faşist güçlerle ortak özelliği, anti-sovyetizm, anti-komünizm temelinde birleşmeleri ve sıkıyönetimin bu yolda yürümesini istemeleridir. 

Gençliğin demokratik birliği, maoculuğun dışındaki en geniş anti-faşist, anti-emperyalist unsurları kapsayacak kadar esnek olmalıdır. 

Gençlik örgütlerinin biraraya gelememesi, burjuvazinin, gerici-faşist güçlerin işine yarar. Faşist diktatörlük tehlikesinin somut olduğu böylesi bir dönemde, ilerici-devrimci gençlik, faşizm tehlikesine karşı fedakârlık ve cesaretle savaşmalı, yığınsal eylemlerde etkin olarak yer alabilmelidir. 
Gençliğin böylesi yığınsal çıkışlarda güçlerini aynı potaya aktarması gericiliğin, faşistlerin en korktuğu şeydir. Gerek Kahramanmaraş katliamının protesto edilmesinde, gerekse ilan edilen sıkıyönetim sonrasında gençlik örgütlerinin birimlerde eylem birliğine yanaşması ileri atılmış bir adım olmakla birlikte pratikte görülen aksaklıklar, diğer gençlik örgütlerinin eylem birliğinden yan çizme tavırları, önümüzdeki görevin zorluğunu gösteriyor. 


ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELİNMELİDİR 


İlerici gençler, bu zorlukların üstesinden gelmek için özveriyle çalışacaklardır. Bu yolda gösterilen çabalar elbette sonuçsuz kalmayacaktır. İlerici gençlerin anti-faşist çıkışlarda ön saflarda yeralması, gençliğin demokratik birliğinin oluşturulması için canla-başla çalışması, ilerici gençliğin gençlik içerisindeki saygınlığını artıracak, gençlik kitlelerine güven verecektir. İlerici gençlik bugünkü koşulları ve olası gelişmeleri gözönünde tutarak görevlerini somut olarak ortaya koymuştur. Örgütü güçlendirmek, gençlerin olduğu her yerde örgütlenmek, özellikle emekçi gençlik arasında geniş bir ajitasyon yapmak, emekçi gençliği ilerici gençlik hareketi saflarına çekmek için tüm İşletme ve kuruluşlara girmek, faşizm tehlikesine karşı düzenli savaş yürütmek ve gençliğin demokratik birliğini sağlamak için çalışmak, tüm enerjimizi kullanmak Gençlik hareketini işçi sınıfı ve emekçi halk hareketiyle uyumlaştırmak. 


İŞÇİ SINIFININ SESİNE KULAK VERELİM: “SIKIYÖNETİM KALDIRILMALIDIR! FAŞİST MHP VE YAN ÖRGÜTLERİ KAPATILMALI, FAŞİST TÜRKE TUTUKLANMALIDIR! DEMİREL HESAP VERMELİDİR” 


İşçi sınıfının örgütlü gücü, faşist diktatörlük tehlikesine karşı tüm ulusal demokratik güçleri eylem ve cephe birliğine çağırdı, çağırıyor. Sosyalistlerin, ilericilerin, demokratların, komünistlerin, CHP'nin sola açılan kanadının faşist diktatörlük tehlikesine karşı eylem ve cephe birliğini zaman geçirilmeden oluşturması, bu konudaki önyargıları bir kenara bırakması gerekliliğini vurguluyor. Tehlike böylesine somutken bir kenarda durmak, “Bugün bana dokunmayan yılan bin yaşasın” mantığıyla hareket etmek, ya da onun kadar tehlikeli olan kendi başına çıkışlar örgütlemek, gerici-faşist güçlere yarar. İşbirlikçi tekelci burjuvazinin, gerici-faşist güçlerin aradığı budur. 

İşçi sınıfımız bugün “Sıkıyönetim kaldırılmalıdır. MHP ve yan örgütleri kapatılmalıdır. Faşist Türkeş tutuklanmalıdır. 
Demirel hesap vermelidir” diyor. Bu sese tüm ilericiler, devrimciler, demokratlar, sosyalistler kulak vermelidir. İşçi sınıfımız sadece bu belgileri haykırmakla da kalmıyor. 
Devrimci çıkış yolunu da gösteriyor. Eylem ve cephe birliğini örmek. Bu konuda somut, kalıcı adımlar atmak. Faşist diktatörlük tehlikesine karşı işçi sınıfımızın öncülüğünde savaşmak!.. 


İLERİCİ 
DEVRİMCİ 
GENÇLİK 
ÖRGÜTLERİNE 
ÇAĞRI 


İşçi sınıfının, emekçi halkın, ilerici- devrimci gençliğin yükselen savaşımını ezmeye çalışan işbirlikçi tekelci burjuvazi, gerici-faşist güçler ilan edilen sikiıyönetimle kan tazelediler. 
Sıkıyönetim, demokrasi güçlerinin karşısında her geçen gün konumları zayıflayan, güç yitiren gerici - faşist çevreisrin hareket kabiliyetini artırdı. 
Faşisi çeteler ilerici güçlerin kararlı savaşı.nları sonucu kaybettikleri mevzileri ysniden ele geçirmek için güçlerini te parlama olanağına kavuştular. 
Şimdi işçi sınıfına, ilerici güçlere karşı saldırıye hazırlanıyorlar. Sevinçlerini gizlemiyorlar. Militarist kliğe, vakit geçirmeden ilericileri, devrimcileri ezmesi, balyoz hareketlerine girişmesi için “yardıma” hazır olduklarını açıkliyorlar. Faşist diktatörlük yolunda adım atmak için yeni kitle kırımlarına, kanlı provokasyonlara hazırlanıyorlar. 
Militarist klik oyununu açık oynuyor. 
Tepeleme hareketine geçmek için maocu karşı-devrim odaklarını araç olarak kullanmanın plânlarını yapıyor. 
Maocuları öne sürüyor. 

Faşist diktatörlük tehlikesi somuttur. Kimse bunu görmezlikten gelemez, Gelmemelidir. Faşist diktatörlük tehlikesine karşı tutarsız gerekçeler göstererek savaşımdan kaçmanın veya gençlik kitlelerinden, demokrasi güçlerinden kopuk serüvenci eylemlere girişmenin, anti-faşist gençliğin tüm güçlerinin birleştirilerek yığınsal çıkışlar örgütlenmesinin önüne dikilme- nin sorumluluğunun altından kimse kalkamaz. Maocu karşı-devrim çetelerini de antı-faşist saflarda görmek istemekte ayak diremek ,ilerici-devrimci gençliğin demokratik birliğinde onların da yer almasını istemek, hatta bunu dayatmak, bu yüzden gençliğin antifaşist güçlerinin birleştirilmesini engellemek, sıkıyönetimci militarist kliğe dolaysız yardim etmekle eşanlamlıdır. 

Tüm ilerici, yurtsever, devrimci, sosyalist, sosyal-demokrat gençlik örgütlerine sesleniyoruz. 

Sıkıyönetimin kaldırılması ve demokratik hakların korur.up, genişletilmesi için tüm anti-faşist gençlik örgütlerine çağırı yapıyoruz. 

Anti-faşist gençlik örgütleri merkezi olarak biraraya gelmek, faşist diktatörlük tehlikesine karşı anti-faşist savaşımın ilkelerini belirlemek, güçlerini birleştirmek zorundadırlar. Bu konuda geçireceğimiz her dakika gericiliğin, militarist kliğin işine yarar. 

Uluslararası işçi sınıfı hareketinin seçkin önderi, faşizme karşı savaşımın simgesi Dimitrov'a kulak veriniz! “Komünist ve sosyal-demokrat partilerle, işçi sınıfının diğer örgütleri arasında birleşme Olmasını beklemeyiniz.” 
(Seçme Eserler Cilt-I sy. 334 - Temel Yayınları) 

Ayrılık noktalarını ön plana çıkarmayınız. Önyargıları, subjektif niyetleri, kararsız, ikircimli tavırları bir yana bırakınız! Güçlerimizi birleştirmek için objektif koşullar vardır: Faşist diktatörlük tehlikesi... Bütün anti-faşist gençlik örgütleri işte bu noktada, bu ortak düşmana karşı birleşmelidir. 
Onbinlerce, yüzbinlerce genci bu tehlikeye karşı örgütlü düzenli savaşı- -> ma sürmeliyiz. Geniş gençlik kesimlerini bu savaşıma çekmeliyiz. İlerici - devrimci gençlik sizlerden bunu bekliyor. Gençlik. heyecanını, yaratıcı aklımızı, dinamizmimizi faşist diktatörlük tehlikesine karşı işçi sınıfının öncülüğünde savaşımda harcamalıyız. 

Şunu aklımızdan çıkarmamalıyız ki, anti-faşist gençlik güçleri, üzerine düşen görevleri yerine getiremezse, milyonlarca genç faşistlerin çürük demagojisiyle militarist kliğin eline terkedilmiş olacaktır. Bunun sorumluluğu büyüktür. Ve bunun hesabını vermek zordur. Dimitrov'un gençliğe öğüdünü özveriyle yerine getiriniz: “Faşizme karşı, kapitalizme karşı mücadele eden örnek, dayanıklı ve yürekli savaşçılar olunuz!" (a.g.e. sy. 335). 
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BARIŞ YILDIRIM 


İGD'nin yılmaz savaş erlerinden Barış Yıldırım 1978 Ocak'ında faşist çetelerin kurşunlarıyla şehit edildi. Faşistlerin Barış'ı katletmeleri rastlantı değildir. Çünkü, o ilerici gençlik hareketinin aktif bir sıra neferiydi. İGD'nin 


Tıp Fakülteleri örgütleme ödevini başarılı ve özverili bir biçimde yerine getirdi. Barış'ın faşistlerce öldürülüşünün 1. yılında devrimci anısına “Ulusal Demokratik Eğitim” adlı kendi yazısını yayınlıyoruz. 


TOPLUMSAL OLGU OLARAK EĞİTİM 
VE İLERİ DEMOKRATİK DÜZENDE 
ULUSAL EĞİTİM POLİTİKASI 

Toplumsal bir olgu ve gelişme yasalarına bağlı olan EĞİTİM'in içerik, biçim 


ve amacı toplumun sosyo-ekonomik 


yapısına bağlıdır. Sınıflı toplumlarda egemen sınıfların sömürüsüne hizmet eder ve onlar tarafından sınıf savaşımında araç olarak da kullanılır. Sömürüsüz, sınıfsız sosyalist toplumlarda işçilerin, köylülerin ve aydınların hizmetine sunulmuştur, halkın maddi ve kültürel seviyesini yükseltmek için kullanılır. 

Günümüz Türkiyesinde Eğitim sömürgen sınıflara yani işbirlikçi burjuvaziye, büyük toprak beylerine, feodallere hizmet ediyor. Ülkemizi bu sömürgen sınıflardan kurtarıp, sömürüsüz bir topluma yol alabilmek ancak İleri Demokratik Düzenle mümkün. İDD'nin anti-tekelci, anti-emperyalist ve anti-feodal niteliği; böylesi bir dazende eğitimin içeriğini, bilimin ve amacının ne olduğunu ve ulusal Eğitim Sistemi- nin nasıl olması gerektiğini belirleyecektir. 

İDD'de ulusal Eğitim-Öğretim Sistemi ekonomik ve sosyal değişiklikler ışığında “temelden yeniden düzenlenecek” bilimsel ilkeler üzerinde radikalleştirilecek ve gerçekten demokratikleştirilecektir. Ulusal bağımsızlığımıza, ülkemizin somut özelliklerine ix emperyalizme ve onlara bağımlı sömürgen sınıflara hizmet eden bu eğitim sistemi yerine ULUSAL, DEMOKRA- 
TİK, HALKÇI eğitim sistemi kurulacaktır. Bu anlamda; 

-Bütün sosyal sınıf ve gruplardan öğrencilerin, öğretimin bütün kademelerine girebilmeleri, 

-İlkokuldan yüksek okula kadar tüm eğitim kurumları devletin olacak, 

-Her tür ve dereceden eğitim kurumlarında eğitim ücretsiz olacak, 

-Demokratik, ilerici, laik bir eğitim sistemi kurulacak, öğrenciler barış, özgürlük, toplumsal ilerleme ülküsüyle emperyalizme, faşizme ve gericiliğe karşı uzlaşmaz tavırla eğitilecek, 

-Ulusal Eğitim Sistemi ülkemizin ekonomik, sosyal özelliklerine ve gereksinimlerine uygun olacak ve eğitim ayrıcalık değil “herkes için elde edilebilir” hak olacaktır, 

-“Okulun üçlü görevi bireyi işçi olarak, yurttaş olarak ve insan olarak yetiştirmek” olmalıdır. 

-Demokratik devlet yüksek öğrenim kurumlarına ayrı bir ilgi ve dikkat göstermelidir. 

BİLİM - EĞİTİM - ÖĞRETİM 

Her zaman birlikte düşünülmesi gereken toplumsal olgular Eğitim, Bilim ve siyaset arasında çok yakın, sıkı ve kopmaz bir ilişki vardır. Sosyo-ekono- 


mik düzenin ekonomik olarak etkin (hakim) gücü, aynı zamanda Bilimde ve Eğiti.nde de kendi üstünlüğünü s'irdürür. Günümüz Türkiye'sinde Bilir üretim araçlarına sahip olanların hizmetin- 
'dedir, onların sömürü ve baskı aracıdır. 
Bilimin olanaklarından ülkemizdeki sınıflar ve katmanlar aynı oranda faydalanamıyor. Yani “bilim; insanların bazılarına teknik ve kültürün nimetlerini vermek ve öbürlerini zorunlu olandan, 


bilgi ve ilerlemeden yoksun bırakmak ` 


için yaratılıyor.” 

Ancak sosyalizme açılan ileri demok bir düzende bilim halkın hizmetinde kullanılabilir. Bilim insanın insan tarafından sömürülmesi ve kişisel zenginlik sağlamada araç olarak kullanımı ortadan kaldırılacak; “ulusal ağır endüstri için” yani üretim araçları üreten endüstri için, doğal zenginliklerin ve diğer ulusal kaynaklarımızın işlenmesinde, ulusal egemenliğin pekişmesinde gerçek bilim işlevini görecektir. 

Bilim-Eğitim-Pratik arasında sıkı bir ilişki kurmak, ülkemizin toplumsal gereksinimlerine uygun yeni bilim dalları yaratmak ya da şimdiye kadar geri plana itilen ulusal kalkınmamızda, sosyal ilerlemede baş köşeyi alacak bilim dallarına ağırlık vermek vazgeçilmez şartlar olacaktır. 

Bilim alanında emperyalizme, tekellere bağımlılığın ortadan kaldırılması ancak bu şekilde olasıdır. Ayrıca halklar arasında dostluğun, kardeşliğin ilerlemesinde katkıda bulunacak şekilde, diğer ülkele-“e karşılıklı anlayış ve işbirliği temelinde bilimsel alışveriş yapılmalıdır. 


ULUSAL-DEMOKRATİK 

SOSYALİST ÖZLÜ) EĞİTİM ` 

leri o Demokratik Düzende genel olarak eğitim demokratik ve ilerici bir öze sahip olmalıdır. yüksek öğrenimin yeniden kurulması yolunda eğitimde de yeni düzenlemeler yapı'malıdır. Öncelikle emperyalizmin, tekellerin egemenliğinden arındırılmış, gericilik, faşizm, şovenizm, militarizm gibi düşünceleri kesinlikle reddeden bu eğitim toplumsal ilerlemede aktif bir güç olmalıdır. 


EĞİTİMİN İÇERİĞİ 

Yüksek öğrenimde eğitimin içeriği ekonomik ve toplumsal gereksinimler için bireyleri yaşama hazırlamak olmalıdır. Yine eğitim bir avuç sömürücünün istekleri doğrultusunda değil, ulusal çıkarlarımız doğrultusunda yönlendirilmelidir. 


ÜRETİME YÖNELİK EĞİTİM 

Eğitim işlevlerinden biri de kişiyi yaşamda, üretimde yapılmakta olana hazırlamaktır.Fakat ülkemizde bugünkü eğitim sisteminden ve yüksek okuldan 


BARIŞ'IN NOT DEFTERİNDEN 


x Başucunda değerli ve ilgi çekici bir eser, dü 


ncelerle uykuya dalmak. Sabah 7'de 


kalkmak, yemek yiyene değin çalışmak, çalışırk-» yanımda edebi eserler oldumu daha 

zevkle çalışıyorum. 1 saat çalış, 10 dakika N.Hikmet'ten şiir oku. S.Faik'i oku, O.Akbal'ı oku sonra daha zevkle çalışmaya başla. (10 Şubat 1973) 

* Bilgi en iyi durumda kullanıldığı durumda bile tarafsız, yansız değilidir. Çıkar gruplarının 

son derece farklılaştığı, her çıkarın başka bir çıkarla bağlantı yada çelişki durumunda 

'duğu geniş bir dünya platformunda yansız kalarak değerlendirme yapmak olanaksızdır 


(29 Mayıs 1973) 


* Yaratıcı işlerde çabalayanlar için kötümserlik diye birşey olamaz. Kötümserlik tembellik 


hastalığıdır. (11 Ağustos 1973) 
* Yüreğim Bir kavganın içinde. 

Kazanacak halkım 

Bütün halklar kazanacak birbir. 


(8 Kasım 1973) 


mezun olanlar yaşamda çok büyük zorluklarla karşılaşıyorlar. Yüksek Eğitim ile üretim, yaşam arasında çok büyük uçurum var. Üretimde en yatkın yüksek öğrenim alanlarında, üretimle bağsızlık belirgindir. İşte İDD'de Eğitim üretime ve toplumsal yaşama yönelik olmalıdır, bu temel üzerinde keskin dönüşümler yapılmalıdır. e Dimitrov'un deyimiyle “Öğretim daima pratik hayatla, hayatta olanlarla bağlanması gerekir. O zaman bilgiler derin olarak zihine yerleşir, insanın ikinci huyu olurlar. Aksi taktirde kısa bir zamanda kaybolan bir tabaka oluştururlar.” 


BİLİMSEL TEKNİK 

ARAŞTIRMA VE EĞİTİM 

Eğitimin üretimle olan bağından başka temel özelliklerinden biri de bilimsel-teknik araştırmalarla yakın ilişki içinde olması gerektiğidir. Ülkemizde birinci olarak, araştırmalar yok denecek kadar yapılmamaktadır. İkinci olarak araştırma için ayrılan fon çok yetersizdir. Üçüncü olarak, yapılan yetersiz araştırmalar ülkemizin özelliklerine, doğal kaynaklarına, tarlalarına yönelik değildir. Ve araştırmaların uluslararası düzeyde bilime katkısı yok denecek kadar azdır. 

Bilimsel-teknik araştırmalar ülkemizin doğal kaynakları, madenleri, ekim alanları bakımından son derece zengindir. Bu potansiyel gücün işlenmesi, araştırmaların buralara yöneltilmesi gereklidir. 

Yüksek öğrenim öğrencilerine bilimsel-teknik araştırma yapabilme olanağı yaratılmalıdır. Bu şekilde boş zamanlar değerlendirilebilecek, bağımsız-yaratıcı çalışma yeteneği kazanılacak, üretime yeni buluşlar sunabilme olanağı bulunacaktır. Bu da eğitimin bu anlayışla düzenlenmesiyle mümkün olacaktır. 

Bilimsel-teknolojik devrim çağında yaşıyoruz. Bilim artık üretici güç haline geldi. Bunun yüksek eğitime yar.sıması sonucu, öğrenim süreci, eğitim, artık tek süreç değil. Yani mezun olup, yaşama atıldıktan sonra bilimin yeni buluşlarından, yeni teknik gelişmelerden habersiz olmak mümkün değil. Dolayısıyla “devamlı eğitim” söz konusudur. 
Bu da ancak İDD'de olabilir. 

Eğitimin ulusal çıkarlarla, toplumsal ilerlemeyle uygunluk içinde olabilmesi- nin kesin bir koşulu da şu; gerici, faşistlerle işbirliği yapmış, ajan öğretim üyelerinin eğitim kurumlarından temizlenmesi. 

Teknik ve Toplum bilimlerinde eğitim gören öğrenciler “barış ve haikların dostluğu idealleri ile emperyalizme karşı uzlaşmaz bir ruhta yetistirilmelidir”. Dersler disinda bu konulara ağırlık verilmesi ulusal egemenlik, ilerleme için şarttır. 


DERS PROGRAMLARI VE 

EĞİTİM METODLARI 

Yeniden düzenlenecek eğitime uygun olarak ders programları ve öğretim yöntemleri de yeni bir anlayışla düzenlenmelidir. Bunun için birinci olarak ders programları demokrasi, toplumsal ilerleme, halka hizmet edecek bir anlayışta olmalı, ikinci olarak milliyetçilik, gericilik gibi düşüncelerden arındırılarak uluslararası Gel y ve yardımlaşma ruhunda olmalıdır. Üçüncü olarak ta 


* Barış dönem arkadaşlarıyla diploma töreninde 


BARIŞ YILDIRIM 


Barış, ilkokulda ve orta öğretimde her zaman sınıfın en iyi öğrencisiydi. Liseyi birincilikle bitirdi. 

Toplumsal düşünceyle ilişkisi lise sonlarında başladı. 73-74 yılında TSİP'e girdi. Okul birim derneği TIP 
BİR-DER'in kuruluşunda 
aktif olarak çalıştı. 1976 
yılında GSB MYK üyeliğine seçildi. İGD'nin Çapa Tıp ta örgütlenmesinde özveriyle çalıştı. İL TIP-DER'in kurulmasında görev aldı. 
Bu sene içerisinde faşistlerin ve maocuların bıçaklı ve silahlı saldırısına uğradı. 
Ama yılmadı. Ta ki faşist cellatlar kalleşçesine arka- dan vurana dek... Savaşını yılmadan sürdürdü. 


dersler ile toplumsal gereksinme eşleşmelidir. 

“Burjuva eğitiminin en zararlı özelliği teori-pratik ayrılığını”, kitaplarla yaşam arasındaki kopukluğu ortadan kaldıracak tedbirler almak gereklidir. 
Bunun için uygulama, laboratuvar, pratik teorik ders saatlerine uygun olmalı ve hatta uygulamaya ağırlık verilmelidir. 

Anti-komünizmin ders programlarından çıkartılması, gerici-faşist özlü kitapların ortadan kaldırılması yerine getirilmesi gereken bir ödevdir. Bütün militarist, şovenist, yeni-sömürgeci düşüncelere yaşam hakkı tanınmamalıdır. 

Öğrencilerin kitap ve diğer yayınlar- dan yararlanmaları en geniş şekilde sağlanmalıdır. Bu anlamda kitap, teksir vb. yayınlar ücretsiz olmalıdır. 

Ayrıca yayınların dili için reform yapılmalı, dilimiz arılaştırılmalı, herkes tarafından rahatlıkla anlaşılabilecek sözcüklerle donatılmalıdır. 

Sınav sisteminde de değişiklik kaçınılmazdır. Yeni koşullara uygun sene kaybını ortadan kaldırıcı, kişiliği geliştirici bir anlayışla düzeltilmelidir. 


ULUSAL AZINLIKLAR VE EĞİTİM 

Ulusal azınlıkları asimile eden bugünkü eğitim sistemi yerine, ulusal sorunun bilimsel çözümüenmesi ışığında ulusal azınlıkların dillerini eğitimin her kademesinde rahatça kullanabilme olanağını veren bir anlayış. Ezilen ulusun ana dilinde eğitimin sağlanması. 


SONUÇ: “İlerici bilim ilkelerine uygun olarak, gerçek demokrasi ve topluma yararı dokunan, yaratıcı emeğe sevgi ve yurda bağlılık ruhunda yoru!- madan aydınlatmak ve eğitmek... (Dimitrov)”, 
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EGE GENÇLİĞİ K.MARAŞ KATLİAMINI LANETLEDİ 


İşbirlikçi tekelci burjuvazinin maşaları, eli kanlı faşistlerin Maraş'ta giriştikleri katliam İzmir'de de tüm yüksek okullarda yığınsal protesto eylemleriyle lanetlenmiştir. 

Eğitim Enstitüsünde gündüz ve akşam bölümlerinde konuşmalar yapıldı, Anti-faşist öğrenciler Buca Atatürk heykeline kadar anti-faşist sloganlar haykırarak yürüdüler ve faşizme karşı savaşım andı içtiler. İlerici gençler Hukuk Fakültesinde Maraş kırımını protesto eden yığınsal bir forum düzenlediler. İşletme Fakültesinde saygı duruşundan sonra boykot kararı alındı ve faşist.erin cinayetlerini lanetleyen bir yürüyüş yapıldı. Eczacılık Fakültesinde yapılan forumun ardından yol iki dakika trafiğe kapatıldı. Güzel Sanatlar Fakültesinde çok erken. saatlerde yazılama, sabah da forum yapıldı. Faşist katliamı kınayan bildiri dağıtımından sonra ilerici öğrenciler yolu trafiğe kapatarak protesto eylemlerini sürdürdüler. 

Faşistlerin kanlı Maraş kırımı 
Ege Üniversitesi düzeyinde de 


çeşitli biçimlerde protesto edildi. 25 Aralık Pazartesi günü Ege Üniversitesi kampüsündeki fakültelerde bildiriler dağıtıldı, forumlarda yapılan konuşmalarla faşist saldırılar lanetlendi ve geniş öğrenci kitlesinin katıldığı bir yürüyüş yapıldı. 

Kampüs içinden başlayan yürüyüşe çeşitli fakültelerden ilerici-yurtseverler yığınsal olarak katıldılar, Yürüyüş boyunca faşizmi ve emperyalizmi lanetleyen sloganlar atıldı, MHP ve 
ÜGD'nin kapatılması, Kontrgerillagibi gizli-açık tüm faşist yuvaların dağıtılması istendi. Yürüyüş sonunda Ankara yolu trafiğe kapandı. 


Bu arada fakültelerde ilerici yurtsever gençlerin dağıttıkları bildirilerde ilerici-devrimci gençlik anti-faşist eylem birliğine çağrıldı. Maocu. Halkın Kurtulu- 
Şu, ilerici gençlerin forumlarda konuşma yapmalarını mek istediler. Ancak tüm çabaları boşa ark Kya Fakültesinde olduğuU'Yibi ilerici gençler forumda konuştular. Daha 


engelle- , 


sonra yapılan yürüyüşe de yığınsal olarak katılan ilerici yurtsever gençler, maocuların anti-sovyetik sloganlarını susturdular. Geniş öğrenci kitlesi maocu karşıdevrimcilere yüz vermediler. 


And içildikten sonra tekrar kampüse dönüldü. İlerici-yurtsever öğrenciler Mühendislik Bilimleri Fakültesi'nde yaptıkları konuşmalarda; can güvenliğini koruma komitelerinin önemi üzerinde durularak bu komitelerin köylerde, semtlerde, fabrikalarda, okullarda, tüm birimlerde hayata geçirilmesinin zorunluluğu vurgulanmıstır. 


Ege Üniversitesi Senatosu okulu üç gün kapattığını açıkladı. Faşistlerin artık katliamlara dönüşen saldırılarını kınamak için yapılan gösteride özellikle dikkati çeken olay ilerici-yurtsever öğrencilerin yığınsal katılımıdır. Okul açıldığından beri, çeşitli şekillerde saldırılarını sürdüren Maocuların şimdiye dek öğrenci kitlesinden saklamak için büyük çabalar sarfettikleri 


İGD gerçeği artık onların da gizleyemeyeceği boyutlara ulaşmıştır. Ege Üniversitesinde ilk olarak ilerici-yurtseverler, aşağı kampüs bölgesinden başlayan bu yürüyüşe kitlesel olarak katılmışlardır. Bu durum “Ege Üniversitesini anti-faşist gençliğin kalesi yapma” şiarının hayata geçmeye başladığının bir kanıtıdır. 

Maocuların çeşitli yönlerden engellemeleri ile Ege Üniversitesi öğrenci kitlesinin çoğunluğuna ulaşamayan İGD belgileri bu yürüyüşle geniş öğrenci yığınlarında büyük ilgi uyandırmıştır. Bu da gençlik grupları içinde gerçekten tutarlı bir antifaşist politika yürüten ve faşizme karşı savaşımda gerçekten somut hedefler-gençliğin antifaşist birliği, savunma komitelerinin sağlanması vb.- gösteren 
İGD'nin kısa zamanda anti-faşist gençlik yığınlarını saracağını, kucaklayacağını açık açık göstermiştir... 


EGE ÜNİVERSİTESİNDEN 


İTÜ'DE ANTi-FAŞISI SAVAŞIM VE GÖREVLERİMİZ 


İstanbul Teknik Üniversitesi 2 
Ocak'ta sıkıyönetim koşullarında yeniden öğrenime başladı. Aynı gün K.Maraş kırımını protesto etmek için tüm binalarda forumlar yapıldı. Yapılan forumlarda işçi sınıfının yolunda yürüyen ilerici gençler seslerini gür bir şekilde duyurdular. Forumlarda Maocular yine bilinen anti-komünist teraneleri şakıdılar. Ancak ilerici gençlerden hakettikleri cevabı anındaaldılar ve geri adım attılar. 

Artık İTÜ ilerici gençliği kimin dost kimin düşman olduğunu kolayca görebiliyor, Maocu karşı-devrimcilerin, bölücü, provokatif tavırları yaptıkları her eylemde apaçık görülüyor. Şimdi ise hedefleri, okulun birim derneği İTÜ-DER'i bölmek, kitlelerden yalıtmak, ve yozlaştırmaktır. 
Ayrıca bunun için birtakım anti-faşist grupları da kendilerine kan tazeleyici olarak kullanmaya çalışıyorlar. 
Özellikle Dev-Yol grubuna bağlı olan öğrenciler bu noktada dikkat etmek zorundadırlar. Zira Maocularla yapılan herşey anti-faşist harekete zarar verir, vermektedir. Bunlarla yapılan ya da yapılacak eylem birliği, İTÜ'de çökmekte olan Maocu hareketi canlandırmaya çalışmak demektir. 

Öte yandan İTÜ-DER yönetimin- 


İZMİR'DE 
YENi KAZANIMLAR 


Bu yıl öğrenime yeni açılan 
İzmir Tıp Fakültesi'nde birinci sınıf temsilciliğini Dev-Sol adayına karşılık İĞD'li aday kazanmıştır. Aynı günlerde yapılan 
Yüksek Hemşirelik Okulundaki öğrenci remsi)ciliğini yine İGD'li aday kazanmıştır. Yüksek Hemşirelik Okulu öğrenci temsilciliği seçiminin kazanılmasında, yapılan başarılı propagandanın ve okul öğrencilerinin sorunlarına çözüm bulmak için yürütülen akademik-demokratik savaşının büyük rolü olmuştur. Bu okulda» 
ki seçimin oy dağılımı şu şekilde olmuştur; IGD; 74, H.K: 52, 
Dev-Genç: 40 

Faşist tırmanışın K.Maraş katliamı ile doruğuna ulaştığı şu dönemde, demokratik her mevzi- nin önemi büyüktür. 


Günümüzde yüksek öğrenim gençliğinin akademik-demokratik sorunları olduğu gibi durmaktadır. En başta 1750 sayılı üniversiteler yasası vardır. Ayrıca öğrenim özgürlüğü ve can gü- 


venliği de öğrenci gençliğin önemli sorunlarının başında gelmektedir. Çünkü faşist saldırılarin sivri uçlarından biri gençliğe yöneliktir. Tüm bu sorunların çözümü anti-faşist gençlik yığınlarının merkezi ve yığınsal hareketinden geçmektedir. 

Tüm bunların bilincinde olan ilerici-yurtseverler (o kazandıkları demokratik mevzileri bu açıdan değerlendirmektedirler. lerici- yurtsever gençler, Ege Üniversitesi'nde anti-faşist gençliğin birliğini sağlama doğrultusunda somut çalışmalarını sürdürürken birimlerin özgül akademik-demokratik sorunlarının çözümü yolunda özveri ile çalışmaya devam edeceklerdir. > 


İZMİR'DEN deki Dev-Sol'dan arkadaşlar çok uyanık davranmak zorundadırlar. Hele bu dönemde Maocuların girişeceği bölücü ve provokatif oyunları açığa çıkarma, etkisizleştirme görevi iki kat artmaktadır. Sıkıyönetimle birlikte Perinçekçi Maocuların da okula gelmeye başlamaları bu saptamamızı açık açık doğrulamaktadır. 

Yeri gelmişken İTÜ'deki eylem birliğini zedeleyebilecek, özellikle Maocuların işine (yarayabilecek olumsuz eğilimlere değinmekte yarar var, 5 Ocak'ta DİSK'in ulusal çaptaki beş dakikalık saygı duruşu eylemini ilerici-yurtsever gençler İTÜ'de de gerçekleştirmek istediler ve bunun için Dev-Sol'la diyalog kurdular. Ancak bu arkadaşlar sözkonusu eylem 


için tutarlı hiçbir gerekçe göstermeyerek, merkezi kararları olmadığı için, böyle bir eylemi desteklemeyeceklerini bildirdiler. Oysa işçi sınıfının başını çektiği böylesi bir eyleme, pasiftir diyerek katılmamak anti-faşist harekete zarar verebileceği gibi okulda Maocuların güçlenmelerine yarayacak -olanakların doğmasına neden olabilir. Bunun için bugünler- de okulla ilgili verilecek her karar somut koşullar gözönünde bulundurularak, ve doğurabileceği durumlar a verilmelidir. 

TÜ'de bugün dostun da, düşmanın da yadsıyamayacağı güçlü bir ilerici gençlik hareketi vardır. Önümüzdeki dönem.daha da güçlenecektir. Yolumuz işçi sınıfının savaş yo- 


ludur, diyorsak bu soyut bir belgi değildir. Bunu İTÜ'de de demokratik, anti-faşist mücadelemizin baş köşesine oturtacağız. Bugün İTÜ'de gençlik hareketinin tek alternatifi olduğumuzun bilincindeyiz. Bu olgu bize büyük sorumluluklar yüklemektedir. Önümüzde duran yakıcı görev okulumuzda anti-faşist güç ve eylem birliğini pekiştirmek, bu yolda kalıcı adımlar atmaktır. İlerici yurtsever gençler bu anlayışla sağlanan başarıların sarhoşluğuna düşmeden antifaşist eylem birliğinin gereklerine ilkesel bir biçimde uymaya, grupsal çıkarlarını ön plana çıkarmamaya kararlı olarak devam edecektir. 
İTÜ'DEN İLERİCİ 
YURTSEVER GEÇLER 


SiTE YURDUNDA FAŞİST iŞGALI KIRACAĞIZ 


Site yurdu, Ankara'da bulunduğu yörede varolan yüksek öğrenim kuruluşlarında faşist baskı ve terörün kaynağıdır. Katliamların, cinayetlerin planlandığı, örgütlendiği, polis tarafından aranan faşist katillerin saklandığı, işkencehaneleriyle, silah depolarıyla tam bir faşist yuvasıdır. 

Bu yurt, hükümetin yurtları boşaltma kararı sonucunda diğer yurtlarla birlikte boşaltılmıştı. 
Kredi Yurtlar Kurumu'nun, ilerici öğrencilerin yurda girmesini engelleyen yeni tip uygulamasına rağmen ilerici öğrenciler yurtta kalmaya hak kazanabilmişlerdir. 
Site yurdunun bulunduğu konum, burada faşist işgalin kirilması için o yörede sürdürülecek anti-faşist savaşımı güncel bir görev haline getirmektedir. Antifaşist savaşımda elde edilecek başarılar, faşist işgallerin kırılması, tüm anti-faşist güçlerin eylem birliğinin sağlanmasıyla kalıcı ve tutarlı bir konum kazanacaktır. İGD, bu savaşımda üstüne düşen sorumiuluğun bilincinde olarak, yurtların boşaltıldığı dönemden itibaren eylem birliğini oluşturma çalışmalarına aralıksız devam -tmiştir. Yurtların boşaltılması cöneminde Dev- 
Genç ve Dev-Gör'e eylem birliği önerisi götüren İGD, Dev-Genç'- ten hiçbir yanıt alamamıştır. 
Dev-Gör ise tüm anti-faşist ge.;ç lik örgütleri ile yapılacak bir eylem birliğinden yana olduğunu ancak diğer örgütler (maocular da dahil) buna yanaşmadığı takdirde İĞD ile eylem birliğine yanaşmayacaklarını belirttiler. 


Öğrencilerin yurda kaydolma dönemi başladığı zaman ise IGD dışında, Dev-Genç, Dev-Gör ve 
Maocular tarafından ortak bir komite (Site Öğrenci Komitesi) kurulduğu öğrenildi. Bu komitenin oluşturulmasında İGD'nin dıştalanmasının amaçlandığı açıktı. 
Ancak herşeye rağmen İGD bu komitede yer almak üzere başvuruda bulunmuştur. Maocuların da içinde yer aldığı Site Öğrenci Komitesinin, yurda gitme günü olarak duyurduğu 15 Aralık 
Cuma gününe kadar İGD'nin komiteye girmesi sudan sebeplerle ve oyalama taktiği ile engellenince İGD, Site yurduna gidip kayıt yaptırma ve yerleşme kararı almıştır. Bu arada Site Öğrenci Komitesi dağılmış ve yurda gitmemiştir. 


İGD'nin öncülüğünde yüzlerce ilerici, demokrat, sosyalist 5 
yıldır faşist işgal altında bulunan yurda yürüyerek gittiler. Yurdu beş saat işgal ettiler. Kayıtlarını yaptırıp yataklarını serdiler. 

Bu arada Dev-Genç ve Dev- 
Gör'le ilişkiler sürdürüldü. Sonuçta Site yurduna kavıt yaptırmaya hak kazanan devrimci öğrencilerce Site Yurdu Öğrenci Komitesi oluşturuldu. Bu komite 
İGD, Dev-Genç ve Dev-Gör tarafından desteklenmektedir. İGD, bu doğrultuda, komite kurulana kadar bağımsız yürüttüğü Site yurdu ile ilgili çalışmalarını bundan böyle komitenin kararlarına bağlı kalarak yürütecektir. 


ANKARA'DAN boykot kararı almışlardır. 


günlük boykot ilan ettiler. 


faşizmi lanetlemişlerdir. 


K.MARAŞ'IN HESABI SORULACAK 


Ankara'da demokrasiden yana güçler, ilerici yurtsever gençler K.Maraş emekçi halkına yönelik kanlı faşist saldırıyı lanetlediler. Okullarda forumlar yapıldı, boykotlar kondu, kahvelerde bildiriler dağıtılıp konuşmalar yapıldı, kentin çeşitli yerlerinde korsan gösteriler düzenlendi. 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenciler, TIP-DER öncülüğünde düzenledikleri bir dizi eylem'e Kahramanmaraş katliamını protesto ettiler. Okulun Abidinpaşa semtinde bulunan hastane bölümünde ve Sıhhiye'de bulunan Morfoloji bölümünde forumlar yapıldı. Daha sonra 
1000 kadar Tıp Fakültesi öğrencisi Sıhhiye'ye inerek trafiği kestiler ve 
Kahramanmaraş katliamını protesto eden, faşizmin insanlık düşmanı yüzünü teşhir eden bir konuşma yaptılar. Faşizme karşı savaşacaklarına ant içen öğrenciler sloganlar atarak okula dönmüşler ve yarım günlük 


İlerici yurtsever gençler; Aydınlıkevler, Etlik, İskitler akşam liselerinde de polisin ve idarenin engellemelerine karşın, katliamı kınamak, faşist yuvaların dağıtılması, MHP, ÜGD'nin kapatılması için forum yaptılar ve bir 


Ulus'ta bulunan Sanayi Çarşısında gösteri yapıp bildiri dağıtan ilerici yurtsever gençler, kahvelerde de konuşmalar yaparak barbarca kırımı ve 


ANKARA'DAN İLERİCİ YURTSEVER GENÇLER 


HER ÜNİVERSİTEYİ, 
HER YÜKSEK OKULU 


HER SINIFI 
ANTI—FAŞISI 
SAVAŞIMIN 


KALELERİ 
YAPALIM! 


Sıkıyönetimci güçlere “yardım amacıyla” faşist ÜGD yöneticileri, sıkıyönetim bölgelerindeki şubelerini kapattıklarını açıkladılar. Sıkı yönetimin pekiştirilmesi, yaygınlaştı rılması ve faşist dikta yolunun açılması yönünde yeni bir manevraya giriştiler. Faşistler böylece bu bölge lerde girişecekleri her cinayetin, her saldırının, her soygunun sorumluluğundan kurtulacaklarını sanıyorlar. 
Eli kanlı katillere daha kolay hareket alanı sağlıyorlar. Sıkıyönetim sınırları içindeki katilleri, sıkıyönetim ilani istedikleri illere salıyorlar. 

Kendilerine sikıyönetimin yardımcısı ilan eden faşist katillerin bu açıklamalarının hemen ertesinde sal dırılar, provakasyonlar yoğunlaşıyor. 

Faşist saldırı, tahrik ve kışkırtmalar yüksek öğrenim kurumlarında ağırlıkla uygulanmaya çalışıyorlar. 

Anti-faşist güçler, yurtsever gençlik, faşist taktikleri işlemez hale getirecektir! Çok daha zor koşullar altında faşist saldırıları kararlılıkla göğüsleyen, üniversiteleri, yüksek okulları anti-faşist mevziler olarak savunmak, faşist işgalleri kırmak için kanını akıtan en yiğit arkadaşlarını şehit veren ilerici, devrimci gençlik, faşist saldırganların oyunlarini boşa çıkaracaktır. Döğüşerek ölenlerin anısını bayraklaştırmanın hakkını verecektir!. Çünkü, ilerici, devrimci gençlik bu kavganın emperyalizme ve faşist diktatörlük tehlikesine karşı özgürlük savaşı olduğunu çok iyi biliyor. 

Bilmekle de yetinmiyor. Faşist diktatörlük tehlikesine, faşist saldırı yuvalarına karşı, Turan Emeksizlerin, Denizlerin, Vedatların, Hüseyin Güzellerin, Barış'ların savaşım direnci, atılganlığı ve cesareti, boyun eğmez kararlılığı ile dişe diş bir savaşım veriyor. Öğrenim birimlerini, anti-fa şist mevziler olarak savunacağını, koruyacağını, eylem birliklerini örgüt leyeceğini, mevcutlarını güçlendireceğini, yılmaz yurtseverlik duyguları, anti-faşist inançla yürekten haykırıyor. 

İlerici, devrimci gençler, yurtsever öğrenciler! 

Üniversitelerde, yüksek okullarda -anti-faşist savaşım bayrağını daha da yükseklere çıkartalım. Her üniversiteyi, her yüksek okulu, her sınıfı anti-faşist mevziler olarak örelim. Anti-faşist safları sıklaştıralim, kenetlenelim. Bulunduğumuz her birimde etten, kemikten anti-faşist gençlik blokları oluşturalım. 
Maceracılığa, serüvenciliğe düşme den ve örgütlü savaşımı yükseltelim. 
Geniş gençlik kitlelerinden soyutlan madan, kitlelerle birlikte anti-faşist savaşımı güçlendirelim. İşçi sınıfının savaş yolunda gençliğin anti-faşist eylem birliği duvarın: örelim. 

İlerici, devrimci gençler, yurtsever öğrenciler, haydi, birimlerdeki anti-faşist safları güçlendirme ve yaygınlaştırma görevini utkuyla sonuçlandırmak için ileri! 


KERİM YAMAN'I 
“ANIYORUZ 


23 Ocak 1976'da 


Vatan 
Mühendislik Yüksek Okulu öğrencilerine pusu kuran faşist katiller tarafından öldürüldü. Kerim Yaman'ın katilleri Abdürrahim Erusta ve 
Faruk Yıldız askeri DGM'ler tarafından serbest bırakılmışlardı. 

Ölümünün 4. yıldönümünde yiğit devrimci Kerim Yaman'ı saygıyla anıyoruz. Anısı savaşımımızda yaşayacaktır. 


© ONBESLER BAŞLATTI 
YÜZBİNLER SÜRDÜRÜYOR 


İşçi sınıfımızın savaş tarihinde kanla kurşunla kazınmış bir günleme vardır: 28-29 Ocak 1921. Bu Türkiye Komünist Partisi'nin kurucusu, ilk başkanı Mustafa Suphi ve aralarında Ethem Nejat'ın da bulunduğu 13 yoldaşının burjuvazinin kiralık katilleri tarafından alçakça katledildiği gündür. Bundan 58 yıl önce, Ocak ayının 28'ini 29'una bağlayan gece, Türkiye proletaryasının yurtsever evlatları Karadeniz'de kahpece tuzaklarda öldürüldü. Burjuvazi, yıllar boyu Karadeniz cinayetinin sınıfsal özünü, tarihsel anlamını çarpıtmaya, 15'leri halkımızdan gizlemeye çalıştı. Ama ne burjuvazinin kara çalmaları, ne de 


YÜKSELİYOR 


Renalut-Mais işyerlerinde DİSK'e bağlı BANK-SEN'in başlattığı grevler başarıyla sürüyor. yaklaşık bir aydır grevde bulunan işçiler patronların baskılarına boyun eğmeyerek hakları için direniyorlar. BANK-SEN yaptığı açıklamada işçilerin direnme kararlığını dile getirerek, MAİS işçilerinin haklarını alana dek mücadelelerine devam edeceklerini bildirdi. 

Diğer yandan grevci Mais işçileriyle dayanışma ileri boyutlara ulaşıyor. Demoktratik örgütler grev çadırlarını ziyaret ediyor, folklor gösterileri yapılıyor, halaylar çekiliyor. a pmiz hafta içinde İstanbul'da İGD üyeleri grevci işçileri ziyaret ederek dayanışmalarını belirttiler. Böylece işçi sınıfıyla dayanışmanın, işçi-gençlik dayanışmasının somut, canlı bir örneği daha verildi. 


MAİS GREVCİLERİYLE DAYANIŞMA 


her boydan oportünistin çarpıtmaları Suphi'leri belleklerden silmeye onların ülkülerini yok etmeye yetmedi. 
Nazım'ın dediği gibi; halkımız, işçiler köylüler, tüm yurtseverler 15'leri unutmadı! 

Mustafa Suphi'lerin öldürülmesi, kapitalist gelişme yolunu seçen burjuvazinin ulusal ve sosyal kurtuluş savaşına ihanet etmesinin başlangıcı; bu yol üzerindeki en büyük engel olan ve Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı demokratik devrime yükseltmek isteyen işçi sınıfının savaşını, özellikle bu güçlerin öncüsü Komünist Partisi'ni yoketme yeltenişlerinin en kanlısı olmuştur. İşçi sınıfının savaşımını, onun 


GENÇLİĞE ÇALIŞMA HAKKI 


ortak çalışmalar yapıyor, gençlik kitle- 


İşsizlik ülkemiz emekçi, gençliğinin en yakıcı sorunlarından birisini oluşturuyor. İstatistiklere göre toplam işsizlerin “640'ı, hatta daha fazlası gençtir. Bunlar toplumun dışına itilmiş, çoğu zaman işsiz olarak sayılmayan 30 yaşın altındaki insanlardır. Genç gizli işsizlerin sayısı ise bilinmiyor. Yine işten atılma tehlikesi ve güvensizlik en çok genç işçileri tehdit ediyor. Üretimde tekellerin ucuz işgücü kaynağını teşkil eden gençler, işten çıkartmalarda listelerin ilk sıralarında yer alıyorlar. İşverenin “işe en son giren ilk önce Çıkar” ilkesi sürekli olarak işliyor. 
Böylece, gelişmeye en çok oldukları, dinamizm yaratıcılık, dolu bir çağda, milyonlarca genç insan açlığın, sefaletin her türlü yozlaşmanın boy attığı bir ortama itiliyor. 


İşsizliğin aldığı boyutlar ve bunun gençlik üzerindeki yıkıcı sonuçları, emekçi gençliğin savaşım azmini de beraberinde getiriyor. Emekçi gençler, işsizliğin yıkıcı sonuçlarına karşı, İş güvencesi, tensikatların son bulması ve çalışma hakkı için etkin bir savaşım veriyor, seslerini yükseltiyorlar. 

Kurulduğu gündsn bu yana gençlik haklarının kararlı bir savunucusu olan 


İlerici Gençler Derneği emekçi gençliğin. 


işsizliğe karşı yürüttüğü savaşın başını çekiyor. Bu yolda sınıf sendikalarıyla 


RİN ISCI SINFI mua 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lerini harekete geçiriyor. Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl İGD, “Gençlik işsizliği yaratanları suçluyor” adlı bir kampanya başlatmış ve bu kampanya emekçi gençliğin işsizliğe karşı savaşımının etkin ve yığınsal bir örneği olmuştur. 
Yine 10-17 Kasım Dünya Gençlik ve Öğrenci Haftası, İstanbul, İzmir ve daha bir çok bölgede işsizliğe karşı savaş haftası olarak kutlanmıştı. 

Bu eylemler devamlı bir şekilde sürdürülüyor. Sorunun yakıcılığının bilincinde olan İGD, işsizliğe kaşı savaşı sürekli gündemde tutuyor. İşsizliğe, onu yaratanlara karşı savaşa süregen bir nitelik kazandırıyor. Bu eylemlerin en sonuncusu İzmir'de hayata geçirildi. 
İlerici gençler 10-17 Aralık tarihlerini “İŞSİZLİĞE VE FAŞİZME KARŞI MÜCA- 
DELE HAFTASI” olarak kutladılar. Hafta boyunca Altındağ, Çiğli gibi işçi semtlerinde kahve toplantıları düzenlendi. 
Seminerler verildi, hafta ile ilgili bültenler çıkarıldı ve geniş olarak dağıtıldı. 16 
Aralık günü ise çoğu işçi olan binlerce kişinin katıldığı bir gece yapıldı. Gecede yapılan konuşmalar, haykırılan belgiler, gençliğin işsizliğe karşı nefretini ve savaşım azmini dile getiriyordu. Gençlik “iş, toprak, özgürlük”, “işsizliğe ve işten atılmalara son verilmesini” istiyor. Bunun için savaşıyor. 


= 


URLUK/ 


ja 


öncü politik örgütünü kanla, baskı ve terörle boğma, yoketme... İşte gerici güçlerin Suphi'leri katletmelerinin amacı ve Karadeniz cinayetinin sınıfsal anlamı budur. 


Fakat Suphi'leri, Nejat'lari öldürenler, onların yaşamlarını adadıkları davayı, işçi sınıfının politik öncüsünü, onların ülkülerini yok edemediler. Onbeslerin katledilmesinden bu yana 58 yıl geçti. O günden bu yana köklü değişmeler oldu, tarih nehri hiç durmadan aktı. Bu süreç işçi sınıfı hareketinin yokolmak şöyledursun, yepyeni atılımlara yöneldiğini, yığınların içerisinde kök saldığını açık bir şekilde gösterdi. 


Bugün Mustafa Suphi'lerin başlattığı hareket ulusal ve uluslararası alanda kendisini daha güçlü bir şekilde duyuruyor. Onların ülküleri işçi, köylü, emekçi yığınları derinden etkiliyor, yığınlar arasında kök salıyor. 
Bu gelişme günümüzde yarım yüzyılı aşan yasak zincirinin koparılmasına kadar v tır. “TKP Programı"'nı yayınlayan Ürün yayıncılarıyla dayanışma bunun somut bir göstergesidir. Yüzbinler TKP'ye konan yasağın kaldırılmasını istiyor, bunu demokrasinin bir gereği sayıyor. İşçi, köylü, genç, kadın herkes 1 Mayıs'- larda, savaş alanlarında “TKP'ye Özgürlük” diye haykırıyor. Fabrikalardan, tarlalardan, okullardan hep bu belgi yükseliyor. Kısacası 15'lerin ülküleri yığınların elinde bayrak oluyor, Onlar'ın başlattığı davayı yüzbinler sürdürüyor. 

Son yıllardaki gelişmeler, bu yüzbinlerin içerisinde genç insanların da önemli bir yer tuttuğunu gösteriyor. 
Bu gelişme nedensiz değildir. Birincisi, toplumsal yaşamda etkin bir 


işçi sınıfının politik öncüsü için önemli bir yedek güç ve kaynak olmuştur. Lenin, gençliğin bu rolüne dikkat çekmiş ve gençlik içinde çalışmaya büyük önem vermiştir. “Özellikle genç işçiler” diyordu Lenin, “mücadelenin sonucunu tayin edecektir.” Gerçekten işçi gençlik içinde çalışma sürecinde, hem işçi sınıfının gelecek kuşaklarını eğitmek, hem de işçi gençlik aracılığıyla gençliğin diğer kesimleriyle sağlam bağlar kurmak mümkündür. 

İkincisi, bilimsel sosyalizm ülkülerinin gençlik içerisindeki etkinliği- nin giderek artmasıdır. Bilindiği gibi, gençlik hareketi, bağımsız bir politik güç değildir. Çağımızın en devrimci gücü olan işçi sınıfıyla, bilimsel sosyalizm ile yakın bağlar, gençlik için de tek devrimci, ilerici ş-erspektifi oluşturur.Gençlik hareketin geleceği ve başarısı her zaman buna bağlı olmuştur. 

İşte bu iki temel üzerinde gençlik 

hareketinin bilimsel sosyalizm ile bağları güçleniyor ve Lenin'in öngördüğü gibi, “daha fazla genç Marksçı-Leninci partilerin örgütsel öncülüğü altındaki devrimci harekete katılıyor.” 
Marksist-Leninist düşüncenin gençliğin geniş kesimleri üzerinde artan etkisi ve gençlik hareketinin işçi sınıfı hareketiyle yakın bağlar kurması dünya çapında gözlemlenen bir olgudur. Ülkemiz bu gelişmelerin dışında değildir. 


Türkiye ilerici gençlik hareketi, daima bu somut gerçeğin bilincinde olmuştur. Bunun içindir ki Mustafa Suphi'leri hiçbir zaman unutmuyor, onların savaş bayrağını yüzbinlerce işçi, emekçi ile birlikte yükseklerde 


dalgalandırıyor. 


yere sahip olan gençlik, her zaman 


11.DÜNYA GENÇLİK 
VE ÖĞRENCİ FESTİVALİ 


ÇOCUK 
MERKEZİ 
SONUÇ 
BELGESİ 


28 Temmuz - 5 Ağustis 1978 
cari; lerinde, Küba'da, Havana'da yapılan 11. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali'nin çerçevesi içinde, genel pr gramın resmi ve ayrılmaz. bir parçası larak geniş bir çocuk programı örgütlendi. Buna ulusal hazırlık k miteleri ile birlikte çeşitli ulusal ve uluslararası örgütleri temsilen 6lülke- den 250 delege katıldı. 


J sé Marti Pi ner Şe:ri'nde yeralan 
Ç cukların D suu Kulübü, değişik p litik eğilimlerdeki ç cuk örgütlerinin temsilcilerine duğu kadar, 11. 
Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali'- nde ç cuk s rununun başarıya ulaşmasına katkıda bulunma k..nusunda s rumluluk duyan diğer festival delegelerine de eşsiz Janaklar sağladı. 


Pr gramın en önemli parçası, “Dünryadaki ç cuklara mutlu ve barışçıl bir ç cukluk çağı için” belgisi altında, çv- cuk sakları ve ç cuk örgütlerinin işbirliği üzerine yapılan bir konferansti. ` 


Pr gramin diğer unsurları, “Sanat ve 
Ç cuk” ve “Ç cuk ve Kitle İletişim Araçları” k.nusunda toplantılar; bariş, sila: sizlanma ve güvenlik için dayanışma mitingi, ç.cuk hakları için verilen savaşımla dayanışma mitingi idi. 


Bu pr.grama katılanlar aynı zamanda, Yaz Şenliği'ne (Summer Fiesta), “Biz D stuz” isimli uluslararası bir sergiye, ç. cuk filmleri gösterilerine katıldılar, “26 Temmuz” uluslararası pi ner kampını ziyaret ettiler. Bu kulübün üyeleri, Küba'nın ve dünya halk ıareketlerinin tanınmış kişileriyle tanışma “lanağına da sahip oldular. 


Uluslararası planda kararlaştırılan, razırlanan programa ek olarakf kulübün etkinliklerinin önemli bir bölümü de, enformasyon ve propaganda merkezi çatısı altında, çeşitli ulusal ve uluslararası örgütlerin sergi, slayt gösterisi, konferans, ikili ve ç: klu görüşmeler şeklindeki girişimleri temelinde gerçekleştirilde 


Program boyunca ve özellikle konferansta, katılanlar, dünyadaki çocukların durumu, toplumun ekonomik ve 


w 2... 
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IŞÇİ,KÖYLÜ GENÇLER 


FAŞİZME GEÇİT VERMEMEK İÇİN İLERİ! 


Kahramanmaraş katliamı gerekçe gösterilerek ilan edilen sıkıyönetim en başta işçi sınıfımıza, onun politik örgütüne, sınıf sendikalarına, emekçi halkımıza yöneliktir. 

İşçi sınıfımız ve emekçi halkımız ne zaman ve nerede ilan edilirse edilsin sıkıyönetime tümden karşıdır. Çünkü cumhuriyet tarihi boyunca sıkıyönetimlerinin baskısını en çok onlar duymuşlardır: 5 

Ama derinleşen ve süregenleşen bunalimlarini faşist diktatöra dayatmak la çözebileceklerini sananlar şunu hiç unutmasınlar: İşçi sınıfımız, sınıf bilinç li genç işçiler, yolumuz işçi sınıfının savaş yoludur diyen genç köylüler bu faşist tezgahın kapanında kendini ezdir meyecek! Çünkü onlar faşizmin insan lık dışı yüzünü çok ama çok iyi tanıyorlar. 

Türkiye işçi sınıfının savaşkan ozanı Nazım Hikmet “Bu yazı gizli bir din halinde bir nevi Neo-faşist bir ideoloji yaptıkları halde bunu ikrardan sakınanlara aittir. Böyle bir halt karıştırmıyoruz diyenler üzerlerine alın mayabilirler.” önsüzüyle yazdığı küçük şiirinde faşizmin karanlık ve cani yüzünü bakın nasıl anlatıyor. 

“Onlar istiyorlar ki 

çift ağızlı baltalarıyla 

yuvarlansın kafalarımız önüne yarın- o kara gömlekleri beyaz kordonlu golf pantolonlu 

kadroların....” 


Ve... Türkiye emeçi halkları faşist 


kafasına vura vura... 


ziyaretini sevinçle karşıladılar. 


BALATÇIK KÖYLÜLERİ FAŞİZME KARŞI İŞÇİLERLE ELELE. 


Bizler ülkemizdeki faşist tırmanışın yoğunlaştığı günümüzde, faşizme karşı ortak savaşın gerekli ve zorunlu olduğuna inanan Balatçık köylüleriyiz... 

Faşizme geçit vermemek, sömürücü düzenin yıkıcı etkilerini yok etmek için işçi-köylü bağlaşıklığının çalışmaları yapıyor, hızla örgütleniyoruz. Hem de çalışmalarımızı o engellemeye kalkan, maocu, maceracı, sapık akımla'ın 


ORDU'DA KÖYLÜ GENÇLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR. 


Ordu'da köylü gençlik çalışmaları güçlü ve yaygın bir şekilde sürüyor. İGD Ordu Şubesi Köylerle Dayanışma Kampanyası açtı. İlerici gençler köyleri dolaşarak, tiyatro ve folklor çalışmalarını sunuyor, köylülerle konuşuyorlar. 

17 Aralık günü Saraycık köyündeydik. Saraycık köylüleri “ellerinize ve 
yalana dair” oyununu, Artvin Folklor Ekibini ilgiyle izleyerek ilerici gençlerin bu 


diktatörlük tehlikesine karşı işçi sınıfımızın öncülüğünde anti-faşist savaşımı kararlılıkla sürdürüyor. Onlar tarihin deneyimlerinden dersler çıkarmasını çok iyi biliyorlar. Kardeş Bulgar halkı ve gençliğinin engin anti-faşist dene yimlerini, kahraman Sovyet halklarının faşist Hitler'in sürülerini nasıl dünya yüzünden sildiğini, Kübalı devrimcilerin diktatör Batista'yı nasıl alaşağı ettiklerini, İran halkı ve gençliğinin şah monarşizmine karşı utkuya ulaşmak üzere olan savaşımlarını, yiğit Kamboç ya halkı ve gençliğinin Pekin karşı-dev rimcilerinin kuklası Pol-Pot kliğini nasıl alaşağı ettiklerini biliyor ve anti-faşist savaşımı yükseltmek için bileniyorlar. 
Uluslararası anti-faşist hareketin zengin deneyimleri işçi sınıfımızın emekçi halkımızın, yoksul köylülerin anti-faş şit savaşımlarının güç ve esin kaynağı oluyor, direniş yolunu aydınlatıyor. 

Burjuvazi bu her geçen gün daha keskin boyutlar alan kavgada her yola başvurdu: Türkiye işçi sınıfı hareketini bölmek, ezmek için elinden geleni ardına,koymadı. Sarı sendikalarından, 
M lara, kışkırtıcı ajan-provokatörler den, “Devrimci muhalefet yapıyoruz.” 
diyen oportünistlere kadar nerede ne çamur varsa işçi sınıfı hareketinin, sınıf sendikalarının üzerine saldı. Ama bece remedi işçi sınıfı hareketini bölmeyi, işçi sınıfı hareketiyle demokratik güçlerin arasına kama sokmayı. Artık eskisi kadar kolay sökmüyor ayır-buyur oyunu. 

İşte son ve canlı örneği. Herkesin 


Balatçık Köyü İlerici Gençleri 


belleklerindedir: reformisti, Mavcusufaşisti, patronu dört bir koldan gelip birleştiler; bir sınıf sendikasına karşı, yani DİSK'in belkemiği Maden-İş'e karşı. Ne oldu sonuçta? Biz söyleyelim: Sınıf sendikacılığına karşı cephe kuran lar bozguna uğradılar, güçlü bir şamar daha yediler işçi sınıfından. Buna karşın sınıf sendikacılığı ilkelerine dört elle sarılan işçiler, düşmana inat daha da sıkı kenetlendiler, güçlendiler. 

Sınıf savaşımının âlabildiğine, kes kinleştiği hayatın en küçük birimlerin de bile doruk noktasına ulaştığı günü müzde özellikle genç işçileri bekleyen yakıcı görevler var. Onlar sınıf sen dikacılığı ilkelerini ardıcıl savunmalı, sınıf sendikalarını canı, kanı pahasına korumalıdırlar. `tine genç işçileri bekle yen en önemli görevlerden biri de onların tarihi sorumlulukları ile doğru dan bağlı. 

Gençlik hareketinin de önderi olan genç işçiler, anti faşist gençlik kitle lerini faşizme karşı tek cephede birleş tirmek yolunda her zamankinden daha çok çalışmalı, anti-faşist kitlelerin moral gücünü yüksek tutmalı, birleşen anti-faşist yığınların bu gücün erişil mez potansiyelini faşist diktatörlük tehlikesine karşı bir silah haline getire bilmeli, kararsız, çekingen unsurlarla yakından ilgilenmeli, onları kazanmalı, genç yığınları anti-faşist savaşımın tüm biçimlerine hazırlamalıdırlar. 

İşçi sınıfının ve emekçi köylülüğün dinamik, atılgan unsurları genç işçiler ve genç köylüler, unutmayın ki anti-faşist savaşımın en önemli bir bölümünü sizler oluşturuyorsunuz. İşçi ve köylü gençler, faşizme geçit vermemek, faşist diktatörlük tehlikesini Kırmak için, günlük yaşantınızda karşılaştığı nız en küçük bir olayı bile anti-faşist ajitasyon ve propagandanıza ve eylemi nize materyal olarak kullanın. 

Her olaydan anti-faşist eylem aracı olarak yararlanın. Sizleri bekleyen görevleri hiç bir zaman yorgunluk ve yılgınlık duymadan ısrarla sürdürün. 
Faşist diktatörlük tehlikesi, ancak yığınların kararlı anti-faşist eylemlerinin sonucu yok edilecektir. Sizleri çetin savaşlar beklemektedir. 


1 Mayıs 1978 gösterisinden sonra 
IGD- ile ilişkilerini askıya alan DİSK, geçtiğimiz günlerde “askıya alma kararı” nı kaldırdığını açıkladı. Faşist diktatörlük teh'ikesine karşı tüm ulusal demok ratik güçlerin eylem ve cephe birliğinin kendisini dayattığı günümüzde alınan bu karar, kuşkusuz olumlu bir gelişmedir. 

Ve bu gelişme gerici-faşist güçleri şimdiden tedirgin etmiştir. Çünkü onlar ilerici-demokratik güçlerin aralarındaki işbirliğinden -hele faşist diktatörlük yolunda adım attıkları günümüzde-kork maktadırlar. Bunun amansız bir düşmanı 
dırlar. Faşist Hergün Gazetesi'nin 23 
Ocak 1979 günkü sayısında, faşist ideolog Taha Akyol'un “sentez"inde şöyle deniyor: “Saflarını sıklaştırıyorlar. 
Nitekim DİSK ile silahlı militan komü nist gençlik gücü olan İGD tekrar anlaşmışlardır.” 

(Fırtına Yaklaşıyor başlıklı yazı) 

İGD, kurulduğu günden bu yana 
“yolumuz işçi sınıfının yoludur” bel gelerini bayrak yapmış, İşçi sınıfının disiplinini İlke edinmiştir. 

İşçi sınıfının devrimci sendikal üst örgütüyle karşılıklı saygı ve içişlerine karışmama temelinde canlı, sıcak bağlar kurmuş, sınıf ve kitle sindikacılığının her zaman en kararlı savunucularından biri olmuştur. 1 Mayıs 1978 gösterisinde de işçi sınıfı disipliniyle hareket etmiş, İşçi sınıfının belgilerini gür sesle haykırmıştır. Bu eylemde İGD'nin işçi sınıfının disiplinine aykırı hareket ettiğini hic kimse ileri süremez. 

IGD, işçi sınıfının belgilerine sahip çıkıyor. Sonuna kadar da sahip çıkacak tır. Bu konuda kimseye en küçük bir ödün vermemiştir. Vermeyecektir de.. 
“Yolumuz işçi sınıfının savaş yoludur" belgi lerine sıkı sıkıya sarılan İGD, işçi sınıfı hareketinin ateşli bir yandaşı olduğunu her eyleminde gösteriyor. İşçi sınıfı hareketine, onun savaşımına sonsuz bir inanç besliyor. İGD'nin yolunu işçi sınıfının aydınlık savaş yolu aydınlatıyor. Bu yol, ulusal ve sosyal kurtuluşa giden yoldur. 


p- --—--——-—--------- 


t plumsal yapısıyla bağlantısı, gelişme düzeyi ve biçimi, hangi (toplumsal sistemin) çocuklara gerekli yaşam koşullarını garanti ettiği, yetişen kuşağın egitirñi ve terbiyesi konusunda bilgi verdiler ve geniş görüş alışverişinde bulundular, 


Kalanlar, sosyalist ülkelerin, çocukların ve gençlerin çok yönlü ve uyumlu gelişmeleri için gerekli koşulları yaratmada kazandıkları başarıları takdir ettiler. 


Onlar, dünyanın her tarafında ve bütün toplumlarda çocuk haklarımn eşit bir biçimde tanınmadığını ve uygulanmadığını 'derin bir endişe ile belirttiler, Milyonlarca çocuk, gerçek savaş terlikesiyle, ekonomik gerilikle, s syal adaletsizlikle ve bazı bölgelerde faşizm, baskı, ırçkılık, siyonizmin şoven özellikleri ve ırk ayırımı ile karşı karşıyadır. Dünyanın birçok bölgesinde ç cuklar ırk,cinsiyet ve milliyet gibi değişik ayırımlardan dolayı acı çekmektedir. Bunun yanısıra, çok sayıda ç cuğun açlık, yoksulluk, nastalk, “kuma-yazma bilmezlik ve emperyalist politikanın neden olduğu diğer zulüm ve sömürü biçimlerinden d 'layı acı çektiği de belirtildi. 


Kalanlar, çocukların geleceğinin zamanımızın ana sorunlarından ayrılmaz bir biçimde bağlanmış olduğunu: ısrarla belirttiler. Ki bunlar: Barış ve * alkların güvenliğinin kalıcılaştırılması, emperyalist saldırganlığın ve sila; lanma yarışının y-k edilmesi için, faşizme, gericiliğe, diktatörlük rejimlerine karşı, Güney Afrika'da ve dünyanın diğer kesimlerinde, emperyalist güçler ve özellikle de çok uluslu tekeller tarafından bu rejimlere sağlanan desteğe karşı savaşımdır. 


Tartışmaya katılanlar silaj sızlanma ıçın savâşımın ç cukların yaşamı için, dünyanın geleceği için savaşım uldugunu belirttiler. 


Delegeler çocuk hakları için ileri adımlar almanın, demokratik ve ilerici güçlerin ve tüm toplumun doğal amacı 

Iduğuna karar verdiler. Tarlışmadaki, k nulardan biri, çocuk haklarını garanti aluna almak amacıyla, çocuk örgütlerinin girişimlerini birleştirmelerinin önemiydi: Değişik olaylarda ve girişimlerde yeralan bu işbirliğinin, ç cukların d sıluk ve dayanışma Tui: larının gelişmesinde, yeni kurulan ç. - cuk örgüllerine yardım sağlanmasında yetersiz koşullarda yaşayan ç.cukların desteklenmesinde yardımcı olduğu gösterildi. 


Katılanlar, bu tartışmayı, 1979 Uluslararası Ç cuk Yılı çerçevesinde ulusal, bölgesel ve uluslararası girişimler için önemli bir temel larak görme dileklerini de beliritiler. Çocuk ve gençlik: örgütlerinin Uluslararası Çv- cuk Yılı'nın iazırlanmasında ve gerçekleşiirilmesinde yeralmaları ç.cukların durumunun gelişmesinde esaslı bir adım “lacakur. Ç.cuk akları üzerine uluslararası bir anlaşmanın 


benimsenmesi ç -k önemli -Jacaktır. 


Bu nedenle, 11. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali'nin ç. cuk programlarına katılanlar, ç cukların barış ve karşılıklı anlayış ru; unda eğitilmesi- nin, ç cukların barış, güvenlik, təplumsal, ek n mik kalkınma, demokrasi ve en geniş anlamıyla eşitlik k şullarında yaşama i.akkının yerine getirilmesine katkıda bulunmak üzere ç cuk örgüllerinin ve değişik politik eğilimdeki diğer örgütlerin işbirliğini geliştirme ve genişletmelerinin önemini vurguladılar. Onlar, 11. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali'ne katılan bütün delegelere ılduğu kadar, bu seferlik festivalde yeralamayanlara da insanlığın geleceği için çocukların davasına bağlanmış ilerici ve dem kraiik güçleri birleştirme çağırısın- da bulundular. 


Ç cuk programına katılan delegeler ç cukların eğilimi k.nusundaki Kübalıların deneyimine, ev sahibi örgüle ve özellikle J. sé Marti Pioner Örgütü iarafından sunulan pr gramlara *çok' büyük değer verdiler. 


Uluslararası Ç:.cukların Dostu Kulübü'ne katılânlar, 11. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali'nin ev sahipliğini yapan Küba ralkına ve gençliğine, 
Ç cukların D..stlarının çalışması amacıyla en elverişli koşulları yarattıkları için samimi takdirlerini ve en sicak övgülerini ilettiler. 


SINIF SENDİKALARINI 
SAVUNACAĞIZ 


Son dönemlerde sınıf ve kitle sendikacılığını boğma çabaları gözle görülür bir ârtış kaydetti. İşbirlikçi tekelci burjuvazi sınıf sendikalarının gelişimini durdurmak, onları etkisizleştirmek ve sendikal hareketi bölmek için, geniş ve çok yönlü bir saldırı planını uygulamaya çalışıyor. Tekelci ve faşist basın, Ilıcak ve Refik Sönmezsoy gibileri bunun için çalışıyor. Bu planın uygulanmasında anti-komünizm histerisine kapılmış sağ sosyal demokratlar, ezel aa gedikli düşmanları maocu çeteler aktif olarak rol 

orlar., 

Gelişmeler, saldırıların sivri ucunun bu planın uygulanmasında, -DİSK'i etkisizleştirme, bölüp parçalama çabalarının önünde- en büyük engel olan sınıf ve kitle sendikacılığının kalesi Maden-İş'e yöneldiğini açık olarak gösteriyor. 
Nitekim y aieeaa a t ses ` bu gerçeği doğrulamıştır. 

Demir- üm'de neler oldu? Bilindiği gibi işçi sınıfı hareketinin dıştaladığı Şükrü Özbayrak, Hakkı Öztürk dike DE Maden-İş adlı şebeke, Maocuların, işverenin desteğini de yanına alarak baskı, işten atma ve ölüm tehditleriyle Demir-Döküm işçilerini sendikaları Maden-İş'ten istifa etmeye zorlamıştı. Daha sonra yine aynı çete, işyerinde insiyatifi tam olarak ele geçirmek, Maden-İş militanlarını uzaklaştırmak ve işçilerin sempatisini toplamak amacıyla sözüm ona işverene karşı olan, ama bizzat işveren tarafından desteklenen bir direnişe geçti. 

Ne var ki maocu Aydınlık'ın ve tekelci basının zafer çığlıklarıyla karşıladıkları bu gelişmeler istenilen amaca ulaşamadı. Olaylar yiğit Demir-Döküm işçilerinin gerçekleri görmelerine yardım etti Maocu bozkurtlar ve sarı sendikacı çeteler hızla tecrit oldular. Bu gelişmelerden sayısız dersler çıkaran Demir-Döküm işçileri, gene eski sendikalarına, Maden-İş'e dönmeye başladılar. En son olarak bin Demir-Döküm işçisi, Maden-İş Yürütme Kurulu üyelerinin de bulunduğu bir toplantıya katıldı. 

Demir-Döküm'deki olaylar, sınıf sendikacılığına ve özellikle Maden-İş'e yöneltilen çok yönlü saldırıların almış olduğu tehlikeli boyutları tüm açıklığıyla ortaya koyuyor. Tekelci burjuvazinin ve piyonları sağ sosyal demokrat-maocu ittifakın hesaplarını boşa çıkarmak, saldırıları göğüsleyebilmek için sınıf ve kitle sendikacılığı ilkelerine daha sıkı bir şekilde sarılma ve sınıf sendikalarını savunma zorunlu ve güncel bir görev olarak karşımızda 


duruyor. 
Bu konuda ilerici gençlik, özellikle genç işçiler kendilerine düşen görevleri rki, sendikacılığın gelişmesi ve bugünkü düzeye siyam leri bir çaba harcayan işçi gençlik, bu he gay ai ya ss yele. — 
> DAAA : ğin pam girişimlerine değinmek isteriz eriz. Örneğin İGD düş md biir 


sen savunulmasını, “gençliğin yolu işçi sınıfının yoludur” belgesini hayata geçirmenin, işçi sınıfının birliğinden yana olmanın zorunlu bir koşulu sayıyor. 


gibi sarı sendikacıların kurduğu “Devrimci”. 


Sıkıyönetimin ilanı ile faşizmin tırmanışı yeni bir ivme kazandı. Sıkıyönetimci güçlerin işlevlerinin, demokratik hak ve özgürlükleri budamak, faşist diktaya yol açmak olduğu, birkaç haftalık sıkıyönetim uygulamalarında görüldü. Sıkıyönetime demokratik hak ve özgürlükleri koruma misyonu yakıştıranların yanılgısı çabuk anlaşıldı. Ancak bugünkü düzeyi ile sıkıyönetim ve faşist dikta arasındaki ayrımı görmek gerekiyor. Yoksa isteyerek veya istemeyerek anti-faşist savaşıma zarar vermek söz konusu. 

Faşist tırmanış sürecini tersine çevirebilmek, bunalımdan demokratik hak ve özgürlükleri koruyarak, genişleterek ve güçlendirerek çıkmak, süreci bu yöne çevirmek olanaklı. Sınıf savaşımının bu evresinde dönemin koşullarını doğru değerlendiren, kak şılıklı güçler mevzilenişinde konumlarını sağlamlaştıran ve karşı güçleri yalıtan, dönemin koşullarına uygun savaşım yol ve biçimlerini bulup ustalıkla bri as öle te saf kazanacak. 

brenin bizden, demokrasi güçlerinden yana kayması için ne yapmalı? Nasıl bir yol izlemeli? İşte bugün kendisine anti-faşistim diyen herkesin, her gencin kafasını ciddi ciddi yorması gereken canalıcı sorun budur. 


ANTİ-FAŞİST SAVAŞIM MEVCUT MEVZİLERİ KORUMAK GENİŞ KİTLELERİ ANTİ-FAŞİST SAFLARA KAZANMAK SAVAŞIMIDI 


Faşist tırmanış sürecini durdurmak, de ratik hak ve özgürlüklerin genişletildiği bir sürece çevirebilmek herşeyden önce dönemin koşullarının titiz bir analizini yapmakla olanaklı. 

Anti-faşist savaşımın başarısı için sadece dönemin koşullarını doğru saptamak, somut hedefler belirlemek yetmiyor. Saptanan hedefler doğrultusunda en geniş kitleleri harekete geçirmek, anti-faşist saflara kazanmak, mevcut mevzileri korumak ve güçlendirmek görevi boydan boya önümüzde duruyor. Bu görevi yerine getirebilmemiz, anti-emperyalist, anti-tekel, anti-faşist cephe ve eylem birliğinin öluşumundan, bu oluşumun yaşamın içinde ete kemiğe bürünmesinden geçiyor. 1936'larda Fransa'- da böyle olmuştur. İşçi sınıfının öncülüğünde Halk Cephesi'nde kenetlenen Fransız emekçi halkı’ ve demokratik güçleri faşizmi geri püskürtmüştür. 
Fransa'yı boydan boya saran genel grev dalgası ve yığınsal çıkışlar eylem birliği temelinde gelişmiş, sonuç alıcı olmuştur. Anti-faşist savaşımın utkuya ulaştığı tüm ülkelerde şu veya bu biçimde, şu veya bu düzeyde gelişen eylem birliğinin etkin rolü vardır. 
Uluslararası anti-faşist hareketin, tek tek halkların faşizme karşı savaşımlarından çıkaracağımız binlerce ders bu öngörüyü doğruluyor. Hangi savaşım yolu, hangi savaşım biçimi kullanılırsa kullanılsın başarı- nın yığınlarla sıcak canlı bağlar kurmaya bağlı olduğu görülüyor. Birleşik cepheleri oluşturmak için var ola en küçük olanaklardan ustalıkla yararlanmak gerekiyor. 

Tüm savaşım graçları gibi anti-faşist cephe ve eylem birliklerinin oluşumu geniş kitlelerin cephe ve eylem birliğinin işlevini görmesi, benimsemesi ve bu yönde savaşıma katılması ile mümkündür. Bu da, herşeyden önce nesnel gelişim yasalarının gelişim süreçlerini ve yönelimlerini doğru izleyebilmek, öznelle diyalektik bütünlüğünü doğru kavrayabilmek ile yakından ilgilidir. Tarihin birçok kez gösterdiği gibi, nesnel koşulların olgunlaştığı bir dönemde, nesnelliği öznellikle birleştirememenin sonuçları çok pahalı ödenmiştir. Nesnel koşulları dikkate almadan öznel koşulları abartan; , idareciliğe ve keyfiliğe düşenlerin devrimci harekete, anti-faşist savaşıma verdikleri zararlar da az değildir. İspanya örneği tüm canlılığı ile önümüzde: İç savaşta 600 bin, iç savaş sonrası faşizm zindanlarında 200 bin, toplam 
800 bin ölü. Faşizm koşullarında örgütsel dağınıklığı 


«gidermek, doğru ve etkili savaşım yol ve biçimlerini 


geliştirmek için geçen 25 yıl. Bu savaşım yol ve 
biçimlerini kitlelere mal etmek için aradan geçen 15 
yıl. İşte eylem birliğini bozmanın eylem birliğinden kaçmanın İspanya halkına kestiği acı faturanın sonuçları. Yüzbinleri bulan insan kaybı, toplumsal ilerlemede boşa geçen 50 yıl. Uzun yıllar boyunca ayak altında çiğnenen insanlık onuru. Baskı, sefalet, sömürü ve yıkım. Örnekleri çeşitlendirmek mümkün. 
Alman sosyal demokratlarının eylem birliğinden kaçmaları Alman emekçi halkına ve tüm insanlığa çok pahalıya mal olmuştur. Toplama kampları, sabun ve suni gübre yapılan insanlar, faşizmin estirdiği savaş rüzgârlarının aramızdan aldığı 40 milyon insan. Portekiz'de, Yunanistan'da faşizmin açtığı yaralar hâlâ kapanmadı. Bugün faşizmin karapençesi altında inim inim inleyen Şili, Uruguay, Güney Afrika halkları da eylem ve cephe birliğinin kurulması için vargüçleriyle çalışıyorlar. 

Faşizme karşı eylem birliklerinde elbetteki emek düşmanı, emperyalizmin sadık dostları, gerici faşist güçlerin yandaşı maoculuğun hiç bir uzantısına yer yok. Sadece Kamboçya halkının katili POL-POT rejiminin 3,5 yılda 2 milyon insanın canına kıymalarını belirlemek bile maocu faşistlerin gerçek yüzünü sergilemek için yeterli. Perinçekçi maocuların, diğer maocu grupların şu veya bu biçimde işbirlikçi tekelci burjuvazinin faşist dikta yolunu temizlemesine nasıl yardımcı olduklarını eğer kör değilsek ve anti-faşist savaşımdan yan çizmiyorsak görmemek olanaksız. 


Faşist demagojiye karşı sistemli bir anti-faşist propaganda geliştirmek, faşizmin sınıfsal temellerini açıklıkla sergileyebilmek, tarihin gösterdiği ve binlerce kez kanıtlandığı gibi geniş emekçi yığınların 


günlük sorunlarından hareket etmek, bu yönde savaşı yükseltmekle sıkısıkıya bağlı. Her toplumsal kesimin, işçilerin, köylülerin, memurların, gençlerin, teknik elemanların, öğretmenlerin anti-faşist saflara kazanılması, mevcut güçlerin diri tutulması, böylesi bir yol izlemekle dolaysız ilintili. 

İşçi sınıfı her alanda olduğu gibi bu konuda da yol gösteriyor. Sınıf ve kitle sendikacılığının kalesi Maden-İş sendikasının onbinlerce işçi adına toplu sözleşme yetkisi istendiğini açıklaması, işçilerin günlük “sorunlarından yola çıkarak anti-faşist safları genişletme savaşımının canlı bir örneğidir. Seydişir'de Maden-İş'in verdiği emek ve onur savaşımının, faşistleri silip süpürmesi aynı zamanda, antifaşist güçlerin somut bir başarısıdır. Aynı başarıları diğer toplumsal kesimlere yönelik çalışmalarda da yinelemek, bu yöndeki çabaları ileri götürmek önemli, önemli olduğu kadar demokrasi savaşımının utkusu için yerine getirilmesi, gerekli acil bir görevimizdir. İlerici gençlik, gençliğin sorunlarına büyük bir ciddiyetle ve şevkle eğilmelidir. Bu sorunların çözümü doğrultusunda olağanüstü çaba göstermelidir. İşçi, köylü, öğrenci gencin özlük sorunlarıyla yakından ilgilenmeli, mevcut düzeyi yükseltmelidir. 

Uluslararası işçi sınıfı hareketinin seçkin önderi, yiğit anti-faşist savaşçı Dimitrov'un genç RMS'istlere söyledikleri bizlerinde kulağına küpe olmalıdır. 
Dimitrov şöyle diyor: “İçimizde dar görüşlü bir gönül rahatlığı var: gerekli olan şeyin bilindiği, bilinmiyorsa bile, bugün olmasa da yarın ve öbür gün öğrenileceği sanılıyor. Fakat bu dar görüşlü gönül rahatlığı ve kendini beğenmişlik siz genç insanlar için en tehlikeli hastalıktır. Öyle ki, ondan, kendinizi ateşten koruduğunuz gibi korumalısınız. Bir Rus atasözü şöyle der: Bir yüzyıl yaşa, bir yüzyıl öğren. 
Biz komünistler için, tüm RMS'istler için bu bir yasa olmalıdır. Az konuş, çok çalış! Gerekli olduğu kadar konuşalım ve konuştuğumuzdan daha fazla çalışalum. Fakat inatla ve kesintisiz çalışalım! (G.Dimitrov, Bir Devrimci Nasıl Olmalıdır? 6.31, İlerici Yürtsever Gençlik Yayınları) 

Dimitrov'un yol göstericiliğinde faşizme karşı savaşımda başarıdan başarıya koşan Bulgaristan gençliğinin, kahraman RMS'istlerin savaşımlarından çıkaracağımız çok dersler vardır: Demokratik yasal olanaklardan sonuna kadar yararlanmakta gösterdikleri hüner ve yaratıcılık. Demokratik eğilimleri olan bir anayasayı korumak için anayasa gençlik komiteleri oluşturmaları ve bunu yasal çalışma olanaklarının sınırlandırıldığı koşullarda gençliğin örgütlenme birimlerine dönüştürmeleri, illegal koşullarda üretim birimleri ve hücreler temelinde örgütlenmeyi ustalıkla başarmaları, gençliğin ,en geniş anti-faşist güçlerini birleştirmede, kültürel, sanat ve spor gösterilerinden, okuma salonlarından, kütüphanelerden, spor salonlarından ustalıkla yararlanmaları, faşistlerin tepeleme hareketlerini anında duyacak haberleşme kanalları geliştirip, işçi sınıfının bu yöndeki uyarılarını dikkatle ve çabuklukla harekete geçirerek kadrolarını korumaları, deşifre olmuş, tanınmış militanları çalıştıkları alanlardan, çalışmaları güçten düşürmeden çekip, diğer çalışma birimlerinde istihdam etmeleri, kimilerini savaşımın daha üst biçimleri için hazırlamaları, bu derslerden bazılarıdır. 

Faşizm koşullarında RMS'nin çeşitli düzeydeki yönetim organlarıyla, merkez ve şubeleri arasında yeni biçimlerde, sağlam bağlar oluşturması. Kentler- de, üniversitelerde, liselerde okuyan ve çalışan RMS'istleri bu alanlarda çalışma olanaklarının kalmadığı koşullarda yaşadıkları köylere, ilçelere göndermesi. Böylelikle dikkat çekmeden hem de yörelerinin en güzide elemanları olarak köyleri, ilçeleri örgütlemeleri. Mevcut örgütlerin konumunu sağlamlaştırmaları. Genç RMS'istlerin bildiri ve diğer yazıları dağıtmada gösterdikleri yaratıcılık ve ustalık. Kağıt bulma ve bildirileri taşıma güçlüklerini göz önünde bulundurarak, bildirileri elden ele dağıtmaları. Bildirilerin arkasına çoğu kez “Oku ve okut” diye yazmaları. Kalabalık toplulukların katıldığı toplantıların tehlikeli olduğu koşullarda teker teker kişilerle buluşma, konuşma biçimindeki çalışmalara geçmeleri. RMS'istlerin anti-faşist savaşımın nasıl verildiğini örnekleyen çalışmalarının bir kesiti- 


dna bir kaç nokta, elbetteki Bulgaristan gençliğinin anti-faşist savaşımının boyutlarını vermekten uzaktır. Ama bu savaşımı tüm yönleriyle öğrenmek, kendi savaşımımız için somut dersler çıkarmak önemlidir. Bu doğrultuda “Bulgaristan Devrimci Gençlik Hareketi Tarihi” kitabını tekrar tekrar okumak tüm anti-faşist gençlerin görevidir. Hatta ola: naklar elverdiği ölçüde birimlerde bu kitabın seminer konusu haline getirilmesi, geniş çevrelerde tartışılması yönünde çaba gösterilmelidir. 

Şili'de de gençliğin anti-faşist savaşımı gelişiyor, güçleniyor. Koşullara göre farklı biçimler alıyor. 
Cuntanın gençliği kazanmak, etkilemek için düzenlediği festivaller, anti-faşist savaşım platformu olarak kullanılıyor. Cuntanın kullandığı silahı gençlik tersine çeviriyor. Şili'li anti-faşist gençler, köpeklerin üzerine faşist generalleri anımsatan giysiler giydirip, boynuna “Ben Pinoşet"'im tasması asarak sokaklara salıyorlar. Kağıt paraları anti-faşist savaşım silahı haline getiriyorlar. Üzerine çeşitli anti-faşist sloganlar yazıyorlar, bu sloganlar yüzbinlerce kişi tarafından okunuyor. Üniversitelerde, liselerde her sorun cuntayı güç duruma sokmada savaşım aracı haline getiriliyor. Örneğin duvara bir kağıt parçası asılıyor. 
Parası olmadığı için okuyamayanların imzalaması isteniyor. Onbinlerce imza toplanıyur. Yeraltı radyo- 


ları kuruluyor. En olmadık zamanlarda devlet radyosunun dalga boyunda yayın yapan bu radyonun yayınlarını tüm Şili dinliyor. Şili anti-faşist gençliği legal ve illegal çalışma biçimlerini ustalıkla birleştirme, yığınlarla sıcak, canlı bağlar kurma savaşımını titizlikle sürdürüyor. Cuntaya seslenen bir bildirilerinde yeralan “Siz bizim nerde olduğumuzu soruyorsunuz, biz size söyleyelim. Her spor kulübüne, her fakülteye gidin bizleri orada bulacaksınız. Çünkü biz genciz, bizi öldürmek mi istiyorsunuz gençliği öldürürsünüz” sözlerinde özetlenen yığınlarla bağ kurma? 
daki inanç, cesaret, kararlılık. ve atılganlığı, kahramanlığı, soğukkanlılık ve temkinle örüyorlar, (Bakınız İYG Sayı: 13) 

Sadece Bulgaristan ve Şili gençliğinin değil antifaşist savaşımda çelikleşeri tüm ülke gençlerinin savaşım deneyimlerinden yararlanmak, savaşıma ışık tutacak dersler çıkarmak gerekir. 


ANTİ-FAŞİST SAVAŞIM BAĞIMSIZLIK, DEMOKRASİ, BARIŞ, TOPLUMSAL 
İLERLEME VE SOSYALİZM SAVAŞIMINDAN 
AYRI DÜŞÜNÜLEMEZ 


Anti-faşist savaşım emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı yükselen ulusal ve sosyal kurtuluş savaşımından ayrı tutulamaz. Tersine anti-faşist savaşım ulusal ve sosyal kurtuluş savaşımına bağlanmalıdır. 
Bugün, faşist tırmanışı durdurma ve geriletme amacına yönelen anti-faşist savaşımda, direnme konumlarından atılım, konumlara geçme görevinin ustalıkla yerine getirilmesi, saptanan hedeflerin net olması ile doğrudan ilintilidir.Faşist tırmanışı durdurma, geriletme ve demokratik hak ve özgürlüklerin genişletildiği bir sürece, sosyalizme açılan ileri demokratik düzen hedefine yükseltmenin anlamı budur. 

Ancak, anti-faşist savaşımın değişik ülkelerde değişik yönelimleri olduğu, değişik biçimlerde geliştiği biliniyor. Proletarya diktatörlüğünün kurulması ile sonuçlanan 1944 Bulgaristan anti-faşist ayaklanması ile 1934 Fransız anti-faşist direnişinin faşizme 


karşı burjuva demokratik cumhuriyetin korunması amacına yönelmesi arasındaki ayrım nettir. 
Komünist Enternasyonal anti-faşist savaşım tahlillerinde bu konu üzerinde önemle durmuştur. 
1934 Fransız anti-faşist hareketi değerlendirilirken 
şöyle denilmiştir: “...Fransa'daki sınıf savaşları deneyimi de proletarya diktatörlüğünü kurma savaşımı verilmeksizin, faşizmin püskürtülebileceğini göstermiştir. Halkın geniş tabakaları savaşta dayanışmaya, öncelikle tüm demokratik hak ve özgürlüklerin savunması, başka bir deyimle, faşizme karşı burjuva cumhuriyetinin korunması amacıyla katılmıştır.” (Bkz, Daha geniş bilgi için, Komünist Enternasyonal'de Faşizm Tahlili, Sol Yayınları) 


Elbetteki Komünist Enternasyonal'in tahlili, işçi sınıfının savaşımını burjuva demokratik sınırlarla hapsetmesi anlamına gelmiyordu. Burjuva liberallerin tersine işçi sınıfı partileri burjuva demokratik sınırları genişletmek çabası içinde olmuşlardır. “Komünistlerin yönetiminde faşizme karşı birleşik cepheyi oluşturan emekçi kitlelerin eylemlerinin, kendilerini öne atmalarının, kahramanlıklarının bir dönem sonra devrimi yaratabilecek savaşıma dönüşebileceği görülmüştür.” Ama yine komünistler koşulları dikkate almadan anti-faşist savaşıma ulaşışılmaz hedefler saptama sekterliğine düşmemeye özen gösteriyorlar. Dimitrov'un uyarılarını dikkatle değerlendiriyorlar. Dimitrov bu konuda “Biz; sınıf mücadelesi gelişiminde ve doğrudan doğruya kitlelerin sınıfsal bilinçlenmede geçirdikleri tüm aşamaların sağduyu ile hesaba katılmasının, her aşamada devrimci hareketin bu aşamaya uygun olan somut görevlerinin bulunup yapılmasının bilinmesini istiyoruz” diyor. (Dimitrov, Seçme Eserler, c. HI, s. 271, Temel Yayınları) 


ANTİ-FAŞİST SAVAŞIM BİÇİMLERİNİ SEÇERKEN KISTASIMIZ NE OLMALI? 


Savaşım araçları olanaklı olduğu kadar geniş emekçi yığınlarını, demokrasi güçlerini ve sempatizan kitleleri, yeni yeni güçleri savaşıma katmaya, eylem birliğinin geliştirilmesine ve anti-faşist savaşım bilincinin geliştirilmesine yardım etmelidir. 

Bu konuda kafalar net olduktan sonra dönemin 


koşullarına göre hangi savaşım biçimleri gündeme gelirse gelsin yaratıcılıkla uygulanabilir. Anti-faşist güçleri utkuya götürebilir. Ancak sorun savaşımın 


bu yönünükavramak'a çözümlenmiyor. Anti faşist savaşımda dalıcı olmal tuttuğunu koparmak gerekiyor. Büyük usta Dimitrov ur dediği gibi “Hiç bir duraksamaya kupılmaksızın faşizm türlü 


manevrasına tepki göstermek gerekir. Her alanda her zaman faşizme karşı koymaya hazır ounalıdır. 
Düşmanın boynunun nasıl daha çabuk ve daha emin kırılacağını, eğer gerekiyorsa, düşmandan öğrenmekten ürkmemek gerekir.” 

Anti-faşist güçler, dönemin koşullarını ve karşılıklı güçler mevzilenişini dikkate alarak, faşist saldırganlığı geri püskürtebilmek için her türlü savaşım biçimini ustalıkla kullanmaya hazır olmalıdırlar. 

Tarihsel deneyim, faşizmin geri püskürtülebilmesi, faşizme geçit verilmemesi için her yola, her araca başvurulabileceğini gösteriyor. Fransız anti-faşist direniş hareketi birleşik cephe temelinde genel grevler ve yığınsal çıkışlarla faşizmin geri püskürtüldüğünü gösteriyor. Yığınsal çıkışlar örgütlemek ve eylem birliği temelinde yaygınlaştırmak, günümüz Türkiye'sinin de yakıcı sorunlarının başında geliyor. 
Ancak faşist tırmanışı durdurma, geriletme ve demokratik hak ve özgürlükleri genişletme yönünde diğer savaşım biçimlerinin varlığı da açıktır. 

Ne var ki, anti-faşist savaşım biçimlerinin çok yönlülüğü, Lenin'in belirttiği gibi koşulların bugüne değin bilinmeyen çok daha değişik savaşım biçimlerini gündeme getirmesi, her zaman anti-faşist güçleri güçlendirecek ve utkuya ulaştıracak biçimde değer- 

'lendirilmemiştir. 
Egemen burjuvazi, işçi sınıfı ile yaşamın her . alanında süren tarihi ve uzlaşmaz savaşta, işçi sınıfı ve demokratik güçler arasında, ters görüşleri filizlendirmek için özel çaba harcamıştır. Tarih sahnesine çıktığı ilk günden buyana, ileri, devrimci güçler arasındaki çözümlenebilir çelişkileri derinleştirmek, çözümsüzleştirmek istemiştir. Doğrudan, dolaysız sal- 


dırılarının yanısıra, ilerici, devrinci güçleri içten vurmak vazgeçemediği karşı-devrim taktiklerin başında gelmiştir. 


MAOCULUĞA KARŞI SAVAŞIM ANTİ-FAŞİST SAVAŞIMDAN AYRI DÜŞÜNÜLEMEZ 


Maoculuğun değişik kolları, özellikle Perinçekçi takımının yayın organları ve eylemleriyle, egemen burjuvazinin ilerici güçleri vurma amacına nasıl dolaysız hizmet sundukları açıklıkla görülüyor. 
Perinçekçi maocuların, anti-faşist saflara saldırılarını gizleyeh sis bulutları dağılmıştır. Faşistlerle Perinçekçi maocular arasındaki danışıklı döğüş bile, bu gerçeği gizleyememektedir. Sıkıyönetime övgüler düzen, sıkıyönetimci güçleri, işçi sınıfına, işçi sınıfının örgütlü gücüne, demokratik örgütlere karşı kışkırtan bu hainlere karşı savaşım daha da etkin konumlarda sürdürülmelidir. 

Maoculuğun diğer değişik uzantılarına karşı savaşımda ertelenemez, tersine daha da güçlendirilmek zorundadır. Perinçekçi maocuların oportünist politikalarına karşılık, diğer maocu grupların tehlikeli yanı, hâlâ kullandıkları yöntemlerin, görünürdeki karşı çıkışlarının devrimci kisvesi içinde sürdürüldüğü izlenimi uyandırmasının, kimi çevreleri yanıltması oluşturmaktadır. Sıkıyönetime karşı takındıkları tavırda bu apaçık görülmüştür. Maocu grupçuklar sıkıyönetimin ilanından sonra büyük bir gürültü koparmışlazdır. “Sıkıyönetime Hayır” diye ortaya 


çıkmışlardır. Onların bu sözde karşı çıkışları, ger- 


çekte geniş kitlelerin duygularını ve demokratik hak ve özgürlüklerin budanmasına karşı oluşunu sömürmek, böylelikle sarsılan konumlarını yamamak, antifaşist kılığa bürünüp kitleleri yanıltmaktan öte amaç taşımıyor , Sıkıyönetime karşıymış gibi görünen maocular, ayrıca giriştikleri provokasyon eylemleri ile sıkıyönetimci güçlere saldırılarını yaygınlaştırma ve dozunu yükseltmede malzeme veriyor . 
Nasıl ki, uluslararası planda emperyalist güçler Pekinli maocuları atlama taşı olarak kullanıyorsa, bugün sıkıyönetimci güçlerde maoculuğun değişik uzantılarını açıktan açığa (o kullanıyorlar . Maoculara saldırılıyor gibi görünmekte, ancak asıl buradan hareketle demokratik güçleri vurma hedefine yöneliyorlar— - —Bir yandan maocuların eylemlerini 


neden göstererek demokratik örgütleri kapatmakta, basın üzerinde baskıları yoğunlaştı nakta, diğer 


yandan bu grupların örgütlerini, gazetelerini kapatarak provokatif eylemlere yönelmelerine yol açıyorlar Maocu y: organlarında, yasal çalışmanın bırakılın, illegalit eçilmesi çağrıları yapılıyor. 
“örgi n, te lanalım” diye yazılar döktürülüyor. Gerici-faşist güçlerin işini kolaylaştırma 


s i gören, maoculuğun her koluna karşı savaşımı kararlılıkla sürdürmek ve maocu provokasyonları boşa çıkarmak görevi somuttur. 

Provokasyonları boşa çıkartmak, her şeyden önce provokasyonun ne olup ne olmadığını doğru saptayabilmekle mümkündür. Her eylem, her karşı çıkış provokasyon değildir. İlerici, demokratik güçleri ezdirecek, pasifize edecek, girişimler provokasyondur. Provokasyonları önlemenin yolu “'pr“- vokasyona gelmeyelim” deyip kitlelere eylemsizlik önermek, sürekli geri adım atmalarını istemek.değildir. Gerici-faşist güçlerin provokasyonlarını önlemenin yolu, örgütlü, 'yığınsal savaşımı yükseltmekten, eylem birliğini güçlendirmekten geçer. 

PASİFİZM VE YILGINLIK, SERÜVENCİLİK 


VE BİREYSEL TERÖRİZM, ANTİ-FAŞİST SAVAŞIMA YABANCIDIR 
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Anti-faşist savaşımda diğer tehlike, kitlelerin sayaşım gücüne inançsızlıktan kan alan, eylemsizlik 

ne olursa olsun eylem diyen çizgilerin doğurduğu tehlikedir. Anti-faşist savaşımı yokuşa süren her iki çizgide değişik biçimlerde ve düzeylerde uç verebilir. 
Bugün, sıkıyönetime karşı takınılan tavır, gerek bu çizgilerin kendi aralarındaki, gerekse işçi sınıfı ile olan ayrım noktalarını netleştirmektedir. 

Şu veya bu biçimde, şu veya bu düzeyde, isteyerek veya istemeyerek sıkıyönetimi destekleyici, haklı gösterici eğilimler taşımak, bu eğilimleri yaymaya çalışmak, sıkıyönetimin gerçek anlamını, kimlere hizmet ettiğini gizlemek amacına hizmet eder, Kitleleri ve gençleri yanıltır, anti-faşist saflara kazanılmalarını olumsuz yönde etkiler. Emekçi kitlelerin, gençliğin anti-faşist savaşım duygularını köreltir, pasifizm ve yılgınlık tohumlarının yeşermesini kolaylaştırır. 

te yandan bugünkü düzeyi ile sıkıyönetimi faşist dikta ile aynı göstermek, bu noktadan hareketle “ya hep, ya hiç mantığı ile hareket etmek ” yanılgısına da düşmemek gerekir. Günübirlik, kendiliğinden eylemlerle, bireysel, grupsal çıkışları savaşım biçimi olarak öne sürmenin denildiği gibi faşist güçlere karşı direnme ile ilgisi yoktur. Her yerleşim birimini, her üretim birimini direniş mevzine çevirmek, yığınlara dayanmakla, her birimi aynı zamanda eylem birlikleri mevzine dönüştürmekle olanaklıdır. Ayrıca ayrı ayrı birimlerin çalışmalarını birbirinden kopuk, bağlantısız olarak ele almak yanılgısına düşmek, anti-faşist savaşımın bütünlüğünü görmemek, gerici- faşist güçlerin işine yarar. Ayrıca nasıl bir direniş? 
sorusunu yanıtlarken yanlış adım atmamak, bireysel terörizme kapılanmak yanılgısına düşmemek gereki” yor. “İllegal” çalışacağız diye yasal demokratik mevzileri terketmemek, devekuşu gibi başımızı kuma gömmemek gerekiyor. Bireysel terörist eylemlere girişebilecek cesur, inançlı kişiler bulabilmek her zaman mümkündür. Asıl zor olan kitlelerle bağ kurmaktır, kitleleri harekete geçirmektir. 
Kitlelerle sıcak ilişkiler geliştirmek, anti-faşist eylem birliklerini geliştirmek ve yenilerini kurmak zor, ancak başarılması zorunlu bir görevdir. Bu görev sabırlı, kararlı, soğukkanlı ve temkinli bir çalışmayı gerektirir. Cesaret, atılganlık ister. 

Bireysel terörist eylemlerle yığınsal çıkışlar arasındaki ayrımı da iyi belirlemek gerek. Her iki biçim arasındaki fark yığınsal çıkışların, bireysel terörist eylemlerin tersine yığınlara dayanması, yığınların geniş desteğini bulması, gerici faşist güçleri geriletici olması, yeni demokratik mevziler kazanmaya yardımcı olmasıdır. Savaşım biçimleri konusunda kafalar net olmalıdır. Lenin'in bu konuda söyledikleri anti-faşist savaşımda da yolumuzu adınlatmaktadır: 

“Düşmanın kullandığı ya da kullanabileceği bütün silahlardan, araç ve yöntemlerinden yararlanmayı, bunları kullanmayı öğrenmemiş olan bir orduyu savaşa sürmenin akılsızca bir davranış, giderek cinayet olduğu besbellidir... Gelecekteki şu ya da bu durumlarda bizim için hangi mücadele aracının pratik ya da elverişli olacağını önceden kestirmek, siyasette daha zor bir şeydir. Bütün mücadele araçlarından yararlanmayı bilmemek, büyük bir yenilgi tehlikesine -bazan, hatta kesin yenilgi tehlikesinekendini atmak olur, çünkü bizim irademizin dışında meydana gelecek olan öteki sınıfların durumundaki değişiklikler, bizi özellikle zayıf olduğumuz bir hareket biçimine başvurmaya zorlayabilir... Eğer bütün mücadele araçlarından yararlanmayı biliyorsak, mutlaka yeneriz; çünkü koşullar, düşman için en tehlikeli olan silahı, öldürücü darbeleri en çabuk, indiren silahı kullanmamıza olanak vermese de, biz gerçekten ileri olan, gerçekten devrimci olan sınıfın çıkarlarını temsil etmekteyiz. Tecrübesiz devrimciler, çok defa, legal mücadele araçlarının oportünizm lekesini taşıdıklarını sanırlar, çünkü bu alanda, burjuvazi çok defa (özellikle ‘barış’ zamanlarında, ihtilal zamanlarında değil) işçileri aldatmış, işçilerin güveniyle oynayabilmiştir; ve bu devrimciler, illegal mücadele araçlarının en devrimci araçlar olduğunu sanırlar. Bu yanlıştır... Ama illegal mücadele biçimleri ile bütün legal mücadele biçimlerini birleştirmeyi bilmeyen devrimciler pek kötü devrimciler sayılmalıdırlar... Durum doğrudan doğruya açık, gerçekten 


yığınsal, gerçekten devrimci bir mücadeleye henüz elverişli değilken, devrimci olmak, devrimin çıkarlarını (propagandayla, ajitasyonla, örgüt çalışmalarıyla), devrimci olmayan bir ortamda, devrimci bir eylem yönteminin gereğini henüz anlayamayan yığınlar arasında devrimcilik etmek çok daha zordur ve çok daha değer taşır...” (Sol Komünizm, ikinci baskı, s. 105, 106, 107) 

Bugün ülkemizde işçi sınıfı, işçi sınıfı hareketi Lenin'in bu Sözleri doğrultusunda hareket ediyor. 
Faşist tırmanışın geriletilebilmesi için her türlü savaşım biçiminin kullanılabileceğini söylüyor. Faşist güçlere karşı yaşamın her alanında savaşımın yükseltilmesi eylem birliğinin güçlenmesi, yığınsal çıkışlar örgütlenmesi gerektiğini söylüyor. Can güvenliğinin sağlanması için pratik önerilerde bulunuyor. Mahallelerde, fabrikalarda, okullarda can güvenliğiskomitelerinin oluşturulmasını, demokrasi ve dayanışma komitelerinin yaygınlaştırılması ve işletilmesi yönünde çağrı yapıyor. Çağrı yapmakla da yetinmiyor, bu savaşımın en önünde yürüyor. 

İlerici gençlikte işçi sınıfının savaş yolunda eylem birliğini pekiştirmelidir. Sıkıyönetimci güçler adım adım demokratik özgürlükleri kısıtlıyorlar. Demokratik örgütleri etkisiz hale getirmek için sistemli bir plan uyguluyorlar. Çoğu sıkıyönetim bölgesinde her türlü demokratik örgütlenme özgürlüğü kısıtlanmıştir. İstanbul gibi demokratik muhalefetin güçlü olduğu yerlerde demokratik örgütlenme olanakları çok daha sistemli bir biçimde engellenmektedir. 
Adım adım tüm demokratik kuruluşları kapatma yönünde hareket edilmektedir. Gençlik, demokratik örgütlenmesini korumak için her yasal olanaktan sonuna kadar yararlanmalıdır. Ancak kimilerinin madem ki dernekler isletilmiyor deyip, savasima ara verme eğilimi taşıdığı görülüyor. Savaşım, yaşamın her alanındadır. Faşizm, tırmanışını yaşamın her alanında sürdürmektedir. Faşist caniler daha önce giremedikleri okullara sıkıyönetim koşullarında girmeyi denemektedirler. İlerici-devrimci gençleri, etkin militanları kışkırtarak, tahrik ederek provokasyona getirmek kendi istedikleri alanda savaşıma çekip etkisiz hale getirmek amacını gizlememektedirler. 
Maocularda aynı yönde, çaba gösteriyorlar. Faşistlerin sadece okullarda 'değil yaşamın tüm alanlarında, yerleşme ve üretim birimlerinde aynı tâktiği uygulamak isteyeceklerini şimdiden bilmek ve buna göre çalışma biçimleri geliştirmek gerekir. Geniş gençlik kitlelerini faşizme teslim edemeyiz. Tersine en geniş gençlik yığınlarını kazanmak zorundayız. 
Bu da gençlerin olduğu her yerde varolmakla, dönemin koşullarını doğru değerlendirip, yeni savaşım biçimleri bulmak ve uygulamakla, birimlerdeki çalışmaları hızlandırmakla olanaklıdır. Birimlerdeki çalışmalara ara vermek gibi bir yanılgıya düşmek kendimizi kitlelerden 'soyutlamak olur. Birimlere gitmeliyiz, konumlarımızı sağlamlaştırmalıyız, kitlelerden soyutlanmamalıyız, maocu-faşist kışkırtma ve provokasyonları boşa çıkartmalıyız. 


SONUÇ: FAŞİZM YENİLMEZ DEĞİLDİR 


Ayrıca şunu da belirtmek gerekir; faşizm, hiç bir zaman kapitalist düzenin bunalımlarını çözümleyemez. Tersine bunalımlarını daha da derinleştirir, toplumsal çelişkileri daha da sertleştirir. 

Bunun nedeni açık. Burjuvazinin derin açmazlarının temeli bu düzenin kendi içindedir. Kapitalizm için mutlak son kaçınılmazdır. Faşizm belki belirli bir süre kapitalizmin ayakta durmasını sağlayabilir ama mutlak çöküşünü önleyemez. İlericiinsanlığın utkusunu engelleyemez. 

Faşizmin yenilmez olmadığı bizzat tarih tarafından birçok kez kanıtlanmıştır. Yeter ki faşizmi geri püskürtme yönünde kararlı ve doğru bir politika uygulansın, bu politikayı, sürdürecek anti-faşist eylem birliği sağlansın, dönemin koşullarına uygun anti-faşist savaşım biçimleri geliştirilsin ve uygulansın, faşist güçleri yalıtlamak yönünde ulusal ve uluslararası dayanışma diri tutulsun, faşizmin yenilgisi kaçınılmazdır. : 

Büyük usta Dimitrov'un dediği gibi “Tarihi gelişmenin gidişini tersine döndürecek yeryüzünde hiç bir güç yoktur ve olamaz da. Yarınlar, çökmekte olan ve can çekişen kapitalizmin ve onun pis kenefi faşizmin değil, bütün emekçi halkın, bütün ilerici insanlığın gözlerini diktiği yüce sosyalizmindir.” 


BU KİTAPLARI OKUYALIM! o | 
BULGARİSTAN DEVRİMCİ GENÇLİK HA- 
REKETİ TARİHİ (Çağrı Yayınları) 
FAŞİZM NE 


ÜZERİNE DERSLER (Togliatti, 
Bilim ve Sosyalizm Yayınları) 


'DİMİTROV-SEÇME ESERLER (Temel Ya- 


BİR DEVRİMCİ NASIL OLMALIDIR (İYG 


Yayınları) 

KOMÜNİST STRATEJİ VE TAKTİKLER (N. 
Filçev, Temel Yayınları) a 

SENİ HALK ADINA MAHKUM EDİYORUM 
(Habora Ya D 

BİYOG KÜCÜK TOPRAK (ANTİ-FA- 
ŞİST SAVAŞ ANILARI) YENİDEN DOĞUŞ (Brejnev, Ser Yayınevi) 

“SOL” KOMÜNİZM BİR ÇOCUKLUK HAS- 
TALIĞI (Lenin, Sol Yayınlar) (| 

İLK ANTİ-FAŞİST AYAKLANMA (Ürün Yayınları) 


Ümidin düşmanları, geleceğe, yarının mutlu, ileri. demokratik Türkiye'sinin kurula cağına sarsılmaz inaçla bağlı bir ilerici genci, Siyasal Bilimler Fakültesi öğrencisi Bahri Gürpınar'ı hunharca katlettiler. Bahri Gürpınar arkadaşımızı, Halkın Kurtuluşu Maocular katletti. 

Maocu provokatörler, Ankara'nın Cebeci bölgesinde günlerdir sürdürdükleri provokasyonları Bahri Gülpınar arkadaşımızın 
öldürülmesi ile noktaladılar. Saldırılar 12 
Ocak 1979 günü, Maocu faşistlerin, arkadaşlarımıza demir çubuklarla saldırmaları ile başladı. SBF'nin karşısındaki Şah Kıraathanesi'nde oturan, 5-6 ilerici gence 25-30 kişilik Halkın Kurtuluşu'na mensup, Maocu saldırmış, 2 İGD üyesi genç, demir çubuk darbeleri ile çeşitli yerlerinden yaralanmış, Maocu saldırı püskürtülmüştü. Maocular aynı yerde saldırılarını daha sonraki günlerde de sürdürdüler. 15 Ocak 1979 günü dışarıdan getirdikleri adamlarla saldırılarını yineleyen Maocular geri püskürtüldü. Maocular pusu kurdular, silahlı adamlar ilerici gençlerin üzerine ateş açtılar. SBF son sınıf öğrencisi Bahri Gülpınar ağır yaralandı. 
Karnından ve boynundan kurşun yarası alan 
Bahri arkadaşımız, kaldırıldığı hastanede 17 
Ocak 1979 günü saat 9.00 sularında kurtarılamayarak öldü. I 
© — Maocu provokatörler, arkadaşımızın ken dilerindeh olduğunu yaymaya kalktılar. Cum huriyet Yurdu'nda toplanan öğrencilere gerçeği açıklayan İGD üyelerine saldırdılar. 
Maocu saldırıyı sonuçsuz bırakan ilerici gençler, yaptıkları açıklamada Bahri Gürpı nar'ın İGD'nin yiğit bir militanı, vuranların da Maocu olduklarını, bunun hesabının sorula cağını söylediler. Daha sonra ağır yaralı arkadaşımıza kan vermek isteyenlerin isimleri alındı. 

Bahri Gürpınar'ın ölümü-SBF'de düzenle nen bir forumla protesto edildi. SBF Öğrenci Derneği yöneticilerinin açıklaması Bahri Gürpınar'ın “İGD-Halkın Kurtuluşu çatışmasında öldüğü" biçimindeydi. Ve, doğal olarak, gerçeği çarpıtan bu açıklama Maocu saldırganları gizleme ve geniş öğrenci kitlesini yanıltma amacına hizmet etti. Foruma kitlesel olarak katılan ilerici SBF öğrencilerinin konuşması engellenmek 


"ÖLÜLERİMİZİN BAŞLARINA BASARAK YÜKSELİYORUZ GÜNEŞE DOĞRU" 


istendi. Ama ne SBF Öğrenci Derneği'nin işgüzar ve Maoculuğun gerçek yüzünü görememiş yöneticilerinin ne de salondan çıkan çatlak sesler “Faşizme Geçit Yok”, “Maocu katillerden hesap sorulacaktır.” 
haykırışlarını susturamadı. İlerici gençler, Hukuk Fakültesi'nde ve Basın Yayın Yüksek Okulu'nda da konuşmalar yaptılar. Bahri Gürpınar'ın öldürülmesini protesto ettiler. 


İlerici, yurtsever gençler Bahri Gürpınar ın cenazesini tüm engelleri aşarak Eskişehir" e gönderdiler. Eskişehir Valisi'nin ve Emniyet Müdürü'nün tüm engelleme girişim lerini boşa çıkararak Bahri Gürpınar arkadaşı mızın cenazesini törenle kaldırdılar. Cenaze töreninde yapılan konuşmada Bahri Gürpınar'ın savaşımı anlatıldı. Maocu katillerden hesap sorulacağı belirtildi. And içilerek dağılındı. 


HALKIN KURTULUŞU MAOCU 
PROVOKATÖRLERİ 
EGE ÜNİVERSİTESİ'NDE SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR 


Ankara'da bir ilerici genci öldüren Maocu Halkın Kurtuluşçuları İzmir'de Ege Üniversitesi'nde ilerici gençlere karşı bir dizi provokasyon eylemlerine giriştiler. Sıkıyöne timin ilan edilmesi ile yoğunlaşan Maocu saldırılarda 10 Ocak günü İktisat Fakültesi’ nde iki İGD'li genç yaralandı. 11 Oak günü 

Fen Fakültesi 
Mötbe anfisi'nde bildiri dağıtan ilerici gençlere önce taş, sonra silahlarla saldırdılar. Yemek için kuyruğa girmiş gençlerin üzerine, içlerinde İGD'li var diye ateş açtılar. Açılan ateşle bir öğrenci ayağından yaralandı. İlerici gençler ateş açan Maocu provokatörlerin başında Turan Karataş'ın olduğunu söylüyorlar. Ayrıca ateş açan Maocuların arasında Maocu 


elebaşlarından Hüseyin Altınsoy ve Fatih 


Afşaroğlu'nu gördüklerini söylüyorlar. Maou provokatörler Ziraat Fakültesi'nde de ilerici 
gençlere saldırdılar. Maocu saldırısında 3 
ilerici genç yaralandı. 


Faşist terörün hızla tırmandırıldığı bir dönemde Maocu provokasyon yuvalarının eylemlerini yoğunlaştırmaları nedensiz değil 


‘dir. Son iki ayda 12 IGD üyesi genç öldürül- 


müştür. Onlarcası yaralandı. Gerek sıkıyö netim, gerekse sıkıyönetim dışı bölgelerde faşist saldırılar, anti-demokratik baskılar tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Beşiktaş ve Beykoz, Denizli ve Kocaeli ile bugüne değin kapatılan İGD şubelerinin sayısı 20'yi geçiyor. Faşist Hergün Gazetesi'nde, İGD'n nin Elzaığ Şubesi'nde silah bulundu” diye yazılar çıkıyor. Faşistler İGD'nin Elazığ'da şubesinin olmadığına bile dikkate almıyorlar. 
“IGD merkezi basıldı” diyorlar. Kendileri başka bir derneği İGD şubesi gibi göstermeye çalışıyorlar. Gerici-faşist güçler, sıkıyönetimci güçler, ilerici gençliği toptan yoket mek, örgütünü dağıtmak için sinsi planlar 


Bahri Gülpınar'ın cenazesi Eskişehir'de yığınsal bir törenle kaldırıldı. 


IGD'NİN İLKELİ SAVAŞIMI 
PROVOKASYONLARA GEÇİT VERMEZ 


Faşistlerin hunharca katliamları yalnızca Kahramanmaraş halkını kana boğmakla kalmadı.. Faşist tezgah amacına ulaştı; burjuvazinin güdümünden bir türlü çıkamayan CHP ağırlıklı hükümet sonunda işçi sınıfımızın, demokrasi güçlerinin karşısına sıkıyönetimi dayattı. 

Daha ilan edildiği gün sıkıyönetim faşistlerin ekmeğine yağ sürer demiştik. Sürdü de. Daha da süreceğinden » başka. 

şte Adana'dan son örnekleri: Faşistler Adana'da tanıdıkları her ilerici, devrimci kişiyi “Bunda silah var” diye ihbar ederek yurtseverleri gördükleri her yerde arattıkları gibi ayrıca bu oyunlarından demokratik örgütlerin basılıp aranmasında da yararlanıyorlar. 

9 Ocak 1979 günü İĞD üyesi İhsan 
Çapanoğlu'nu dernek binasına girerken gören Bahtiyar Balaban isimli faşist jandarmalara “Bunda silah var, bana yp "diyerek ihbar etmesi sonucu 
GD Adana Şubesi'nin bulunduğu bina- 


ETON + j 


nin 5 katı da didik didik arandı. Binanın altı üstüne getirildi. Dernek binasının olduğu çevre polis ve jandarma tarafından sarıldı. Aynı binanın 5. katında bulunan Tüs-der Adana Şubesi'nin kapısı kırıldı, her tarafı talan edildi. Üç saat süren aramadan sonra İGD Adana Şubesi'nde bulunan herkes aşağı indirildi. Faşist muhbirin “silah bundaydı” demesinden sonra İhsan Çapanoğlu ve maocular tarafından öldürülen üyemiz Ali Karakız'ın abisi, jandarmalar tarafından götürüldü. Ali Karakız'ın abisi aynı akşam, mahkemeye çıkan İhsan Çapanoğlu ise 11 Ocak günü serbest bırakıldılar. 

Derneğimiz ve üyelerimiz üzerindeki baskılar bundan önceki dönemler de vardı. Ancak İGD'nin provokasyonlara geçit vermeyen ilkeli savaşımı sıkıyönetimli günlerde de sürecek, işbirlikçi - tekelci burjuvazinin uşakları; faşistler mutlaka ezilecektir. 

ADANA'DAN hazırlıyor. Maocuları da bu yönde kullanıyor. 
İlerici gençliğin üzerine salıyor. 

Faşist katiller, Maocu provokatörler, ilerici gençliğe, tüm demokratik’ güçlere karşı böylesine azgınca bir saldırı başlatmış ken kimileri hala öküzün altında buzağı arıyor. İlericilere, yurt severlere, hatta kendilerine saldıran Maocuları anti-faşist olarak göstermeye çalışıyor. Bahri Gürpınar" ın ölümünü protesto için düzenlenen forum da olduğu gibi Maocu saldırganlık “İGD, Maocu çatışması” ile geçiştirilmek isteniyor. 
Güya böylece tarafsız kalınıyor. Sınıf savaşında tarafsızlığa yer yoktur. Hele hele Maocular gibi anti-faşist safları güçten düşüren, gerici faşist güçlere hizmet eden provokasyon maşaları ile, faşist saldırgan lığa yiğitçe göğsünü siper eden yurtsever gençliği bir tutmanın sonu çıkmaz sokaktır. 
Anti-faşist safları isteyerek veya istemeyevay güçten düşürme amacına hizmet etmekir. 


İLERİCİ-DEVRİMCİ GENÇLİK ANTI-FASIST SAFLARDA OMUZ OMUZA VERMELİDİR! 


İlerici gençlik, tüm anti-faşist gençlere dost elini uzatıyor. a Gençliğin anti-faşist eylem birliği için kendisine uzanan hiç bir eli geri çevirmiyor. Eylem birliklerinin korunması, geliştirilmesi, güçlendirilmesi için tüm özverisini veriyor. Yiğit kızlarını, delikanlılarını şehit veriyor. İlerici gençlik, eylem birliği için savaşımı daha da güçlendirecektir. İlerici gençlik, Maoculuğu dıştalayan örcütlü ve yığınsal savaşımı benimseyen her ilerici-devrimci gençlik örgütü ile eylem birliğine girmeye hazır olduğunu bir çok kez açıklamıştır. İlerici gençlik, doğru bildiği bu yolda, tüm anti-faşist güçlerin, gençliğin eylem birliği nin sağlanması için elinden gelen çabayı harcamıştır, harcıyor, harcıyacaktır. Diğer ilerici devrimci gençlik kesimlerimde eylem birliğini sağlamak yolunda çabalarını yoğun laştırma tarihsel göreviyle karşı karşıyadırlar. Tüm Türkiye'yi, gençlerin olduğu her 


birimi eylem birliklerinin kalesi yapmak görevi tüm anti-faşist gençliğindir. . Bu yönde olumlu gelişmelere tanık olunuyor. 


“Örneğin, Altınözü'nde MHP'li faşistlerin İGD 


şubesine saldırışını protesto için DEV-GENÇ, İGD, GEB şube yöneticileri bir araya geldi. Ortak basın açıklaması yayınlandı. 
Burdur'da, Eğitim Enstitüsü'nde Maraş kırımını protesto için Devrimci-Yol, Kurtuluş, SGB ve İGD'li gençler ortak bir forum düzenledi. Salihli'de TÖB-DER, IGD, İKD, Genç-Önce, Halk-Der ve Tüm-Der Maraş kırımını protesto için basın toplantısı düzenlediler. 


İLERİCİ GENÇLİK ZOR VE GÜÇ GÖREVLERİN ÜSTESİNDEN GELECEK GÜÇTEDİR! 


Zor bir dönemden geçiyoruz. İlerici gençliği bekleyen görevler de zor ve güç. 
Ama üstesinden gelinmez değil. Öldürüyor lar, sakat bırakıyorlar, örgütümüzün şube lerini kapatıyorlar, çok daha sinsi planlar 


-peşinde koşuyorlar ama ilerici gençliği 


susturamıyorlar. Çünkü, ilerici gençlik, gücünü işçi sınıfından, işçi sınıfının savaş yolunda yürümesinden alıyor. İlerici gençlik kanını akıtıyor, canını veriyor ama soylu, in sanca, insanlık için, ileri, mutlu, demokratik bir Türkiye için savaşım verdiğini çok iyi biliyor. Bu çoktan yüreklere ölülerimizin kanıyla yazılmıştır. Yüreklerimiz bu inançla, bu tutkuyla çarpmaktadır. Bu tutku çoktan yaşamımıza girmiştir. Türkülerimizde, Şiir lerimizde, duygularımızda, düşüncelerimiz 


"de yeretmiştir. 


Bizi durduramayacaklar. Savaşım bayra ğımız yükseklerde dalgalanacak. İşçi sınıfının savaş yolunda saflarımızı pekiştireceğiz. 
Anti-fajist savaşımda ön saflarda dövüşe ceğiz. Yılgınlığa, pasifizme, bireysel teröriz me düşmedik, düşmeyeceğiz. Örgütlü, yığın sal savaşı, yükselteceğiz. Gençliğin anti-fa $ist, anti-emperyalist eylem birliğinin sağlanması için canımızı dişimize takacağız. 
Dişe diş bir savaşım yürüteceğiz. Ve kazanacağız!.. 


İLERİCİ YAYINLAN LAR ÜZERİNDEKİ YASAKLAMALAR,TOPLATMALAR, 
DURDURULMALI 


“İlerici Yurtsever Gençlik Gazetesi'nin... tarih ve ... sayılı nüshasının........ 
sahifelerinde yayınlanan yazılar, TCK'nun 14211-3-6, 159, 312........ madde ve fıkralarına muhalif nitelikte bulunduğundan......... TOPLATTIRILMASINA karar verildi. “Artık her çıkan sayımızın bu biçimde toplatılmasına ve yukardaki ifadeye o kadar alıştık ki.... 

Yılardır ilerici, devrimci, demokrat yayınlara 141-142 gibi TCK'nun faşist maddeleri gerekçe gösterilerek ağır hapis cezaları verildi, veriliyor, kitap, gazete ve dergi toplatmaları son günlerde oldukça hızlandı. Yayın organları kapatılıyor, sorumluları hakkında tutuklama kararları çıkarılıyor. Bu, nedensiz değildir. Demokratik hak ve özgürlüklerin kısılmasına karşı çıkan ilerici yayın organlarının sesi kısılmak, susturulmak isteniyor. Sıkıyönetimin işçi sınıfını, ve demokratik güçleri hedef seçtiği bilinmektedir. İlerici yayınların sıkiyönetimce 


.yasaklanması sıkıyönetimci güçlerin ilerici güçlere saldırısının bir halkasıdır. 


Sıkıyönetim komutanlarının yayınladıkları bildirilerde, yasaklanan, toplattırılan yayın organlarının listesini Radyo ve TV'den günde birkaç kez duyurması da anlamlıdır. CHP ağırlıklı iktidar istediği kadar “Sıkıyönetim demokratik hak ve özgürlüklere yönelmeyecek” desin, uygulamalar bunu yalanlamaktadır. 

İYG'ninMayıs ayından bugüne, 56. sayısından 70. sayısına kadar olan 14 
sayısı TCK'nun 142/1-36, 159, 173/10, 312/1-2 maddelerine aykırı bulunarak toplatıldı. Sorumlu yazıişleri müdürümüz hakkında 14 yeni dosya daha açıldı. 
Yayınlarımız arasında çıkan “Bir Devrimci Nasıl Olmalıdır?” isimli broşürümüz de aynı maddelere dayanılarak taplatılmıştı. En son olarak da tümüyle belge niteliğindeki “İGD 1. Büyük Kongresi Çalışma Raporu, Kararlar, Konuş malar” adlı kitabımız ve Liseli Gençlik Dergisi'nin 6. sayısı, aynı maddelerden ötürü toplatıldı. z 

Demokrasi savaşımında, utanç verici bir engel olan 141-142'ye dayanılarak toplatmalar ve soruşturmalarla ilerici yayınların çilesi dolmuyor. Sıkıyönetim ilan edildikten bu yana hiçbir matbaa ilerici yayınları basmamaktadır. 
Basılabilen gazeteler ise daha önce belirttiğimiz gibi sıkıyönetimce yasaklan maktadır. Bunun somut örneği ile İYG karşılaştı ve 71. sayısını basacak matbaa bulamadı. Doğal olarak İYG elinize on gün gecikmeyle ve iki sayısı birarada ulaştırılabildi. Açıkça görülmektedir ki, ilerici yayın organları yaşamlarını etkileyecek ağır bir tehdit altındadır. 

Ülkemizde, sık sık sözü edilen basın özgürlüğü (!) diye bir şey var. Bu basın özgürlüğü, tekelci basın için, o kadar sınırsız ki, vurgunculuk, tefecilik,karaborca ve lotarya sayesinde, Hürriyet, Tercüman, Günaydın ve Milliyet gibi gazeteler milyonlar kazanıyor. Ülkemizde, tüm yayın organlarına kağıt sağlayan tek kuruluş olan, Türkiye Kağıt ve Selüloz İşletmeleri (SEKA) salt tekelci basın için üretim yaparken, birçok ilerici yayın organının “tahsisli” kağıdını vermiyor. Dolayısiyle gazete kağıdı karaborsada, SEKA fiyatlarının iki katına satılıyor. ` 

Geçenlerde, basında ilginç bir açıklama ve yakınma vardı. Açıklamayı yapan: Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası, yani Hürriyet, Milliyet, Tercüman ve Günaydın patronları. Yakındıkları nokta ise, piyasadaki kağıt darlığının giderilmesi. Büyük tekelci basın gazete kağıdı bulamamaktan sayfa adedini azaltıyormuş (!) 

Onaltı-yirmi sayfalık gazetelerinin yanında, en az sekiz sayfalık özel ek basan bu bol renkli, çok sayfalı ve büyük tirajlı gazeteler, kullandıkları kağıdın artanını karaborsaya sürmekteler. Hem de SEKA'dan aldıkları kağıdın yarısından fazfasını. Bunu az çok yayıncılık yapan herkes bilmektedir. Kağıt karaborsasını yaratanların, kağıt kıtlığından sayfalarını azalttıkları masalı anlamlıdır. Buna da olsa olsa tekelci basının okurlarına “İhaneti” denir. 

Kısır olanaklarla, basacak matbaayı zor bulan kağıdı karaborsadan iki katı fiyata o da bulursa alabilen, her sayısı toplatılan ilerici yayın organlarının, baskı çemberini kıracağı, tüm baskı ve engellemelere karşın demokratik yayıncılık görevini sonuna dek yürüteceğine inanıyoruz. İYG, bu çetin koşullarda militan okurlarının desteğine güvenerek haykırıyor: 


KİTAP DERGİ VE GAZETE TOPLATMALARA SON! 

İLERİCİ YAYIN ORGANLARI SORUMLULARI HAKKINDAKİ TÜM YARGILAMALAR DURDURULSUN! 

FAŞİST 141—142 TÜRK CEZA YASASI'NDAN ÇIKARILSIN! 


İLERİCİ YAYINLAR ÜZERİNDEKİ EKONOMİK VE POLİTİK BASKILARA SON! 
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GÜNCEL GÖREV: 
KARARLI 


ANTI- FAŞİST 
SAVAŞIM 


Ülkemizde artan faşizm tehlikesi tüm ilerici güçlere ivedilikle gerçekleştirilmesi gereken bir görevi tüm yakıcılığı ile daha fazla dayatmaktadır: Anti-Faşist anti-emperyalist eylem ve cephe birliğinin sağlanması. Bu görev yaşamın her alanında, her türlü faşistleştirme, yozlaştırma çabasına karşı yoğun, ardıcıl bir savaşımı içerir. Siyasal ideolojik, kültürel, sanatsal ve her alanda faşizme karşı savaş! İşte bugün ülkemizde her ilericinin, kültür sanat, ve bilim adamının başta gelen görevi budur. 

Nazi Almanyası'nda faşist 
İtalya'da kültür ve sanat alanında sürdürülen yaygın faşistleştirme hareketinin deneyimlerinin yanısıra günümüzde faşist diktatörlük altında bulunan Latin Amerika ülkelerinde, Şili'de ve çeşitli 
Asya ülkelerinde kültür ve sanat kurumlarına karşı girişilen azgınca saldırı, baskı bu sanat kurumları faşizmin başta gelen hedeflerindendir. Çünkü toplumun tinsel yaşamının denetimi, beyinlerin kontrol altında tutulması bu kurumların denetiminden geçer. Günümüzde bu denetime yönelik faşist çabaların daha demagojik bir biçimde, devrimci istemler, sloganlar arkasına gizlenerek, neo-faşist yöntemlerle sürdürüldüğü bir gerçektir. ABD'de, Federal Al- 


manya'da hortlayan nazizmin : 


gençliğe yönelik plak, film, bant, kitap ve birçok yaygın kitle iletişim araçları yoluyla sürdürdükleri propaganda bu amaca hizmet etmektedir. Hitler “Kavgam” adlı kitabinda “iyice düşünüp taşındıktan sonra, solcuları kudurtmak, nefretlerini artırmak için afişlerimizde kırmızı renk kullanmaya karar vermiştik” 
diyor. Neo-fasistler bugün, Hitlerin “sol maske arkasına gizlenme” taktiğini daha sinsice uygulamaktadırlar. o Ülkemizde de faşist basında ilerici yazarları faşist tezlerin savunucuları gibi gösterme, folklor dernekleri aracılığı ile kitlerin arasına sızma çabaları aynı amacı taşımaktadır. Kültür ve sanat adına ortaya atılan maocu faşistler de aynı yöntemlerle faşistlerle el ele yürümektedirler. 

Gençlik kültür ve sanat alanındaki savaşımında antifaşist görevlerle yüklüdür. Sanat, faşist tırmanışa, her türlü gericiliğe karşı ilerici gençlik hareketinin güçlenmesi, gençliğin eylem ve güç birliğinin sağlanması yolunda itici, aktif bir güç olarak kullanılmalıdır. Anti-faşist propagandaya sanatsal ve kültürel öğeler katılarak propagandanın kitleler üzerindeki etkisi artırılmalıdır. propagandaya sanatın katılması onu iki kat daha etkili yapacaktır. Bunun için sanat ve kültür kolları birer propaganda ve ajitasyon ekibi olarak çalışmalıdır. Çeşitli sanat dallarında- ki kollar güncel olayları değerlendirerek, bunu süreklilikle diyalektik bir biçimde birleştirme- li, demokratik ve sosyalist. istemleri kitlelere aktarmanın çeşitli yollarını araştırmalıdırlar. 
Dolaysız katıldığı bu savaşımda genç sanatçı, faşist sanata, sanat ve kültür alandaki her türlü yozlaştırmaya, maoculuğa karşı amansız bir savaşıma girmekle görevlidir. Devrimci genç sanatçı eylem birliğini güçlendirecek her olumlu adımı benimsemeli, sanat ve kültür alanındaki her türlü bulanıklığın ortadan kaldırılması için çalışılmalıdır. 


sanat emeği yayınları: 1 


NAZIM HİKMET 


güneşin sofrasında 


söylenen türküler 
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YAŞINDA 


“İnanıyorum ki... sosyalizmin yeryüzünde tam zaferiyle, tarih öncesi devir- den çıkarak, tarih devrine girecek olan insanlığın mutluluğu başlayacaktır. 
Ben sosyalizmi bu suretle gerek halkımın, gerekse bütün halkların mutluluğu için biricik olanak sayıyorum. Bunun içinde, halklara ve bütün halklara hizmetin en iyi şeklini de, sosyalizmin zaferine hizmette görüyorum.” Bu sözler doğumunun 77. yıldönümünde anmakta olduğumuz komünist ozan, barış savaşçısı ve yurtsever Nazım Hikmet'in, saflarında ödün vermeden savaştığı işçi sınıfının politik öncüsüne, işçi sınıfının utkusuna olan inancı- nın açık ifadesidir. 

Uzun yıl “Nazım Hikmet” adını kullanaraRmilyonlar kazananların, Sertel gibi anti-komünistlerin, yazarları- nın, oportünistlerin, maocuların, yine bu adı işçi sınıfının politik öncüsüne, işçi sınıfına ve Sovyetler Birliği'ne karşı kullanmaya çalıştıkları anti-komünist kampanyalar açtıkları bir dönemde Nazım'ın 77. doğum yıldönümünü coşkuyla kutluyor ilerici gençlik. Burjuvazi, kampanyaları yoluyla Nazım'ı işçi sınıfının, Sovyetler Birliği'nin karşısına koymaya çabaladı. Bugüne kadar sayısız defa tekrarlanan böylesi çabalara karşı Nazım Sovyetler Birliği'ne karşı sonsuz sevgisini şöyle dile getiriyordu: “Ben hayatımı, düşüncelerimin açıklığını, halkımın bağımsızlığını ve mutluluğu için, barış için mücadele olanaklarımı hep Sovyetler Birliği'ne borçluyum. Ben Marksist-Leninist teoriyi, halkların mutluluğunu öngören, onları komünizme, sağlam ve sürekli barışa götüren en biricik bilimi, Moskova'da Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi'nde öğrendim.” (Pravda-1951) 

Nazım Hikmet'in yaşamı faşizme ve gericiliğe karşı sürekli bir savaşımla doludur. Hitler faşizmini, Alman faşistleriyle Türk faşistleri arasındaki ilişkileri ve ülkemizdeki Nazi uzantılarını yakından izleyen Nazım, Georgi Dimitrov'un faşizmin sınıfsal özünü gözler önüne seren tezleri ve anti-faşist savaşımın karşısında büyük bir kıvanç duyuyordu. O faşizme getirilen açıklamaların bilimsel sosyalizme katkılarını 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yaratıcı bir biçimde değerlendirerek, Türkiye koşullarında faşizmi, pantürkizmi, ırkçılığı açığa vurdu. Taranta-Babu'ya Mektuplar İtalyan ve Türk faşistlerinin içyüzlerini gözler önüne seren önemli bir belgedir. Nazım Hikmet, faşizmin Komünist Enternasyonal tarafından da kabul edilen Marksist - Leninist tanımlamasını değerlendirerek aynen: şöyle diyordu: “Bazı muayyen şartlar altında, burjuva emperyalist, irtica saldırısının ilerlemesi, faşizm biçimini alır, Faşizm finans kapitalinin en mürteci, en şövenist ve en emperyalist unsurlarının açık, terörist diktasıdır. 
Faşizmi doğuran muayyen tarihi şartların başlıcaları şunlardır: Kapitalist münasebetlerin kararsızlığı, deklâse olmuş sosyal unsurların çokluğu, şehir ve köy küçük burjuvazisinin ve geniş bir münevverlik yığınının yoksulluğa düşmesi, proletaryanın uyandırdığı dehşet- li korku.” 

Nazım Hikmet, kültürün sınıfsal karakterini ve devrimle olan diyalektik bağını Marksist - Leninist ilkeler ışığında derinlemesine kavramıştır. Nazım burjuvazinin devrim ve kültür kavramlarını birbirlerinin karşısına koyma, devrimi “yıkmak, yok etmek”, kültürü ise “yıkılan şeyleri onarmak, yapmak” şeklinde gösterme çabalarına karşı, kültür ve devrimin birbirinden kopmaz bir bağı olduğunu belirtmiştir. Kültür aktif bir güç olarak devrimi çabuklaştırır, gerici, sömürücü güçlerin yokedilmesine ve sosyalist yaşamın oluşturulmasına yardım eder. Bu konuda Nazım 1930 
yılında Resimli Ay Dergisi'nde şunları yazıyordu: “Maddi ve manevi kültürün yükselmesi, daimi değişmelerin oluşma ifadesi olan kesintisiz bir gelişme 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GENÇ ARKADAŞ! 


Yurdunu, milletini dünyada her şeyin üstünde tut. Bütün varlığını bu toprakları şenlendirmek, bu topraklar üstünde yaşayan insanların yüzünü 


Birbirini bogazlamadan yaşamak isteyen bütün insanlara dostluk göster; kendi menfaatleri için dünyayı kana bulamak isteyenlere inanma. Bunları insanlığın, yurdunun ve milletinin düşmanı say. 

Yurduna açık veya gizli yollardan girmek ve yerleşmek isteyen yabancılara yüz verme. Seni sömürmek ve köle etmek isteyen böyle düşmanlara karşı kafanla, kaleminle, gerekirse kanınla mücadele et. 

Bu millete dayanmadıkları için, eran lk bir iğ dayanmak 

olduğuna seni inandırmak isteyenlerin sözlerine kanma. 
air edilecek fikri olmadığı için her türlü fikre düşmanlık edenleri ve etraflarına sadece kabiliyetsiz, cahil sürüler toplamak isteyenleri arana sokma. 

Seni maceralara sürüklemek isteyen gafillere yüz verme. Bu milletin binbir yarasına merhem olmayı bir yana bırakıp dipsiz maceralar peşinde yabancı ülkeler zaptetmek hülyalarıyla halkı kırdırmak, bu arada külah kapmak isteyen vicdansızların parlak sözlerine kulak asma. Çünkü sen, büyüklük delisi zevzeklerin, Hitler kahküllü kaçıkların oyuncağı olamayacak kadar ağır 


Ve hele, her in başında, seni aldatarak alçakça işlere oyuncak etmek isteyen alak sana hakikatı söyleyen dostunu birbirinden ayırmasını bil. 
Bunu senin zekândan ve namusundan bekleriz. 


SABAHATTİN ALİ- 
MERHUM PAŞA 
26.5.1947 


ister. Yani kültürün yükselmesi, onun durmadan değişmesi ve daha yüksek gelişme aşamalarına ulaşması demektir. Fakat bu değişmeler devrimsel 

değişmelerin uzantısı değil de nedir? 
Ve devrim, toplumsal organizmin değişme sürecinin hızlanma ve kopması 

değil midir? İşte bunun için mâhut bayların tutarsız iddialarına rağmen, devrim kültürün en yüksek, en yapıcı 

noktasıdır; çünkü tarihsel gelişme sürecinin derinleşmesini ve hızlanmasını 

ifade eder". Ve devam ediyordu: “Bizce hareket karşıtların mücadelesinden doğar. Daha yüksek aşamalara geçiş ise, 

sıçramalarla, yani devrimlerle olur. 

Devrimler prensipi bütün doğada, bü-' tün yaşamda yürürlüktedir. Devrim, 

tarihte, bir tip kültürden daha yüksek 

tipten bir diğer kültüre geçiş biçimidir. 

Bu nedenle her devrim, kültür değerleri 

yaratmanın bir ifadesidir. Bir devrim ne 

kadar daha derin ve daha büyükse, 

kültür bakımından okadar daha büyük 

önem taşır. Çünkü her devrim çarpışan 

karşıtların bir çözümüdür ve dolayısıyla 

yeni biçimler yaratılması anlamına gelir. Öyle ki, bu suretle insanlar daha 

yüksek bir kültürel gelişme aşamasına 

ulaşırlar. Devrimin her zaferi kültürün 

zaferi anlamındadır." 

77. doğum yıldönümünde Nazım işçi sınıfının, ilerici gençliğin, tüm ilerici güçlerin kalbinde, savaşımında yaşıyor. 


ABAHATTİN ALİ 


Sabahattin Ali edebiyatımızın sosyalist gerçekçi yazarlarındandır. 
25 Şubat 1907 yılında Bulgaristan'da 
doğan Sabahattin Ali 1925 yılında 
İstanbul'da öğrenimini bitirdi. 1930 
yılında Nazım Hikmet'in düzeltici sekreter olarak çalıştığı “Resimli Ay” dergisinde çalışmaya başladı. Nazım'la tanışması Sabahattin Ali'nin yaşamında önemli bir dönüm noktasıdır. 1931 yılında öğretmenlik yaptığı Aydın'da komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle İstanbul'da tutuklandı. Fakat daha sonra beraat etti. Konya'ya atandı. 1932 yılında ise “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 10 ay hapse mahkum edildi. Konya'dan “sonra sürgün olarak gönderildiği Sinop'ta sosyalistlerle tanıştı. 

Savaş yıllarında, faşizmin Türkiye'de çeşitli saldırılarda bulunduğu, karanlık planlar yaptığı dönemlerde, Sabahattin Ali, kavgasını ödünsüzce sürdürdü. Tan Matbaasının faşistler tarafından basılmasıyla işsiz kaldı. 1947 yılında yoğunlaşan baskılar ve saldırılar sonucu yurt dışına çıkmak zorunda kaldı. Çıkış için başvuruları geri çevrilip, pasaport verilmeyince gizlice çıkmaya karar verdi. 
1948 yılında kendine yurt dışına çıkması için kılavuzluk edecek olan kişi tarafından öldürüldü. Daha sonra bu kişinin polis ajanı olduğu saptandı: 

Değerli yapıtlar veren Sabahattin Ali'nin başlıca yapıtları şunlardır: Dağlar ve Rüzgar, Kağnı, Değirmen, 
Ses, Yeni Dünya, Sırça Köşk, Kuyucaklı Yusuf, İçimizdeki Şeytan, Kürk Mantolu Madonna. 
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LENİN” 


ÖĞRENMEK 


“Lenin'in yapıtlarını incele! Sosyalizm ve barış için, zulüm ve gericiliğe karşı savaşımda gerekli olan tükenmez esin hazinesini bulacaksın orada! Lenin'in yapıtlarını iyi bilmek, yetişen kuşağın çağımızdaki devrimci açılımı daha berrak bir biçimde kavramasını sağlayacaktır.” 
(Komünist ve İşçi Partilerinin 4 
Toplantısı, s, 180 ÜRÜN Yayınları) 

Lenin'in 100. doğum yıldönümü vesilesiyle 1969'da Moskova'da toplanan Komünist ve İşçi Partileri Toplantısında dile getirilen bu görüş, bugün, Lenin'in 55. ölüm yıldönümünde kendini daha bir kabul ettiriyor. Gençler için Lenin'i öğrenmek, herşeyden önce onun gençliği nasıl gördüğünü, ona nasıl yaklaştığını, onu nasıl eğittiğini anlamaktan geçiyor. Bu üç unsur birbirleriyle kopmaz bir biçimde bağlıdırlar ve bir bütünlük oluştururlar. 

Lenin, değişik yapıtlarında, toplumsal bir yaş kategorisi olarak, gençliğin özgün nitelikleri üzerinde durmuştur. Politik savaşımda gençliğin deneyimsizliğini, sabırsızlığını ve heyecanlılığını vurgulamıştır. Böyle niteliklerinden dolayı daha çok, sağ oportünizm ve reformizmin kabarmasıyla sol oportünizm ve küçük burjuva devrimciliğine kapılabileceğini ve bunun, deneyimsizliklerinden ötürü gençliğe güvenmemekten daha kötü sonuçlar doğuracağına işaret etti. I. 
Guisev'e yazdığı mektupta bunu şöyle vurguluyordu: “Eğitimsizlikten korkmayın, deneyimsiz oluşlarından ve gelişmemişliklerinden endişe etmeyin. İlk planda, onları örgütleyip eyleme sürmeyi obaşaramazsanız, 


Menşeviklerin ve Gaponların peşine takılacaklar ve bu deneyimsizlikleri de beş kez daha fazla zarara yol açacaktır. ” 


Gençliğin sabırsızlığı, onun her ne pahasına olursa olsun savaşımı hızlandırma arzusu, özellikle baskının ve terörün arttığı dönemlerde bireysel terörizme sürüklenmelerini kolaylaştırır. 1916 Ekim'inde Avusturya Başbakanını öldürmeye girişen bir genci böyle bir terörist harekete iten nedenlerin ayrıntısını öğrenmek için Avusturya'lı devrimci Franz Koritschner'e yazdığı mektupta şu açık öğüdü verir: “Devrimci taktikler bakımından, bireysel saldırılar ters ve zararlıdır. Yalnızca kitle hareketi gerçek politik savaşım olarak ele alınabilir.” Aynı mektupta, terörizm üzerinde temellenen taktiklerin zararlılığının, terörizmin yardımı olmaksızın “devrimci propaganda ve ajitasyonda sistematik, ardıcıl, özverili çalışmg'"'nın vurgulandığı bir bildiri iaar sir ed önerir. (Toplu Yapıtlar cilt 35, s. 238) 

Somut duruma ve koşullara akılcıl bir yaklaşımdan çok, duygusal bir yaklaşım olan heyecanlılık özellikle genç insanlara özgü bir niteliktir. 
1920 yazında Norveç'li komünist J. 
Friss ile bir söyleşide Lenin devrimci rorantikliğe değinir, “Söylemeden geçemiyeceğim” diye vurgular, “romantiklik olmaksızın yapamayız. 
Bolluğu kıtlığından daha iyidir. Biz her zaman, onlarla uyuşmasak bile, devrimci romantiklere sempati beslemişizdir.” (Lenin, Derleme yapıtları Cilt 38, s. 212-213) Lenin bunu, gerçek bir devrimcinin daima sosyo-ekonomik ilişkilerin ve politik durumun doğru bir çözümlemesinden yola çıkması gerektiğini vurgulayarak tamamlar. 

Lenin gençliğin politik eğitimine, gençliğin sınıf savaşımında kendi kendini eğitemeyeceği, yaşlı kuşağın deneyimine gereksinim duyduğu ger- 


çeğinden yaklaşmıştır. “Genç işçiler” diye işaret eder, “birçok grev örgütleyen, devrimlerde yer alan, devrimci geleneklere sahip çıkan ve geniş bir politik uzak görüşlülüğe sahip olan, baskı ve sömürüye karşı savaşta pişmiş savaşçıların deneyimlerine gerek duyar.” (Toplu Yapıtlar, Moskova, cilt 11, s. 412; Akt. P. Fedoseyev Leninizm ve llerici Gençlik Hareketi, s. 9 İYG Yayınları). Lenin bu görüsünü, burjuvazinin sinif bilinçli kalemlerinin saldirmaktan usanmadıkları, gençlik örgütlerinin bağımsızlığı ile bağlar. “Gençlik Enternasyonali” adlı makalesinde şöyle yazar; “Biz Gençlik Birliklerinin bağımsızlığın- dan, ama aynı zamanda onların yanlışlarını yoldaşça eleştirmede de tam özgürlükten yanayız.” 


Lenin, gençliği içine düşebileceği yanılgı ve yanlışlardan kurtarmada eleştiri ve ikna yöntemlerini birleştirmiştir. Gençlerin yanlışlarına ve yanılgılarına karşı acımasızca bir eleştiri, devrimci savaşımda onlari kazanmak için ikna yöntemi ile birleşmiştir. Lenin'in bu yaklaşımı en açık bir biçimde 3. Komintern Kongresi'nde burjuvaziye karşı genel olarak hazırlıksız, serüvenci, aceleci eylemlere girişmeyi savunan gençlik örgütlerinin bazı temsilcilerini eleştirdikten sonra, onların o denli şid- 


KNE'DEN IGD'YE 
MESAJ VAR 


İGD MYK'nin Rosa Lüksemburg ve Karl Liebnecht'in öldürülmelerinin 
60. yıldönümü nedeniyle Demokratik Alman Cumhuriyeti - Özgür Alman Gençliği (FDJ) Merkez Komitesi'ne, Federal Almanya - Sosyalist Alman İşçi Gençliği (SDAJ) başkanlığına ve Batı Berlin - Batı Berlin Özgür Alman Gençliği yönetimine (FDJW ) gönderdiği mesaj. 

“Değerli dostlar, 


Yunanistan Komünist Gençlik 
Örgütü KNE 3. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle İGD'ye bir kutlama telgrafı çekmiştir. Telgraf metnini aşağıda veriyoruz: 


“Değerli yoldaşlar, 

İGD'nin 3. kuruluş yıldönümü nedeniyle, ülkenizdeki gelişmeleri 'büyük bir ilgi ile izleyen KNE ve onun tüm üyeleri, sempatizanları adına en sıcak devrimci selamlarımızı iletiriz. Ülkenizdeki sor gelişmeler halkımıza üzüntü verdi ve huzursuzluğa neden oldu. Türkiye'deki gerici güçlerle birlikte emperyalizm, gelişen işçi sınıfı hareketini, halkınızın bagımsızlık ve demokrasi savaşımını ve bölgede barış, yumuşama için halkla- 


detle saldırdıkları sol görüşlere doğru tavır değiştirdiklerini gördüğünde, onları cesaretlendirmek, duydukları yeniklik, hevesi kırılmışlık duygusundan kurtarmayı gerekli görür. 
Daha sonra şöyle yazar: “Bu gibi insanlara elden gelen her yardım yapılmalıdır. Onların yanılgılarına karşı sabırlı olmalı ve yanılgılarını onlarla döğüşerek değil, en başta ikna yoluyla yavaş yavaş düzeltmeye çalışmalıyız. ” (a.g.e. cilt 23, s. 164; Akt. P. Fedoseyev, Leninizm ve 
İlerici Gençlik Hareketi s. 12 - İlerici Yurtsever Gençlik Yayınları) 

Lenin, gençliğin eğitimini proletaryanın sınıf savaşımıyla, sınıf çıkarlarıyla bağlamıştır. O'nun 3. 
Konsomol Kongresi'nde yaptığı konuşma bu konuda başlı başına bir eserdir. Şöyle der: “Komünist Gençlik Birliği, ancak öğretim, eğitim ve yetiştirme çalışmasındaki her adımı sömürücülere karşı bütün emekçilerin ortak savaşımına katılmayla bağladığı taktirde, genç komünist kuşagın Birlik'i adını alacaktır... Komünist Gençlik Birliği eğitim, yetişme ve öğrenimini işçi ve köylülerin emegiyle birleştirmelidir: Böylelikle okullara ya da komünist kitap ve broşürler okumaya kapalı olmaktan kurtulmalıdır. Ancak işçi ve köylülerle yanyana çalışılarak gerçek bir komünist olunabilinir.” 


w a 


rımızın verdiği ortak savaşımı dizginlemeye çalışıyor. İGD, kuruluşundan bu yana, işçi sınıfının savaşımına faşist unsurlara, karşı, anti-emperyalist, uluslararası dayanışma için savaşıma büyük katkıda (yardımda) bulundu. Sıkıyönetimin ivedilikle kaldırılması, ülkenizdeki tüm ilerici güçlerin işbirliği, demokratik kazanımların korunması, işçi sınıfının ve Türkiye halkının ulusal bağımsızlık, barış, demokrasi savaşımı için amaçlarınızda başarılar elde etmeniz için en içten dileklerimizi iletiriz. Bu savaşımda, KNE, tüm Yunanistan ilerici gençliği kopmaz bir biçimde yanınızdadır. 
Dostça selamlar 
KNE Merkez Komitesi” 


Alman işçi sınıfının yiğit evlatları Rosa Lüksemburg ve Karl Liebnecht'in gericiler tarafından katledilmelerinin 60. yıldönümünü ilerici Türkiye gençliği olarak anmaktayız. Bu iki devrimcinin öldürülmelerinden bu yana geçen 60 yıl, tüm kıtalarda, onların uğruna savaştıkları, yaşamlarını yitirdikleri ülkülerin utkularına tanık oldu. ; 

Devrim savaşçıları Lüksemburg ve Liebnecht'in yaşamları, Türkiye ilerici gençliği için, özellikle içinde bulunduğumuz şu zor günlerde, gericilerin, tekelcilerin, militaristlerin halkımızın demokratik haklarını gaspetmeye uğraştıkları ve memleketimize faşizmi dayatmaya çalıştıkları bu zamanda her zaman olduğundan çok daha önemlidir. Onlar kavgalarıyla, yaşamlarıyla, inançlarıyla faşizmi ortadan kaldırmanın, demokratik hakları elde etmenin ve emperyalist saldırganlığa karşı barışı kurmanın tek yolunun geniş yığınların eylem birliğinden geçtiğini gösterdiler. Daha iyi bir dünya için barikat barikat mücadelenin en büyük örneğini kanlarıyla yazdılar Alman ve dünya işçi sinifi tarihine. İhanetin, iki yüzlülüğün üstüne yürüdüler. Lüksemburg ve Liebnecht'in dünya barışı ve halkların kardeşliği uğruna yürüttükleri savaşım, proletarya enternasyonalizmine sıkıca bağlı olan ilerici Türkiye gençliğini esinlendirmektedir. Emperyalist savaşa, şovenizme, militarizme karşı yiğit direnişleri her İGD üyesinin bilincinde yer etmiştir. 

Değerli dostlar, ç ° 

Her geçen gün Lüksemburglarin, Liebnechtlerin, Berlin barikatlarında düşenlerin davalarını pekiştiren utkularla dolu. 1919'ların emperyalist saldırganlığını dünya halklarının ortak savaşı çoktan gemledi. 1919'un Ocak'ında kalleşçe katledilenlerin bu gelişimdeki katkıları kuşkusuz çok büyük. İGD MYK, 60. ölüm yıldönümlerinde bu iki devrimcinin anıları önünde saygıyla eğilir ve onların uğrunda yaşamlarını verdikleri davalara yürekten bağlılığını bir kez daha belirtir. Onların enternasyonalist inançları kavgamızda dipdiri yaşamaktadır. 

İGDMYK 


10.1.1979” 


DÜNYADAN 
KISA 
HABERLER 


MACARİSTAN - DDGF OTURUMU 


Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu Budapeşte'deki bir oturumunda 1979yılında yapılmak üzere Barış ve Silahsızlanma İçin Bir Dünya Gençlik Konferansı kararlaştırmıştır. Oturumda DDGF'nin 1979 yılında en önemli görevlerinden birinin ABD'nin nötron bombası üzerine plânlarına karşı silahsızlanma için savaşımı yükseltmek olduğu vurgulanmıştır. 


ARD-IRKÇI YARGIÇLAR 
15 yaşındaki bir zenciyi kendisine soru sorduğu için öldüren Robert Tarshey 
adındaki bir New-York'luyu polis bir bilirkişi kararına dayanarak serbest bırakmıştır. Bilirkişinin gerekçesi ise bizdeki faşistlerin kurtarıldığı gibi suçlunun ruhsal bozukluğu. Halbuki, daha önce ruh hastaları uzmanları tarafından incelenen suçluda hiçbir ruhsal bunalım görülmemiş. 
GÜNEY AFRİKA - ANGOLA İÇİN KİRALIK ASKERLER Güney Afrika ırkçı-faşist rejimi Angola Halk Cumhuriyeti'ne karşı kullanmak için kiralık askerler kiralamaya devam ediyor.. Angola Savunma Bakanlığı nın açıklamalarına göre kiralık askerler daha çok sabotaj işlerinde eğitilmiş ve çoğunlukla emperyalizm tarafından Zaire, Vietnam gibi ülkelerde kullanılmış kişiler. 
ARJANTİN - BİR MAHKUMİYET 
Özgürlük savaşçısı E.Che Guevera'nın kardeşi Juan Martin Guevera Arjantin'de 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gerekçe ise güvenlik kuvvetlerine karşı koymak. Ayrıca yasal olmayan “Devrimci Halk Ordusu” üyesi olmakla suçlanıyor. 
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lamıştır. Aşağıda bu mesajları veriyoruz. 
“İGD- Barış Derneği 


destekleriz. 
“Değerli dostlar, 


ıldönümü nedeniyle UÖB Sekreterliği size 


lediğimizi iletiriz. 
Haklı savaşımınızda daha ileri başarılar dileriz. 


IGD'NİN MESAJI 


İGD Genel Başkanı A.Muhtar 
Sökücü'nün Kamboçya'da Pol Pot rejiminin o yıkılmasından sonra 
“Khemer Öğrenci Örgütüne” gönderdiği Mesaj: 

“Değerli Dostlar, 

Ülkenizdeki yer alan son gelişmeler; “Kamboçya Halk Cumhuriyeti”nin ilanı, halkın demokratik hak ve özgürlüklerinin sağlanması ve bölgede, halkların yararına bi; barış politikasının uygulanmaya başlanması, halkımız ve gençliğimizin büyük çoğunluğu tarafından memnuniyetle karşı- 


detle suçlarız. 


UOB'ÜN MESAJLARI 


Uluslararası Öğrenciler Birliği Sekreterliği İGD ve Barış Derneği'ne bir mesaj göndererek, Türkiye'de sıkıyönetime yolaçan provokasyonları kınamış, ilerici güçlerin savaşımını desteklediğini bildirmiştir. Sekreterlik ayrıca bir mesajla, İGD'nin 3. kuruluş yıldönümünü kut- 


Tüm dünyada milyonlarca öğrenci adına UÖB Sekreterliği, Türkiye'nin aşırı ve milliyetçi güçlerinin, ülkenin birçok bölgesinde sıkıyönetimin kurulmasına yol açan son provokasyonlarını şiddetle mahküm eder. 
Türkiye halkının, gençlik, öğrenciler ve onların savaşkan örgütü İGD de içinde olmak üzere, demokratik ve ilerici güçlerin Türkiye'de sağcı ve faşist güçlerin yararına olan sıkıyönetim uygulamasına karşı, demokratik hak ve özgürlüklerin savunulması ve genişletilmesi için verdiği savaşımı 


UÖB Sekreterliği.” 


Türkiye gençliği ve öğrencilerinin savaşkan örgütü İGD'nin 3. kuruluş 

Yİ ina GE sa selamlarını iletir. 
GD'nin gelecekteki çalışmalarının, Türkiye halkının emperyalizme ve gericiliğe karşı, gerçek ulusal bağımsızlık, demokrasi ve toplumsal ilerleme için savaşımının ayrılmaz bir parçası olacağı sağlam inancını taşıyoruz. 
UÖB Sekreterliği, İGD de içinde olmak üzere, Türkiye'de demokratik ve ilerici hareketin kırımcı ve şovenist güçlerin şiddetli saldırılarının boy hedefi olduğu ve ülkenin önemli bir bölümünün sıkıyönetimle yönetildiği bugün, özellikle bir kez daha savaşımınız ile dostça dayanışmasını belirtir. 
Ülkenizde gerçek demokratik hak ve özgürlüklerin elde edilmesi, demokratik eğitim ve öğrencilerin örgütlenme hakkı ve güvenliği de içinde olmak üzere, öğrenci hakları için istemlerinizi koşulsuz olarak destek- 


UÖB Sekreterliği. ” 


“KHEMER ÖĞRENCİ ÖRGÜTÜ”NE - 


lanmıştır. Ülkenizin bağımsız ve özgür olarak yeniden inşasında halkınızın ve gençliğinizin kararlılığına olan inancımız tamdır. 
Kamboçya halkının ve gençliğinin gelecekteki görevlerinin yerine getirilmesi için vereceği savaşımla daşanışmamızı bildirir, emperyalistlerin halkınıza karşı girişimlerini ve yayılmacı Pekin yöneticilerinin provokasyonlarını şid- 


Yaşasın Kamboçya halkının özgürlük ve ilerleme savaşımı! 


IGD UÖB'E ÜYE OLD 


12-14 Aralık tarihlerinde Kıbrıs, Lefkoşe'de toplanan Uluslararası Öğrenciler Birliği Yürütme Kurulu toplantısı tarafından İlerici Gençler Derneği'nin örgüte üyeliği onanmıştır. 
Bu gelişme, İlerici Gençler Derneği'- nin kuruluşundan beri izlediği dünya gençlik örgütleriyle bağları pekiştirme, uluslararası gericiliğe ve emperyalizme karşı, barış, demokrasi ve toplumsal ilerleme için ortak savaşım verme politikasının bir sonucu olmaktadır. Bilindiği gibi İGD daha önce de Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu'na üye kabul edilmiş ve bunu 1. Büyük Kongresi'nde onaylamıştı. Ayrıca Uluslararası Öğrenciler Birliğine Üyelik başlığıyla bu kongrede bir karar almıştı. İGD'nin 
UÖB üyeliğine kabul edilmesi, 1. 
Büyük Kongre'de alınan kararların kağıt üzerinde kalmadığını, yaşama geçirildiklerini kanıtlıyor. Aşağıda 


Kamboçya halkı tarihindeki bir kara sayfayı daha söküp attı. Gerici Pol Pot yönetimini yıktı, ülkeden sürdü. Kamboçya halkının bugün kazandığı zafer, maoculuğa karşı ve onun hizmetine girdiği emperyalizme karşı bir utkudur. 


Pekinli Maocuların politikasını izleyerek Pol Pot yönetimi Kamboçya halkına en iğrenç insanlık dışı baskılar uygulamıştır. Vietnam'a karşı saldırarak Pekin'in hegemonya emellerinin gerçekleşmesi için bir araç durumuna düşmüştür. İşte bu olgu, Kamboçya halkını birleşmeye, Ulusal Birlik Cep- 


hesi'nde savaşmaya, Pol Pot kliğini devirmeye yöneltti. 

Bugün Maocular Tayland'da kamp kuran emperyalist basının ağzından aldıkları Vietnam'ın Kamboçya'yı işgal ettiği yalanına sarılıyorlar. Bunu da Kamboçya halkının bu kadar kısa bir zamanda iktidarı ele alamayacağı kanısına dayandırıyorlar. Kamboçya'da Pol Potrejimine karşı halk yığınlarını saran nefretin çok eskilere dayandığını örtbas ediyorlar. Pol Pot kliği daha iktidara gelmesinin hemen ertesinde, süngü gücüyle, Maoculuğun en tutarsız görüşlerine dayanarak, Phom Phen'i boşaltıyor. İşçileri kırsal alanlara sürü- 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bu kararın metnini veriyoruz. 

“Dünya öğrencileri hangi ülkede olursa olsun emperyalizme ve her türlü gericiliğe karşı savaşımlarını geliştirmekte ve uluslararası bağlarını güçlendirmektedir. Diya öğrencilerinin % 75'i bu savaşımlarını ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER 
BİRLİĞİ çatısı altında yürütmektedirler. 


Çalışan ve okuyan gençliğin yığınsal örgütü olan İGD'nin, dünya öğrenci hareketiyle ve onun uluslararası en büyük örgütü ile çok yönlü ilişkiler kurmasında, etkin bir dayanışma bağı geliştirmesinde sonsuz yarar görüyoruz. 


Bu nedenle, İGD 1. Genel Kurulu 
UÖB (İUS/)'a üye olunmasını kabul eder, bu yöndeki yasal girişimlere derhal başlanılması için MYK'nu görevlendirir.” 


UTKAN KAMBOÇYA HALKINA SELAM 


yordu. İşte Kamboçya'da Maoculuğun böylesine kısa bir zamanda çökmesi, onun halka dayattığı korkunç baskıların bir sonucudur. 

Kuşku yok ilerici güçlerin Kamboçya'da iktidarı ele geçirmeleri Maoculuğun tarihinde tattığı en belli başlı yenilgilerden biridir. Ve bu yenilginin Maoculuğun tarihin çöplüğüne atılma sürecine hız kazandıracağı açıktır. 
Böylesi gelişmeden en çok etkilenenlerden biri de Çin olacaktır. Son günlerde Çin'de açlığı protesto için köylü yığınlarının baş kaldırması, işçilerin grevlere yönelmesi bu görüşü doğruluyor. f 

Emperyalizmin hizmetine gittikçe daha çok giren Pekinli Maocular Kamboçya'daki böylesi bir gelişmeden tedirginliğe ve paniğe kapılmışlardır. 
Ama onların bu çırpınışları, hiç te emperyalizm tarafından kullanılma tehlikesinin büyüklüğünü gizlemiyor. Bu tehlike eskilere göre kendini daha çok dayatıyor. Batı'nın emperyalist güçleri Guadelup tepe toplantısında Carter'e Çin kozunu kullanması öğüdünü veriyorlar. Gu öğütler Maocuların emperyalizmin hizmetine girdiğini ve tehlikenin büyüklüğünü kanıtlamaya yetmiyor mu?.. 


ÖZGÜRLÜK ADASINA ELVEDA 


FİDEL'LE TANIŞMA 

Küba devrimi bizim kuşağın yaşamında çok önemli bir yere sahiptir. Birçoğumuzun kafasında ilk yeşermey» başlayan' düşünceler Fidel'in, Che'nin, Sierra Meastra'da savaşan yiğit gerillaların isimleriyle birlikte kökleştiler. 
Latin Amerika kıtasının ilk devrimi enternasyonalist, anti-emperyalist bilincimizin gelişimine önemli katkıda bulundu. Tüm bunları söylememin nedeni, bu devrimin lideri Fidel Kastro ile karşılaşmanın, tanışmanın ve hatta söyleşmenin ne denli büyük anlamları olduğunu biraz olsun vurgulayabilmek için. 

Avrupa ülkeleri delegasyon yöneticileri toplantısına, Türkiye delegasyon başkanı Mehmet Karaca ile birlikte katıldık. Toplantı Küba Komünist Gençlik Birliği tarafından düzenlenmişti ve bir evsahiplik görevi olarak ele alınmıştı. Bulunduğumuz küçük salonun kapısı birden açılarak içeri Fidel Kastro girdi. Kübalılar liderlerini her yerde, yolda, sinemada, işyerlerinde görmeye alışmışlar. 
Bu nedenle bizlerin, diğer yabancı konukların olduğu kadar heyecanlanıp şaşırmadılar. Fidel bizleri selamladıktan sonra tek tek herkesin elini sıkarak kutladı. Pek o kadar kolay anlatılacak bir an değildi. 

Sonra karşılıklı söyleşi başladı. İlk olarak. Türkiye'yi sordu. Kaç kişi geldiğimizi, Türkiye'deki savaşımın nasıl gittiğini, yolculuğun ve hazırlıkların kolay olup olmadığını, gençliğin durumunu sordu. Kısaca yanıtladık. Söyleşi diğerleriyle de sürdü ve neşeli bir havada kapandı. 


KAPANIŞ GÜNÜ 

Bir hafta çok çabuk geçti. Son günlerde çalışmalar çok daha yoğunlaşmıştı. Çeşitli tartışma merkezlerinde katılanlar sonuç belgeleri üzerinde kafa yoruyor, ikili görüşmelerin ortak metinleri yazılıyor, çoğaltılıyor, kültür ve spor programlarının kapanış gösterileri yapılıyordu. 

Festivalin kapanış günü hiç bir katılanın unutamayacağı muhteşem bir gösteriye tanık olduk. Küba devrim tarihinde çok önemli toplantılara tanık olmuş olan Devrim Alanı bu kez de 11. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali'nin 


İLERİCİ YURTSEVER GENÇLİK Sayfa: 13 


kapanış toplantısına tanık oluyordu. Daha iki gün önceden kentin birçok yerine, üzerinde “Haydi Dünya Gençliği ve Fidel ile Beraber Devrim Alanına” yazılı afişler yerleştiril. 
mişti. 

Düzenli kollar oluşturarak, çoktan boşalmış kentin sokaklarından Devrim Alanına geldik. Kürsünün tam arkasında Devrimci Önder Jose Marti'nin büyük bir anıtı bulunuyor. Ellerinde Küba ve kızıl bayraklarla muazzam bir kalabalık alanı doldurmuştu. Hiçbir taraftan kalabalığın sonu gözükmüyordu. Mihmandarlarımız alanda bir milyonu aşkın insanın bulunduğunu söylediler. Hep bir ağızdan devrime ve uluslararası dayanışmaya bağlılıklarını dile getiren bir milyon insan. Önce Festivalin dünya gençleri ve öğrencilerine çağrısı okundu. Çağrıyı ABD emperyalistlerinin düzenlediği Mai Lai katliamından sağ olarak kurtulan tek Vietnamlı genç kız okudu. Kısaca dünya gençleri ve öğrencileri festivalin ülkü ve amaçları etrafında birliğe çağrılıyordu. 

Çağrının arkasından kürsüye Fidel geldi. Kübalıların kulakları sağır eden coşkun tezahüratları arasında kısa festival kapanış konuşmasını yaptı. Miting bittikten sonra binlerce metrekare alanda kurulu olan Lenin Parkında yabancı delegeler için verilen resepsiyona katıldık. Bu ayrıliş toplantısı yağmura rağmen saatlerce sürdü. Lenin Parkı gözün «labildiğinden çok daha büyük bir alanda kurulu, içinde her çeşit sanat, spor ve kültür alanının, eğlence merkezinin olduğu bir park. 

Fidel'in dediği gibi artık ülkelerimize dönme zamanı gelmişti. Bazılarımız sosyalist ülkelere, yaratıcı emeğe dönecektik. Bazılarımız ise kapitalist ülkelere, her türlü çirkefin boy attığı, sömürünün sürdüğü yerlere dönecektik. 
Bizler, kapitalist ülkelere dönenler için bir şey vardı ki önemliydi. Ülkemize, kavgamıza dönüyorduk, fakat Latin Amerika kıtasının ilk isyan bayrağı Küba'yı, 20 yıl gibi kısa bir zamanda erişilen başarıları, sosyalist Küba'yı görmüş olarak. 


(BİTTİ) 


medi. Ayni gün Ordu Lisesi ve ve “KAHRAMANMARAŞ'TAK 


28 Aralık'ta Maraş'taki faşistlerin hunharca kırımına karşı Ordu ortaöğrenim kuruluşlarında okuyan öğrenciler ve öğretmenler, o güne dek Ordu'daki ortaokul ve liselerin yaşamadığı bir yığınsal protesto eylemi düzenlediler. 
28 Aralık 1978 günü Ordu'nun ortaokul ve liselerinde hiç bir derse giril- 


gerçek yüzünü anlatan bir konuşma yaptıktan sonra and içildi. 


sın”, “Devrimci hocalar saflara” sloganları Ordu so İlerici yurtsever öğrencilerin çabalarıyla görkemli bir anti-faşist gösteriye dönüşen eylemlerin tümüne; “Çocuklarımız haklıdır” diyen öğrenci velilerin- 


İlerici liselilerin “Maraş faşistlere mezar olacak”, © arını.çınlattı. 


den büyük bir kısmı çocuklarıyla aynı saflarda katıldı. 


K.MARAŞ'I KANA 
BULAYAN MHP'Lİ VE 
MA0CU FASISTLERDEN 


HESAP SORULMALIDIR! 


Kahramanmaras fasist katliamina Almanya'da çalisan Türk isçilerinin tepkisi büyük oldu. Almanya'nın 3 eyaletinde binlerce işçinin, kadın ve gencin katıldığı yığınsal anti-faşist yürüyüşler ve mitingler düzenlendi. 

Alman burjuvazisinin polisi Frankfurt'taki mitingin yapılmasını engellediyse de amacına ulaşamadı. Frankfurt'ta yürüyemeyen işçiler, kadınlar, gençler otobüslerle Köln mitingine katıldılar. Köln'deki miting Almariya'da çalışan Türk işçilerinin 3 gün gibi kısa bir zaman dilimi içinde, bugüne kadar düzenledikleri gösterilerin en büyüğü, en yığınsalı, en görkemlisi, en kararlısı oldu. Köln mitingine yaklaşık 20000 kişi katıldı. En önemlisi de bu mitingle birlikte Almanya'da çalışan ilericilerin, yurtseverlerin, devrimcilerin, sosyal demokratların, demokratik solcuların, yani bütün anti-faşist güçlerin tırmanan faşist teröre ve kitle katliamlarına karşı örgütlü güçlerini ortak alınan kararlar cerçevesinde aktif olarak birleştirmeleriydi. 

İkinci miting ise Batı Berlin'de yapıldı. Berlin'de de bütün anti-faşist güçler, faşizme karşı eylem birliğini somut olarak hayata geçirdiler. Batı Berlin sokaklarını kaplayan binlerce işçi, kadın ve öğrenci dev bir eylem koydu. 

Türkiye'den binlerce kilometre uzakta, emperyalizmin Avrupa'daki kalesi Almanya'da çalışan Türkiyeli işçilerin Türkiye'de tırmanan faşist teröre karşı 


° ne derece duyarlı; faşist yuvalara karşı nasıl kin dolu olduklarını; anavatan- 


dan uzakta olmalarının onların ülkelerinde olup bitenleri görmelerini nasıl engelleyemediğini gelin yine onların bildirilerinden, mektuplarından okuya- 


lm 

* FRANKFURT TÜRK HALKEVİ a..Y. Can'ın basın açıklaması: 

“İşte faşistlerin bize, ülkemizdeki emekçi halka yılbaşı hediyesi: Sokaklarda, evlerinde uyurken vahşice katledilen, yakılan ihtiyarlar, çocuklar, hastaneden çıkarılıp kurşunlanan, “kesilen yurttaşlarımız, bombalanan yıkılan evler, dükkanlar. İşte burası Kahramanmaraş (..) 

ÇIKAR YOL: MHP ve yan kuruluşlarının kapatılmasıdır. Baş katil faşist Türkeş'in tutuklanmasıdır. 141-142. maddelerin kaldırılmasını; ilericilerin, demokratların değil eli kanlı faşistlerin yargılanıp; MHP ve yan kuruluşlarının kapatılmasını istiyoruz.” 

+ FTİB, FTH, FTGB, IDD, FHDB, MTİB, B-K ÇİTİKD, MTİB, WTİB, KTİÖD, RÇG, FÇG, MİDD, BİDD, DİDD, WİD imzalarını taşıyan “KAHRAMANMARAŞ'TAKİ FAŞİST KATLİAMI TÜM NEFRETİMİZ-LE KINIYORUZ / SIKIYÖNETİME HAYIR” başlıklı bildiriden: 

“MHP'li katil sürüleri topluca adam öldürmelerine devam ediyorlar. 
Bingöl-Malatya-Sivas-Erzincan ve Elazgı'da yüzlerce işçi, köylü, aydın ve emekçiyi kadın-erkek-çocuk demeden öldürdüler. Faşizm bu seferde kanlı ellerini planlı bir şekilde Kahramanmaraş halkına uzatarak orada da ırkçı, şoven ve tayini yüzünü masum halkımızın kanıyla yıkadı. (...) 

SIKIYÖNETİME HAYIR! Ecevit, katil sürülerine, kaniçicilere barış çağrıları yapıyor. 13 ilde sıkıyönetim uygulanmaya başlandı. Sıkıyönetime rağmen ölümler devam etmektedir. Katil sürülerini durdurmanın yolu bu değildir. Olayların baş sorumlusu; emperyalizmin ve işbirlikçi-tekelci burjuvazinin beslemesi MHP ve onun yan kuruluşlarıdır. 

.MHP VE YAN KURULUŞLARI KAPATILMALIDIR! 

-KATİL FAŞİSTLERDEN HESAP SORULMALIDIR! 

-SIKIYÖNETİM KALDIRILMALIDIR! 

* BTKB, THDB, DSHD, TÖB-Batı Berlin-, İKM, DİD, TTO, İKYD imzalarını taşıyan “K.MARAŞ'TAKİ FAŞİST KIRIMI LANETLİYORUZ / FAŞİST TEHLİKEYE KARŞI BİRLİK / ÇÖZÜM YOLU SIKIYÖNE-TİM DEĞİLDİR” başlıklı bildiriden: 

“Faşist MHP ve yan kuruluşları, halkımıza karşı açmış olduğu savaşı yığınsal kırıma dönüştürdü. Bir yandan bıçak, tabanca, satır ve uzun menzil-Ji silahlarla halkın kanına girdiler, öldürdüler, yaraladılar. Bir yandan da sendikaların, CHP, TÖB-DER ve öteki demokratik kuruluşların binalarını yaktılar, yıktılar, kentin bir çok bölgesini ateşe verdiler. (...) 

Emperyalizm, gerici-faşist güçler kışkırtmalarını özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerinde yoğunlaştırıyorlar. Buradaki saldırılarını alevi-sünni yada Türk-Kürt çatışması olarak göstermeye çalışıyorlar. Gerçekte alevi ve sünniler arasında, Türk ve Kürt halkı arasında bir çatışma yoktur. Onların düşmanı birdir. Ve çıkarları da ortaktır. 


Gil 

ÇÖZÜM YOLU SIKIYÖNETİM DEĞİLDİR! Hükümetin faşist tehlikeyi ezici girişimleri yapamaması, faşist katil çetelerinin iyice azmasına, saldırganlaşmasına yol açmıştır. Son olarak hükümet Ankara ve İstanbul dahil 13 ilde iki ay süreli sıkıyönetim ilan etmiştir. Hükümet bu uygulama ile Demirellere, Türkeşlere ödün vermiştir. 


Gs) 

Faşist tehlikeyi önleyecek güç halkın örgütlü savaşım birliğidir. Hükümet ilerici, demokratik güçlerle dayanışma içinde faşist hareketin üstüne yürümelidir.” sen Ve 

* GÖPPİNGEN İŞÇİ BİRLİĞİ Yönetim Kurulu'nun gazetemize gönderdiği “KAHRAMANMARAŞ'TA FAŞİST KATLİAM VE İÇSAVAŞ PROVASI YAPILDI" başlığını taşıyan mektubun son bölümü: 

“İlan edilen sıkıyönetim işçi sınıfına, Türkiye emekçilerine, halka, ilerci güçlere, CHP'nin ilerici kanadına yöneliktir. 

-SEÇİM ÖNCESİ HALKA VERİLEN SÖZLER UNUTULMAMALI-DIR! 

.SIKIYÖNETİME HAYIR! 

“TÜRKEŞ TUTUKLANMALI - MHP KAPATILMALI, DEMİREL. 
LERDEN HESAP SORULMALIDIR! r 

TÜM İLERİCİLER, YURTSEVERLER, DEMOKRATLAR BÖYLESİ FARİHSEL BİR GÜNDE FAŞİZME KARŞI EYLEM BİRLİĞİ PLATFORMUNDA BİRLEŞMELİDİRLER. GÜN FAŞİZME KARŞI BIRLIK VE DAYANIŞMA GÜNÜDÜR." 


Ticaret Liselerinin önüne siyah çelenk bırakıldı 
| FAŞİST TERÖRÜN HESABI SORULACAK" 
yazılı pankartlar asıldı. Ardından ilerici liseli bir öğrenci kanlı Maraş kırımının 


P ve ÜGD kapatıl- 


FATİH 


MHP'li, ÜGD'li faşist komandolar Edirnekapı gibi yurtlardan boşaltıldıktan sonra özellikle 
Fatih gibi emekçi halk kesimlerinin oturduğu semtlerde yerleşmeye başladılar. Fatih'de önceden beri var olan ve bir çok saldırının kaynaklandığı açıkça bilinen Aydın ve Erzurum yurdu 


gibi faşist yuvalardan da destek ` 


alan faşistler yavaş yavaş tüm bölgeye yayılmaya başladılar. 
Önceleri sahte sloganlarla, demogojiyle halkı kandırmaya çalıştılar. Ancak bu sökmeyince şiddete, baskı ve teröre başvurmaya başladılar. MHP ve diğer faşist yuvalardan tezgahlanan saldırılarına hız verdiler. Faşist komandolara birde İKO denilen şelatçı bir örgüt katıldı. Şeriatçı ve faşist saldırganlar esnafı tehdit ederek para topluyorlar. 
Sinemalarda zorla faşist içerikli filmlerini oynatıyorlar. İlericilerin oturdukları kahvehaneleri bombaladılar. İlerici, yurtseverleri pusulara düşürerek kurşunladılar. Vefa Lisesi ilerici Öğretmenlerinden Mustafa Kurt 
böyle bir pusuda katledildi. 2 
Ekim 1978 günü Maden-İş ve İGD üyesi Nevzat Koçoğlu, azılı faşist, Sağmalcılar Cezaevi kaçkını Oğuzhan Cengiz tarafından 
6 yerinden kurşunlandı. Nevzat 
arkadaşımız ölümden kıl payı kurtuldu. 26 Ekim 1978 günü ise 
İGD'nin yiğit savaşeri Kadir 
İskender evine giderken pusuya düşürüldü. Faşist katiller arkadaşımızı öldüremediler. Fakat kaldırıldığı hastanede bakımsızlık ve ihmal yüzünden kangren olan ayağı kesildi. Kadri arkadışımız ayağının kesilmesine değil bir süre için de olsa savaşımın dışında kaldığı için üzgün. İyileşip savaş alanlarına çıkacağı günleri bekliyor. 

Faşistlerin ve şeriatçıların bu baskı ve terörü ilerici gençleri yıldırmadı. Binlerce bildiri tüm Fatih'te yığınsal olarak dağıtıldı. 
Faşistlerin karargâh ilan: ettiği Çarşamba'da, Balat'da yığınsal gösteriler yapıldı. Bölgedeki tüm kahvelerde İYG satışları düzenlendi. Fatih sokaklarındaki faşist sloganlar temizlendi, yerine halkımızın ve gençliğin istemlerini dile getiren sloganlar yazıldı. 
Tüm bu yığınsal eylemler faşistleri geriletti. Şimdi faşistler 
Balat, Draman ve Karagümrük'e giremez oldular. Bu yenilgi onların gözünü döndürdü. 
Emekçi halktan kişilerin gittiği Balat'taki bir kahvehaneyi otomobilin içinden, başını azılı faşist Ömer Gürdamar'ın çektiği 
4 kişi otomatik tüfeklerle taradılar. Bu saldırı sonucu iki emekçi genç öldü 3 kişi de ağır yaralandı. 

Biz Fatihli ilerici yurtsever gençler olarak faşistlerin kanlı kurşunlu saldırılarına karşı savaşımı daha da yükselteceğiz. Eli kanlı faşistleri ve Şşeriatçıları Fatih'ten söküp atacağız. Her geçen gün saflarımıza katılan ilerici yurtsever Fatihli gençler bunun yakın olduğunu göstermektedir. 


FATİH'TE FAŞİSTLERE YER 
YOK! 

FATİHLİ 


ORDU 


20.12.1978 günü biraraya gelen TÖB-DER, TÜS-DER, lGD, T. 
ZİRAATÇILAR DERNEĞİ, HALK- 
EVİ, SGB, TÜM-DER, GENÇ-- 
ÖNCÜ Ordu şubeleri CHP ağırlıklı iktidarın “Anarşiye karşı mücadele” adı altında çıkartmak istediği “Yasa değişikliği tasarılarını” nın demokratik hak ve özgürlükleri kısıtlamak amacını taşıdığını ve “Yasa değişikliği tasarıları"'na karşı savaşımın ZOrunluluğunu vurgulayarak bir dizi ortak eylem koymuşlardır. 

Aynı gün yukarıda adı geçen 
8 demokratik kuruluşun ortaklaşa hazırladığı “Yasa değişikliği tasarıları"nı protesto eden 
“EMEKÇİ HALKIMIZ” başlıklı binlerce bildiri Ordu halkına dağıtıldı. 

Ardından ortak toplantıya katilan demokratik örgütlerin 200'ü aşkın üyesi 24 Aralık günü parlamenter'ere ortak metinli mektuplar gönderdiler. Ortak metinli mektupların son bölümünde şü görüşlere yer veriliyor: İnsanlık tarihi yanılgılarla doludur. Sizleri, bu tarihsel yanılğının içine düşmemeniz için demokratlık, ilericilik, yurtseverlik ve devrimcilik gereği uyarıyoruz. Faşizmin ilk hedeflerin- den birinin de partiniz olduğunu hatırlatır; Demokrasi, özgürlük ve emek adına sömürülenlerden yana mücadalemize yılmadan devam edeceğimizi bildiririz. 
Saygılarımızla... 

25 Aralık 1978 günü ise İGD 
Ordu Şubesi'nin davetlisi olarak Ordu'ya gelen gazeteci ve yazar 
Aydın Engin 200 kişinin izlediği “Ulusal Demokratik Cephe Uzerine” konulu bir konferans verdi. 
Konferansı “..Kazanılan her işçi UDC'nin örülmesinde sapasağlam bir tuğladır” sözleriyle bitiren Aydın Engin izleyicilerin çoşkun alkışları arasında Trabzon'a gitmek üzere Ordu'dan ayrıldı. 


ORDULU İLERİCİ YURTSEVER 
GENÇLER 


PINARKAYA 


Biz Pınarkaya'lı ilerici yurtsever gençleriz. 

Köyümüzün gençliğinin örgütlenmesi yolunda, işçi köylü gençliğin dayanışması yolunda durmadan çalışıyoruz. Örgütlenmemiz adım adım ilerliyor. Köydeki bu kıpırdanmayı, uyanışı hazmedemeyen faşistler Çay faşistleriyle ilişki kurarak kendi gayretlerimizle yürüyen örgütlenme çalışmalarımızı engellemek istediler. 

29 Aralık günü toplandık, bir 
seminer düzenledik. Çalışmalarımızı henüz bitirmiştik ki faşistlerin saldırısına uğradık. Attıkları taşlarla toplantı yaptığımız evin camlarını kırdılar. 

Ama sanmasınlar vazgeçeceğiz, örgütlenme çalışmalarımızı durduracağız. Bu tür zorba saldinlar bizi yıldıramaz. Şimdi daha hızlı örgütlenip, daha çok çalışacağız. 


YAŞASIN İŞÇİ-KÖYLÜ- 
GENÇLİK DAYANIŞMASI! 


ÇAY-PINARKAYA 
KÖYÜNDEN 

15 İLERİCİ YURTSEVER 
GENÇ 


BURDUR 


Geçtiğimiz günlerde Burdur'- daki 9 demokratik kuruluş Kahramanmaraş katliamına ve tırmanan faşist teröre karşı güç ve eylem birliği kararı aldılar. Karar gereğince ortak hazırlanan bildiri tüm Burdur'da yığınsal olarak dağıtıldı. DEV-YOL ise eylem birliği çalışmalarına katılmadığı gibi çalışmaları engellemek için elinden geleni yaptı. 

Başlangıçta TÖB-DER, GIDA- 
İŞ, EĞİT-DER, İGD, SGB, BUR- 
TED, PTT-DER, TÜS-DER ve 
ZİR-DER'in oluşturduğu eylem birliğine ve bildiri çalışmalarına katılmayı kabul eden DEV-YOL'- cular, Burdur dışından gelen bazı DEV-YOL'cular tarafından etkilenerek bildiri dağıtımından vazgeçtiklerini açıkladılar. Ancak her geçen gün maoculuğa kayan DEV-YOL'cuların bu “devrimci” eylemleri yalnız bununla da kalmadı. TÖB-DER Burdur 
Şubesi Yönetim Kurulu odasına giren Şube başkanını tehdit ettiler. Ardından İGD Burdur Şube 
Başkanını tehdite yeltendiler. 

Ancak şunu iyi bilsinler, işçi sınıfının savaş yolunda yürüyen gençler öyle boş laflara pabuç bırakmazlar. Onların provokasyonlarına izin vermeyeceğiz. 


BURDURDAN 


ANTAKYA 


Geçtiğimiz günlerde TÖB- 
DER Antakya Şube Kongresi yapıldı. TÖB-DER Antakya Şube Kongresi'nde umduklarını bulamayan serüvenci gupes söz konusu kongreye İĞD'lilerin karıştığı yalanını yayarak bir gurup çapulcuyu İGD Antakya Şubesi üyelerinin üzerine saldırttılar. 

Ama onların beceremediği provokasyonu polis ve bekçiler sürdürerek, İGD'lilere görülme- 


dik eziyetler ve işkenceler uygu ladılar. 

Önce saldırı sırasında saldırganları yakalamayıp D'lilere saldıran polisler ardından İGD 
Antakya Şube binasını bastılar. 
İGD Antakya Şube Başkanı 
Abbas Güldiker, Şube Sekreteri 
Abbas Taş ve IGD Antakya 
Şubesi'nin konuğu olan İGD 
Samandağ Yenimahalle Şubesi 
Başkanı Şahap Dede başta olmak üzere bir gurup İGD üyesini sopa, cop ve dipçik darbeleri altında karakola götürdüler. 


Karakolda ise en ağır hakaret ve küfürlerle karşılaşan İGD'liler özellikle yöneticileri olmak üzere iki saat süren coplu, yumruklu bir dayak faslından geçirildiler. 

Bu tür uygulamalar demokrasi güçlerinin gözünden kaçmamıştır. Bizler bu tür uygulamaları şiddetle protesto eder yetkilileri uyarırız. 


SAMANDAĞLI 

ANTAKYALI 

İSKENDERUNLU 

ALTINÖZLÜ 


ÇORUM 


DİSK'İN 5 Ocak 1979 Cuma günü saat 11'de 5 dakikalık saygı duruşu için almış olduğu karar 
Çorum'da da yığınsal olarak hayata geçirilmiştir. Endüstri 
Meslek Lisesi'nde, Ticaret Lisesi'nde, Çorum Lisesi'nde antifaşist, anti-maoist güçler, Kahramanmaraş olaylarını kitlesel bir şekilde protesto etmişlerdir. 
Çorum liselerinde saygı duruşuyla başlayan eylem “Maraş'ın hesabını soracağız!”, “Faşizme geçit yok!” sloganlarıyla son bulmuştur. 


ÇORUM'DAN 


TURGUTLU 


FAŞİSTLER BİR İLERİCİ İŞÇİYİ 
AĞR ŞEKİLDE YARALADI 
Geçtiğimiz hafta içinde Manisa'ya bağlı Turgutlu ilçesinde, başlarında Turgutlu UGD Başkanı Muharrem Baysak olmak üzere Selçuk Günen, Ahmet 
Ertan, Abdullah Baysak ve Ahmet 
Tuncer adlı faşistlerden oluşan bir saldırı gurubu, evinde oturmakta olan fırın işçisi, ilerici genç Necdet Özdemir'e saldırdı. 

Saldırı sonucu Necdet Özdemirin bir gözü tamamiyle kör oldu ve başından ağır yaralar aldı. 

Olaydan sonra saldırgan faşistlerin hepsi tutuklandı. 


TURGUTLU'DAN 


RE-TİD'DEN 
İYG OKURLARINA 


Değerli arkadaşlar; 

Sevgili İYG okurları, 

Binlerce kilometre uzaklarda, yıllarca bize “Batı Medeniyeti” 
diye övülen bir ülkede, Federal Almanya'da, karanlık bir kuyunun içinde yaşar gibi yaşıyoruz. 
Onbinlerce gencimizin geleceği kesinlikle çıkmazda. Alman patronları çocuklarımız ve gençlerimiz için, aydınlık bir gelecek için tedbir almıyor, almıyacakta. Somut ve dehşet bir örnek: Çalıştığımız Recklinghausen şehrinde 
4000 çocuğumuz ve gencimiz 
okul çağında. Bunlardan sadece 
3tanesi liseye devam ediyor. 
Gerisinin 9b67'si ise ilkokul diplomasını bile kesinlikle alamiyor. 

Biz işçilər, sendikalarımız, derneklerimiz içinde bu duruma karşı savaşım verirken, bir yandan da buradaki gençlerimizin okuma alışkanlığını almaları için çaba göstermek zorundayız. Türkiye'den yeni yayınları izleme olanağımız çok kısıtlı. Lütfen okuduğunuz ilerici, özgürlükten, güzelden yana yayınları kitapları gönderirseniz çok sevineceğiz. 

En içten, hasret dolu selamlarımızla... 


Recklinghausen Türk İşçileri ` a Derneği -RE-TİD- 
Marienstr. 4 4350 Recklinghausen VEST-DEUTSCHLAND 
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EREGLI 


Yolumuz isçi sinifinin savas yoludur diyen, kurtulusunun isçi sınıfının öncülüğünde tüm ulusal demokratik güçlerin savaşımından geçtiğine inanan Ereğli ilerici gençliği geçtiğimiz günlerde Maden-İş Sendikası'nın Seydişehir'de düzenlediği mitinge tüm gücüyle katıldı. 

Binlerce işçi, öğrenci ve gencin katıldığı miting çevredeki faşistleri korkulara boğdu. Seydişehir'de her geçen gün daha bir eriyen faşistler, korkularının son örneğini Seydişehir mitinginden dönen Ereğli'li ilerici gençlerin bindiği otobüse saldırarak verdiler. 50-60 kişilik faşist güruh bindiğimiz otobüsü e camlarını, kırdı ve tahrip etti. 

Ancak ilçemiz Ereğli'de boy gösteremeyen faşistlerin yerini ise maocu faşistler dolduruyor. 
Ereğli ilerici gençliğinin her eyleminin:karşısına dikilip avaz avaz bağırıyorlar “İGD kapansın” 
diye. 

Ancak Ereğli yurtsever gençliği maocu faşistlere karşı acımasız bir savaşım içinde. Ereğli ilerici gençliği gazete satışından eğitim seminerlerine dek tüm eylemlerinde maoculuğun karşı devrimci yüzünü teşhir ediyor. 
Maocu faşistleri yığınlardan yalıtlıyor. 

Hiç bir güç bizi işçi sınıfımızın savaş yolunda verdiğimiz mücadeleden koparamaz. 

İGD'YE UZANAN ELLERİ 

KIRACAĞIZ! 


KONYA-EREĞLİ'DEN 


BALIKESİR 


Kahramanmaraş katliamı, faşistlerin saldırılarını kendilerin- den olmayan herkese yönelttiklerini açıkça göstermiştir. 3 
yaşında bebeleri, yaşlı insanları öldüren bu insan dışı unsurlar, bu kan emici faşistler Maraş katliamı ile iğrenç yüzlerini herkese gösterdiler. 

Ancak bütün bu olanları görüpte tırmanan faşizme karşı sessiz kalmak mümkün mü? 

Türkiye ilerici o gençliğinin kopmaz bir bölüğü olan Balıkesir ilerici gençliği de Kahramanmaraş faşist katliamını protesto etmek için bir dizi eylem düzenledi. 

Bunlardan birincisi ilerici, devrimci gençlik örgütlerinin ortaklaşa oluşturdukları platform oldu. Necatibey Eğitim Enstitüsü'nde platformu oluşturan gençlik örgütlerinin katıldığı yığınsal bir forum düzenlendi. 
Başından sonuna dek tam bir disiplin içinde geçen platform toplantısında faşist katliamı kınayan konuşmalardan sonra ölenler için saygı duruşunda bulunuldu. Forum boyunca “Yaşasın gençliğin anti-faşist eylem birliği”, “Faşizme karşı omuz omuza" sloganları salonu inletti. 

Balıkesir ilerici gençliğinin protesto eylemlerine Balıkesir 
Liseâi ilerici" öğrencileri, 2 gün süreli boykotlarıyla ve faşist katliamı protesto eden bildirilerin dağıtımına aktif katılımları ile tırmanan faşizme karşı ortaöğrenim gençliğinin nasıl duyarlı olduğunu en güzel bir şekilde gösterdiler. 


BALIKESİR'DEN 
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BANDIRMA 


Geçtiğimiz günlerde İKD Bandırma Temsilciliği faşistler tarafından bombalandı. Temsilciliğin kapalı olması can kaybına yol açmadı. Temsilcilik binasının ve civardaki binaların camları patlama sonucunda kırıldı. 

Bu olay üzerine İKD'de bir toplantı yapıldı. Toplantının sonucu halka ve tüm ilericilere duyuruldu. Faşist saldırıyı kınayan konuşmalar yapıldı. 

Bandırma'daki ilerici kadın hareketine yöneltilen bu saldırının İKD'nin düzenlediği gece- den hemen sonra yapılması dikkati çekecek önemli bir noktadır. Bandırma'da her geçen gün gelişmekte olan ilerici kadınların hareketi bu. tür faşist girişirnlerle. hiç bir zaman engellenemeyecektir. 
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BANDIRMA'DAN 


Kahramanmaraş faşist kırımını protesto etmek için eylem birliği yapan Menemen Halk 
Gereği, IGD Menemen Şubesi, 
DEV-LİS ve bir gurup CHP'li genç ortak hazırlayıp yazılı olarak verdikleri basın bildirilerinde özetle şöyle demektedirler: 

“Biz Menemen'in gericiliğe, faşizme, emperyalizme, sovenizme karşı olan örgütleri olarak Kahramanmaraş'ta (geliştirilen faşist katliam ve teröre karşıyız ve şiddetle kınıyoruz.” 

Menemen'in ilerici, devrimci güçleri; İGD, DEV-LİS, HALK- 
DER ve bir gurup CHP'li çalışmalarını bir dizi ortak eylemlerle 


yürütmüşlerdir. MENEMEN'DEN 


KAYSERİ 


Kayseri'de (anti-demokratik baskılar olanca yoğunluğuyla sürüyor. İşte son örneği: Bu örnek aynı zamanda Kayseri 
Cumhuriyet Savcılığı ile Kayseri’ 


Emniyet 1. Şubesi'nin nasıl çeliştiğini de belgeliYör. 
1.Şube Müdür İGD'yi ka- 


patmak için elinden geleni yapacağını açık açık söylemekten kaçınmadı. Bunlar 13 ilde ilan edilen sıkıyönetimin diğer yerleri de etkilediğini söyleyerek demokratik örgütlerin çalışmalarını one remağe çalışıyorlar. 

şte örneği. Kayseri Emniyet 
Müdürlüğü 1. Şubesi 10.1.1979 tarih ve 219 sayı ile İlerici 
Gençler Derneği Kayseri Şubesi Başkanlığı'na gönderdiği yazı: 

“Bundan böyle ilimizde herhangi bir yere slogan yazmak afiş ve broşür yapıştırmak Kayseri Valiliği'nin 5442 sayılı İl Idaresi Kanunun Il. maddesinin 
(C) fıkrası gereğince yasaklandığından bahsi geçen afişler (İGD' 
YE UZANAN ELLER KIRILA- 
CAKTIR) için izin verilmemiştir. 

Bilgilerinize” 

KAYSERİ'DEN 
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Geçtiğimiz onbeş gün İçinde faşist 141-142. maddelerin kaldırı!- ması yolundaki mücadele daha da büyük boyutlar aldı. 

Yurt içinde ve dışında çeşitli demokratik kuruluşlar, işçi dernekleri, ilerici yurtsever gençlik örgütleri 141-142. maddelerin kaldırılması yönündeki savaşımda kelimenin tam anlamıyla eylem biçimlerinin tümünü kullandılar. Başbakan'a Anayasa Mahkemesi'ne, Ağır Ceza Mahkemeleri'ne, Ürün ve Temel Yayınları'na telgraflar, mektuplar adeta yağdı. 
Binlerce işçi, genç, öğrenci, memur, mühendis ve sağlık emekçisini temsil eden yığın örgütleri tek tek veya birleşerek konuyla ilgili basın toplantıları düzenleyip, yazılı basın bildirileri dağıttılar. İmza kampanyaları başlattılar. Süren imza kampanyalarına daha bir hız verildi, çalışmalar iyice yoğunlaştı. 

Yurt dışındaki yığın örgütlerinin 
bu yoldaki çalışmalarında son 15 
günün gelişmelerinden bazıları şöyle: 

FRANKFURT TÜRKİYE GENÇ- 
LER BİRLİĞİ Yönetim Kurulu 141- 
142. maddelerin kaldırılması ile ilgili olarak verdiği basın bildirisinde özetle şöyle demektedir: 

“...Gündemde MHPve yan kuruluşlarının kapatılması dururken ve bunlardan hesap sorulmazken, hükümet demokrasiden ve halktan yana çıkışları önlüyor. Ahmet Taştan'ı sıkıyönetim uyguladığı ilde mahkeme önüne çıkarıyor. Bu girişim sadece Ahmet Taştan'ı yargılamak değil, yurtseverieri, taşizme karşı olan herkesi mahkeme önüne çıkarmaktır. 

Biz gençler MHP ve yan kuruluşlarının kapatılmasını, katillerden hesap sorulmasını, gerici 141-142. 
maddelerin kaldırılmasını istiyoruz.” 

FRANKFURT TÜRK HALKEVİ ise 
Ist. 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği telgrafta “Faşist güçler hamile kadınları, çocukları öldürürken demokrasiden yana olanların yargılanmasını üzüntüyle karşılıyoruz. 
yurt dışında çalışmak zorunda bırakılan bizler; Anayasa Mahkemesi'ne gidilerek faşist 141-142. maddelerin kaldırılmasını ve demokratların değil, eli kanlı faşistlerin yargılanmasını İstiyoruz” demiştir. 

FRANKFURT TÜRKİYELİ İŞÇİ- 
LER BİRLİĞİ de 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği telgrafta “Ülkemizde faşizmin yığınsal katliamlar düzenlediği şu sıralarda demokrasinin gereği bir partinin programının yayınlanmasının mahkemenizce yargılanması çok düşündürücüdür. Yurt dışındaki işçiler olarak 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ANT 
DEMOKRATİK 
YASALARA 
HAYIR!” 


Antakya'da .10 demokratik kitle örgütünün katıldığı miting ve yürüyüş 17 Aralık'ta kitlesel bir katılımla yapıldı. Daha önce İGD, İKD, TÜM- 
DER, TÜS-DER, SGB, GEB, TİP, İşçi Kültür Derneği, T. Ziraatçılar Derneği ve İPLİK-İŞ'in yer aldığı eylem birliği platformu somut olarak hayata geçti. 
Olgun bir havada yapılan mitingte eylem birliğine katılan *10 örgütün temsilcileri birer konuşma yapmışlardır. 

Miting'te yeni anti-demokratik dernekler yasası protesto edilmiştir. 
Faşist yuvaların dağıtilması için somut çalışmalar yapılacağı ve anti-faşist eylem birliğini geniş tabanlara yaymak için çalışmaların yürütüleceği belirtilmiştir. 

IGD Antakya Şubesi'nin temsilcisi, yaptığı konuşmada TKP'ye özgürlük istemiş ve "İşçi sınıfı partisinin yasal olmadığı bir ülkede demokrasiden bahsedilemez” demiştir. Seçimlerde 141-142. maddeleri kaldıracağını vaad eden CHP'nin kendi iktidarı döneminde “TKP programını" yayınlayan Ürün Dergisi Yazı İşleri Müdürü Ahmet Taştan'ın yargılanmasını eleştirmiştir. Bu tür baskı ve anti-demokratik yasalarla işçi sınıfı hareketinin durdurulamayacağı ve hiç kimsenin işçi sınıfını yargılamaya gücünün yetmeyeceğini belirtmiştir. 

Konuşmada ayrıca İGD'ye yönelen saldırı ve provokasyonlara da değinilmiştir. Bu saldırıların Türkiye ilerici gençlik hareketi karşısında etkisiz kalacağı vurgulanmıştır. 

Diğer örgüt temsilcilerinin de konuşmalarından sonra bir dakikalık saygı duruşu yapılmış ve devrim andı içilmiştir. Daha sonra miting “Yeni anti-demokratik yasalara hayır!”, “Faşist yuvalar dağıtılacak!", “UDC'- de birleş!”, “İşçi sınıfı partisine özgürlük!”" belgileriyle son bulmuştur. 


ANTAKYA'DAN dileğimiz Anayasa Mahkemesi'ne gidilerek 141-142'nin iptaline olanak sağlanması ve demokratların değil, eli kanlı faşistlerin yargılanarak gerçek adaletin yerini bulmasıdır” demektedir. 

RÜSSELSHEİM ÜRÜN OKURLA- 
Rrnin T.C. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na çektiği telgraf da şöyle: 

“Türk Ceza Kanunu'ndaki 141- 
142. maddeler ülkemiz için yüz karası olup çağımızın demokrasi anlayışına ters düşmektedir. Yüksek mahkemenizin anti-demokratik 141-142. 
maddeleri kaldırarak tarihi görevi yerine getireceğine; ülkemizi Ürün Dergisi Yazı İşleri Sorumlusu Ahmet Taştan gibi demokrat kişilerin fikir suçundan yargılanamayacağı bir ülke durumuna getireceğine inanıyo- 


GÖPPİNGEN İŞÇİ BİRLİĞİ Yönetim Kurulu Başbakan'a İçişleri ve Adalet Bakanları'na, TBMM Başkanlığı'na ve Ürün Dergisi'ne gönderdiği ortak metinli mektuplarda ise şöyle demektedir: 


ANTAKYA'DA deri x 


EYLEM BİRLİĞİ MİTİNGİ 


- ği 


Maraş'ın hesabı sorulacak! 
FAŞİZME GEÇİT YOK 


Türkiye'de şu günlerde uluslararası emperyalizmin, CIA'nın ve onun ülkemizdeki uzantısı tekelci burjuvazinin, maocuların oynamak istediği oyunlara tanık olmaktayız. Faşizme susamış Türkeşler-Demireller Türkiye tarihinin şu ana kadar kaydetmediği insanlık dışı, vahşet ve alçaklıkla niteleyebileceğimiz Kahramanmaraş olayıyla saldırılarını başlatmış durumdalar. 
Bırakalım insana insanca muamele edilmesinin gerektiğini, ilericiler, yurtseverler Kahramanmaraş caddelerinde kuş avlanırcasına avlanmaktadır. Yüzlerce devrimcinin öldürülüp, yüzlercesinin yaralı, sakat durumuna getirilmeleri açıkça gösteriyor ki; tekelci sermaye çıkış yolu olarak gördüğü faşizmi rayına oturtmak için tüm gücünü seferber etmiştir. Faşist Türkeşler'in isteği olan sıkıyönetim, özellikle demokrasi hareketinin en yoğun olduğu şehirlerde dayatılmıştır. 

Kahpece işlenen Kahramanmaraş cinayetleri karşısında CHP ağırlıklı hükümet tüm demokrasi güçlerinin desteğini gözardı ederek burjuvazinin oynamak istediği oyunlar karşısında eli kolu bağlı kalmakta, eskimiş sözleriyle “hem sağa hem sola karşı” tedbir alacağını tekrarlamakta. Türkiye işçi sınıfı, köylüsü, ilerici genci, aydını, öğrencisi, kendine demokratım diyen herkes; CHP'yi demokratlığın gerektirdiği görevleri yerine getirmeye ısrarla çağırmaktadır. CHP kendi tabanının sesini duymak zorundadır. Taban; demokrasiye tamamiyle yönelmiş olan sıkıyönetimi kesinlikle istememektedir. Ülkenin içinde bulunduğu durum, sıkıyönetim yoluyla, demokrasi güçlerinin sesini kısmakla çözümlenemez. Bu faşizme kapıları açmaktan 


öteye gitmez. 
FAŞİZME GEÇİT YOK! 


FAŞİST 141-142 DAYANIŞMA EYLEMLERİNİN POTASINDA ERİYECEKTİR... 


“Emekçi halkımız ve Türkiye işçi sınıfının ayrılmaz bir parçası olan biz yurt dışında çalışmak zorunda bırakılmış olan işçiler, Ürün Dergisi Yazı İşleri Müdürü Ahmet Taştan'ın faşist Mussolini İtalya'sından alınan yasalarla ağır cezada yargılanmasını şiddetle kınıyoruz. Hükümet demokrat kişi ve kuruluşlarla uğraşacağına faşist odakların üzerine gitsin, devlet aygıtlarını ve polisi faşistlerden temizlesin. Tüm olayların sorumlusu olduğu kesinlikle bilinen MHP'yi ve tüm yan kuruluşlarını kapatsın. 
Katillerin başı Türkeş'i tutuklasın. 
Demirel'den hesap sorsun.” 

MÜNİM'TE RAMERSDORF BÖL- 
GESİNDEKİ TÜRKİYELİ İŞÇİLERİN 


28 Aralık 1978 günü basına ve 


kamuoyuna yaptığı açıklamasında ise Başbakan Ecevit'e çekilen protesto telgrafının metnine yer verilmiş, Ahmet Taştan'ın yargılanması- nın, soruşturmasının durdurulması istenmiştir. 

Bilindiği gibi 141-142. maddelerin kaldırılması yolundaki yurt içi çalışmaları her geçen gün artan bir hızla 


141-142'YE KARŞI SAVAŞ GÜNCELDİR ! 


SURİYE'DEN sürüyor. Bu gelişmelerden elimize ulaşan ikisi şöyle. KÖPRÜBAŞI 
GENÇLİK VE KÜLTÜR DERNEĞİ gazetemize yolladığı mektupta 141- 
142. kaldırılması için yığınsal bir imza kampanyası sürdürdüklerini ve tüm ilçeyi “141-142'ye Hayır” konulu afişlerle donattıklarını yazıyor: 

kincisi ise Siirt'ten, TÖB-DER, TÜS-DER, TÜM-DER, ZİRAATÇILAR 
DERNEĞİ, İGD, DDKD, DHKD, İLD 
Siirt şubeleri imzalı ortak bir basın açıklaması. Basın açıklamasının son bölümünü veriyoruz: “Özgürlük vaad edenler bugün geçmişte söylediklerini unutmuşlar, özgürlük istemenin suç olmadığını savunanlar düşünceleri basın-yayın yoluyla aktaran ilericileri, yurtseverleri, devrimcileri 141-142'den yargılamaktadır. Emekçi halkımızın başında demoklesin kılıcı gibi duran 141-142. maddelerin kaldırılması için tüm demokrasi güçlerinin eylem birliği zorunludur. 

YAŞASIN TÜM DEMOKRASİ 
GÜÇLERİNİN 141-142'NİN KALDI- 
RILMASI İÇİN YAPTIKLARI GÜÇ VE 
EYLEM BİRLİĞİ! 


1979 yılına tırmanan faşist terör ortamında, 

demokrasi güçlerine karşı yönelen sıkıyönetimli, “vur emir”li günlerle giriyoruz. 
Ancak tırmanan faşist terörü önlemenin; işbirlikçi- tekelci burjuvazinin güdümünde yürüyen, her yeni günle daha geri konumlara hızla yol alan, durmaksızın çıkarttığı bildirgelerle işçi sınıfının, emekçi halkın demokratik kazarımlarının üzerine üzerine yürüyen sıkıyönetimi kaldırmanın çözüm yolu hâlâ var. 

Çözüm yolu en geniş demokrasi güçlerinin eylem ve cephe birliğini, en küçük demokrasi kazanımları bile inatla savunmak, maceracılığa kapılmadan, serüvenciliğe sürüklenmeden ortak konulacak eylemlerin biçim ve yöntemlerini kollektif saptayıp, uygulamak, en geniş yığınları savaş alanlarına sürmek -çekmek- ve yığın eylemlerini tırmanan faşizme, sıkıyönetime karşı geri tepmesiz bir silah, faşizmin, emperyalist işbirlikçilerin önünde yıkılmaz bir etten set örmekle olanaklıdır. 

İşçi sınıfını, emekçi halkın demokratik yığın örgütlerini, sendikaları, ilerici gençlik örgütlerini mücadele dolu günler bekliyor. 


Demokrasi güçlerinin önündeki görevlerden biri ve en canalıcısı da hiç kuşkusuz faşist 141-142. 
maddelerin kaldırılması, işçi sınıfı partisinin eaeoe çalışmasının önündeki engellerin kırılması. 

çinde bulunduğumuz dönemin koşulları bu sorunun çözümünü her zamankinden daha da yakıcı yapıyor. 

Gerçek işlevi Işçi sınıfının politik örgütlenmesini ezmek olan 141-42. maddeler yalnızca işçi sınıfının politik örgütünün üzerinde yoğunlaşmakla kalmı- 


yor. Legal sosyalist partilere, devrimci gençlik örgütlerine barıştan, ulusal bağımsızlıktan, toplumsal ilerleme ve sosyalizm savaşımından yana bütün güçlere birden yöneliyor. Her demokratik çıkışın karşısına zebellah gibi dikiliyor, yurtsever yayımcıları, ilerici sendikacıları, devrimcileri hapse atıyor, sürgüne gönderiyor. 

İçinde bulunduğumuz günlerde faşist 141-142. 
maddelerden açılan davaların sıkıyönetim mahkemelerine devredilmesi isteniyor. “TKP Konferans Belgeleri”ni yayımlayan Temel Yayınları yönetmeni Ahmet Kardam hakkında açılan dava açılış nedenleri arasında sıkıyönetimle İlgili hiçbir gerekçe gösterilmeksizin Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi'ne gönderilmeye çalışılıyor. 

Ancak faşist 141-142'ler elini kolunu bağlayamıyor, sesini bastıramıyor İşçi sınıfının partisinin, demokrasi güçlerinin. Gür sesleriyle haykırıyor işçiler, köylüler, öğrenciler, gençler, kadınlar; haykırıyor tüm emekçiler: “141-142 kalkacak, özgürlükler alınacak!” 

141-142. maddelerin kaldırılması, işçi sınıfının politik örgütüne konan yasağın yok edilmesi yolunda ulusal ve uluslararası çapta dayanışma büyük boyutlara varıyor. 

141-142'nin kaldırılması yönündeki savaşım, gündemdeki faşist diktatörlük tehlikesine karşı tüm ulusal demokratik güçlerin savaşımlarının önemli bir noktasını oluşturuyor. 

Çünkü 141-142'nin sivri ucu İşçi sınıfının partisine yönelmekle birlikte, sosyalistleri, ilericileri, demokratları da tehdit ediyor. Bu yüzden 141-142'ye karşı savaşım ulusal demokratik güçlerin ortak bir hedefi olmalıdır. 


“ 


ORTADOĞU'DA BARIŞ 


SORUNU VE BAZI GERÇEKLER | 


24 Ocak Arap Halkları ile Uluslararası Dayanışma günü'nde sonzamanlarda belirginleşen Filistin ve 
Arap halkları üzerinde oynanmak istenen oyunların içyüzünü, ABD emperyalizminin, İsrail siyonizmi ve Mısır gerici güçleri ile tezgahladığı Camp David zirvesinin bugüne değin niye bir çözüme gitmediğini açıklığa kavuşturmak, kalıcı ve adil bir barış için hangi önkoşulların gerektiğine inmek zorunlu oluyor. 

Açıktır ki, emperyalizmin, Arap halkları üzerinde oynamak istedikleri oyunlar, onun genel olarak dünyada ve özel olarak da Ortadoğu'da sarsılan konumlarını pekiştirme, bu bölgeyi denetiminden çıkarmama çabalarına derinden bağlıdır. Afganistan'- 

.da ilerici güçlerin iktidarı alması, İran'da kukla şah despotluğunun yıkılmaya yönelmesi ve daha önemli bir olgu olarak ilerici Arap halklarının bağımsızlık savaşımının güçlenmesi, emperyalizmin yitirdiği gücü, bölgenin başka yerlerinde kurma girişimlerini hızlandırmıştır. Emperyalizmin kurmaya çalıştığı bu gücün en temel unsurlarından biri İsrail siyonizmi ile Arap gericiliği arasında varolan ve geliştirilmeye çalışılan birlikten başkası olamazdı. İsrail siyonizmi ve Mısır gericiliği birleştirme çalışmaları, emperyalizmin Ortadoğu'da ilerici-devrimci güçlere karşı bir blok oluşturma isteminde yatıyor. 

Uluslararası gericiliğin, ABD emperyalizminin bu denli istemesine ve kurmaya çalışmasına karşın, bugüne değin, kendilerinin de kabul ettikleri gibi, bu birlik yolunda kalıcı adımlar atamadıkları sorusu çoğu insanın kafasını kurcalıyor. Camp David'den bu yana olan gelişmelere ve Camp David'in kendisine bakmak bunu anlamaya yeterli. Camp David doru- 
Eunda ortaya çıkan anlaşmazlık noktaları - bunlar, Ortadoğu'da adil ve kalıcı bir barış için çözülmesi zorunlu olan noktalardı - İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesi, Filistin halkının bir devlet kurmasıydı. Camp David'de varılan iki anlaşma da, bu noktaların çözümünden çok çözümsüzlüğünü belirliyordu. 

Bugün, işgal altındaki topraklar 
İsrail burjuvazisi için her yönden, elden kaçırılmaması gerekli bir pazar durumundadır. Endüstri bakımından geri kalmış bu bölgeler, onun için zengin bir kâr kaynağıdır. İsrail'in tüm ihracatının yüzde 20'si bu bölgeye gitmektedir. Bu topraklar dünya pearl rekabet imkânı zayıf srail ürünleri için bulunmaz bir sürüm pazarıdır. Aynı zamanda İsrail işgal altındaki toprakların ihracatının yüzde 40'ını almaktadır. Bu ba- 


kımdan, işgal altındaki topraklar zengin ve ucuz bir hammadde kaynağı olmaktadır. 1975 İsrail istatistiklerine göre işgal altındaki topraklardan 63.900 işçi İsrail ekonomisinde istihdan”edilmiştir. Bir İsrail'li işçinin ortalama aylık ücreti 2.466 İsrail lirası iken, bu rakam işgal altındaki topraklardan gelen işçi için 1.085 
liradır. Yarıdan daha da az bir ücret. 
İsrail yöneticilerinin, Filistin halkının yasal haklarına, kendi yazgısını kendisinin belirlemesine karşı olduğunu belirtmeye gerek yok. Onlar Filistinlileri insandan, halktan saymadıklarını her konuşmalarında vurguluyorlar. Mısır yöneticileri ise, gerek ilerici Arap güçlerinin etkin çıkışları karşısında, gerekse de ülke içinde yola ğı çalkantıyı düşünerek, emizmin dayattığı ve Filistin halkının yasal haklarını gözardı eden böylesi anlaşmalara kolay gidemiyorlar. Diğer yandan, gelişen Mısır burjuvazisinin, işgal altındaki toprakların nimetlerinden yararlanma isteği- ne karşı, İsrail yöneticileri her görüşmede yineledikleri “İşgal altındaki topraklardan çekilmeyeceğiz” sözleriyle yanıt veriyorlar. 


Bugüne değin Ortadoğu'da olan gelişmelerden, kalıcı ve adil bir barışın sağlanmasının objektif koşullarının neler olduğunu belirlemek gerekiyor. Sedat-Begin-Carter üçlüsünün son girişimleri şu açık ve seçik üç gerçeği bir kez daha gün ışığına çıkarmıştır. Birincisi, bugün İsrail yönetici çevrelerinin politikasında gerçek bir değişme olmaksızın, tüm işgal ettiği topraklardan tamamen çekilmeyi kabul etmeksizin ve Filistin halkının yasal haklarını tanımaksızın adil ve kalıcı bir barışa doğru yol alınamaz. İkinci gerçek, Arap halkları arasında ortak bir tavır, bağlaşıklık olmaksızın barışa doğru ilerlenemiyeceğidir. İsrail siyonizmi ancak Arap halklarının geniş cephesinin savaşımı ile barışa zorlanabilir. Üçüncüsü, Filistin halkının, onun yasal temsilcisi FKÖ'nün barışı gerçekleştirme sürecine katılımı olmaksızın, kalıcı bir barış olanağı yoktur. Bundan dolayı, bugün, İsrail yönetici çevreleriyle birlikte Filistin halkının yasal haklarına karşı tavır alarak, onun gerçek temsilcisini barışçıl anlaşma arenasından dıştalamaya çalışan Arap gericiliği, pratikte adil ve kalıcı bir barışı yadsımış oluyor: 


Günümüz, emperyalizmin Ortadoğu'da konumlarını yitirmemek için Filistin halkına karşı, ilerici, devrimci Arap halklarına karşı her türlü saldırıyı kışkırtacağını, bunları destekleyeceğini gösteriyor. Nitekim, 


SOMUT DAYANIŞMANIN 
SOMUT YANKILARI 


İran Demokratik Gençlik ve Öğrenci Örgütü'nün (ODYSİ) haftalık 
yayın organı (İLERİ” 5 Ocak 1979 
tarihli sayısında İGD'nin Iran halkı ve gençliğine gösterdiği dayanışma 

a birinci sayfasında yer ayırmıştır. 
GD'nin ODYSİ ile birlikte düzenledi ği eylemlerden de bir resim yayım lamıştır. Ayrıca aynı sayfada İran 
Halk Partisi TUDEH'in Maraş katliamını protesto eden bir bildirisi 

-~ yayımlanmıştır. 


İlerici gençliğin gösterdiği bu «dayanışmanın kardeş İran gençliği ve yurtseverleri arasında böylesine geniş bir yankı bulması onu yeni yeni dayanışma eylemleri yolunda cesaretlendiriyor. Genel olarak dün ya gençlik hareketi ve özel olarak da ran gençlik hareketi ile dayanışma içinde bulunmayı savaşımının temel 
. bir doğrultusu olarak kabul eden ilerici yurtsever Türkiye gençliği bundan sonra da bu doğrultuyu «pekiştirmek için elinden gelen hiçbir çabayı esi iyecektir. J 


tak i Ses 


ülkesinden ayrılmak zorunda kalan 
İran Şahı Amerika'ya gitmeden önce Sedat ile görüşmeyi zorunlu görüyor. 
Bu görüşmenin emperyalizmin Ortadoğu'da planlarına hizmet ettiği açık. 
Emperyalizmin Arap halklarına karşı silah deposunda gelecek için neler sakladığını ve yakın bir zamanda nasıl, ne gibi oyunlar planladığını zaman gösterecek. Bu durum karşısında, Filistin halkına ve gençliğine her türlü dayanışmayı esirgememek, ilerici, demokratik güçlerin, ilerici gençliğin enternasyonalist bir görevi olarak gündemdeki yerini koruyor. 


LÜBNAN BARIŞ KOMİTESİ YK ÜYESİ: MOUNİR SFEİR 


EMPERYALIZMIN OYUNLARI 


BOŞA ÇIKARILACAK 


İYG Dünya barış güçlerinin savaşımıyla uyumlu bir biçimde güçlenen Lübnan barış hareketinin günümüzdeki konumu nedir? 

MOUNİR SFEİR Artık emperyalistler, gittikçe güçlenen dünya barış hareketinden korkuyorlar. Neden? 
Çünkü bu hareket günden güne daha güçlü hale geliyor. Korkuyorlar çünkü, çıkarlarının günden güne daha tehlikeye girdiğini görüyorlar. Bunun için de dünya barış hareketine değişik taktiklerle saldırıda bulunuyorlar. Bunun en somut örneklerin- den birini Ortadoğu'da görüyoruz. 
Fakat dünya barışsever güçleri bu saldırılara karşı nasıl direneceklerini çok iyi biliyorlar. Ve şunu da açıkça görüyoruz ki, emperyalizm artık can çekişiyor. Can çekişirken de, Afrika, Ortadoğu gibi bölgelerde yakıp yıkarak yokoluyor. Ama şu ortadadır ki, emperyalizm kaybedecektir. Çünkü, dünya barış hareketini oluşturan güçler savaşımlarına inanıyorlar ve hiçbirşeyden korkmuyorlar. Lübnan' 
daki barış hareketine gelince: Son 4 
yıl içinde Lübnan'da barış savaşımı, emperyalist komploya karşı verdiğimiz sıcak savaşım içinde yaşadı. Bu komplo, Lübnan barış güçlerini birbirine daha sıkı bağladı. Komplocuların bizi bölme çabaları boşa çıkarıldı. 
Ve günden güne güçlenen barış platformumuz artık Lübnan halkının barıştan yana çıkarlarını en geniş bir 


biçimde savunacak güce erişti. 

İYG Lübnan ilerici gençliğinin örgütlenmesi ve savaşımı hakkında bizi aydınlatır mısınız? 

MOUNİR SFEİR İç savaştan önce Lübnan ilerici gençliğinin örgütlenmesi ileri bir düzeydeydi. Her ilerici partinin bir gençlik örgütü vardı. 

ç savaştan sonra, ilerici Lübnan gençliği örgütlenmesini güçlendirmek için önemli adımlar attı. Örneğin iç savaş öncesinde apolitik bir tutum- da olan gençler artık gençlik örgütlerinde çalışıyorlar ve dünya ilerici gençliği ile daha sıkı bağlar kurmak için ardıcıl bir çaba gösteriyorlar. 
Çünkü artık, savaşımlarında yalnız olmadıklarını daha açık bir biçimde görüyorlar. Artık, Lübnan ilerici gençlik örgütleri de dünya ilerici gençlik hareketinin kopmaz bir parçasıdır. Ve en önemli amaçlarından biri de, ilerici Arap gençliğini, dünya ilerici gençlik hareketine bağlamaktır 


Daha önce değindiğim gibi iç savaş öncesinde emperyalizm, Lübnan ilerici gençliğini devrimci savaşımdan koparmak için birçok yol denedi. Ama iç savaş sonrasında emperyalizmin bu oyunu boşa çıkarıldı. 
Şimdi ise gençler, yıkıntıların temizlenmesinde çalışıyorlar. Okuma-yazma öğretiyorlar ve savaşmayı öğreniyorlar. Lübnan gençliği artık ilerici ilkeleri en etkin bir biçimdesyayıyor. 


